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Vrienden van de Jezus-Openbaring, zoals geopenbaard door de schrijfknecht en profeet Jakob
Lorber en Gottfried Mayerhofer, voelen zich verbonden met alle mensen wereldwijd als
schepselen en kinderen van één en dezelfde hemelse Vader. Deze Vader, die Zich ongeveer 2000
jaar geleden belichaamde in Jezus Christus, trad op als Verlosser en Leraar vanaf zijn dertigste
levensjaar gedurende een periode van drie jaar.

De geestelijke vrienden van deze Goddelijke Openbaring erkennen in deze eeuwigdurende
boodschap een hernieuwde en verheven uiting van het Woord van God, zoals ook verwoord in het
Bijbelse evangelie van Johannes. Zij streven naar een vreugdevolle en wereldwijde uitwisseling
van inzichten en ervaringen rondom deze openbaring.
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Wilhelm Erdmann schreef ons:

Reinhard Giesa is overleden

Toen Reinhard, als vakbekwaam fijnmechanicus, nog een dienstauto tot zijn
beschikking had, bezocht hij ook de Andritzbron in Graz, die door de
Lorbermaatschappij wordt onderhouden, waarbij Reinhard als visser, samen
met de Lorberianen, de heerlijke forellen uit de bron at.

In Graz bezocht Reinhard ook het graf van Jakob Lorber, dat met bloemen is
beplant en gemakkelijk te vinden is in een groot gebied met marmeren
grafplaten. De tuiniers van het kerkhof moeten vaak Lorberianen de weg wijzen
die een pelgrimstocht maken naar Lorber-locaties.

Bisschop Martin in de Nieuwe Openbaring is, net als een bisschop van Minster,
in 1846 overleden, en de rustplaatsen van de bisschoppen in de Dom van
Minster werden tijdens de oorlog door een bom vernietigd. De overgebleven
botten werden vervolgens in een doos geplaatst en naar een museum
gestuurd.

Tegenwoordig staat daar, waar de bisschoppen hun laatste rustplaats vonden,
een groot kerkorgel, dat de Lorberianen gemakkelijk kunnen vinden wanneer
zij, net als Reinhard, naar het graf van bisschop Martin pelgrimeren. "Bisschop
Martin" startte tijdens zijn 50-jarig bisschopsjubileum de Duitse
Bisschoppenconferentie.
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De Lorberianen verliezen met Reinhard Giesa een lid dat alle teksten van de
Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber had gelezen en ook Lorber-conferenties
organiseerde, toen de Lorber-uitgeverij geen meer organiseerde en de Lorber-
boeken ook door Reinhard aan het Lonsmeer werden verkocht.

Op Reinhards conferenties hielden Rene Abbe, Peter Eppich en Hermann
Petersen, die de vele geschriften uit de tijd van Johanne Ladner in de computer
invoerde, belangrijke lezingen die de Lorberianen weer "terugvoerden" en hen
leerden Jezus niet op Hemelvaartdag naar de hemel van de kerken te sturen.

Toen Reinhard Lorberianen werd, bezocht hij ook de laatste belangrijke Lorber-
conferenties in Bietigheim, die eindigden met de totale zonsverduistering,
waarvoor de Nieuwe Openbaring had gewaarschuwd, omdat bij
zonsverduisteringen boze geesten gemakkelijk naar de aardoppervilakte
komen.

Op de goede Lorber-conferenties die Maria Tanner in Schwarzenberg
organiseerde, organiseerde Reinhard voor de jongste deelnemers altijd Lorber-
avonden in de kamer met open haard, waarbij hij vaak de wijn schonk, die in
Zwitserland voor de jongere Lorberianen meestal te duur was.

In Hamburg voelde Reinhard zich thuis op de Lorber-conferenties, want
Reinhard woonde met zijn tweede vrouw in Hamburg en organiseerde in de
kelderbar discussies van de Lorberianen, die zich richtten op de "inzichten in
het mogelijke", die de Lorberianen in de DDR vaak nodig hadden.

In Lineburg bezocht Reinhard ook de conferenties van de Berlijnse
Swedenborgianen, want hij genoot daar erg van het goede noorden van
Duitsland eten, dat daar werd geserveerd, hoewel de naam Jakob Lorber niet
werd gebruikt tijdens de conferentie, aangezien de Swedenborgianen hun
eigen kerk hebben.

Met Reinhard Giesa verliezen de Lorberianen een profeet die, wanneer het
nodig was, op Lorber-bijeenkomsten een verbinding met God had en de
belangrijkste woorden uitsprak die Jezus zou zeggen, want waar twee of meer
in Jezus’ naam samenkomen, is Hij ook aanwezig.

Reinhard Giesa voorspelde tijdens een Lorber-bijeenkomst in het Instituut voor
Correspondentiewetenschap dat het getal 2027 een belangrijk evenement zou
aanduiden, dat ook van 2029 naar 2027 kan worden vervroegd, omdat Europa
een belangrijke therapie zal nodig hebben, zoals Maria in Fatima voorspelde.



Bij deze therapie zal de katholieke kerk, zoals tijdens de Franse Revolutie, in
2029 door de Jezuieten worden gereinigd, waarbij dit keer de stenen kerken
niet door de Fransen tot paardenstallen worden omgebouwd, maar door veel
materialisten zullen worden afgebroken.

Voor zijn dood had Reinhard Giesa de jeugd van Jezus van de Lorberianen
gelezen, want Reinhard was, door zijn katholieke geloof, een aanbidder van de
Maagd Maria, die in de kerkdiensten die hij met zijn ouders bijwoonde meer
eer kreeg dan de God de Vader van de Lorberianen.

Daarnaast ging het in Reinhards laatste Lorber-bijeenkomsten voor zijn dood
ook over het respect dat de Lorberianen aan de moeder van Jezus moeten
tonen, die in de Nieuwe Openbaring het hemelse kinder rijk leidt, maar niet
God-als-Jezus-Christ wilde vervangen, zoals Reinhard had geleerd.

Reinhard werd in zijn laatste Lorber-bijeenkomsten geleid tot dit belangrijke
respect, die vervolgens in zijn woonkamer plaatsvonden, want hij verliet zijn
appartement alleen nog om boodschappen te doen, aangezien Reinhard steeds
zwakker werd en zich ook zwak voelde.

Het respect omvat de vier manieren van denken: Provocatief denken van de
Sadduceeén, receptief denken van de Farizeeén, reflectief denken van de
Essenen en ordelijk denken van de rechters. De Sadduceeén overwinnen de
angst en het recht van de goedmensen die de wetten maken.

De Farizeeén overwinnen de lust en de orde van de goedmensen die voor orde
zorgen. De Essenen overwinnen het genot en de macht van de goedmensen die
macht claimen. De rechters overwinnen de schuld en de angst van de
goedmensen die Jezus niet vrezen.

In Reinhards werkplaats hadden de Lorberianen die Reinhard Giesa in Schlage
Ickhorst bezochten altijd een slaapplaats beschikbaar, die als laatste door de
Lorberiaan Matthias Lang werd gebruikt, toen Matthias Lang veel Lorberianen
in Duitsland bezocht voor gedachtenuitwisseling.

Matthias Lang organiseerde Lorber-bijeenkomsten aan de Elbe en ook in het
voormalige Oost-Duitsland, waarbij Matthias aan een opvallende adelaarveer
liet zien hoe waterstof, dat alle vogels nodig hebben om te vliegen, in de veren
stroomt, want zonder de geproduceerde waterstof kunnen geen vogels vliegen.

Door de openbaringen van Martin Seemann, die als belangrijke profeet van de
Lorberianen ook actuele openbaringen van de Schepper ontving, leerde



Reinhard de Correspondentiewetenschap, want via de muziek liet God-als-
Jezus-Christ voornamelijk deze wetenschap aan de Lorberianen zien.

Tegenwoordig, na de dood van Martin Seemann, levert de Jezuswoorddrager
Samuel Surazal actuele openbaringen, die ook via internet kunnen worden
gelezen en beluisterd en Reinhard voor zijn dood hebben geholpen, want Jezus
was de arts van Reinhard, omdat hij geen huisarts had.

De missie van de Lorberianen werd ook aan Reinhard Giesa overgelaten, zoals
beschreven door de engel Rafael in de GEJ, die de zeven opvoeders Armoede,
Gebrek, Ellende, Blindheid, Verlatenheid, Pijn en Wanhoop ook, zoals 2000 jaar
geleden, de leer van Jezus nodig maken.

Reinhard laat uit zijn eerste huwelijk een zoon achter, die Reinhard op de
begraafplaats van Bissendorf in de regio Hannover in een rododendrongraf zal
begraven, aangezien hij in de geboortestad van Reinhard, Gottingen woont en
het graf zelden kan bezoeken, omdat hij geen rijbewijs heeft.

Predikingen van de Heer

korte aantekeningen (sloteinde)

Het grootste gebod  (hoofdstuk 43 van 53)

De Mozaische wetten bevatten volgens de Heer de beide enige en belangrijkste
wetten. Als de Bijbel het heeft over de voetbank van de Heer, waarop Zijn voeten
zullen rusten, betekent het, waarop Zijn leer als gebouw zal worden opgericht.

De cruciale vraag, ook van heidense mensen, die wel over God gehoord hebben:
"Waarom moeten de mensen God dan boven alles liefhebben?”"Waarom moet ik
God liefhebben?”

Het grootste deel van de mensen hebben verkeerde opvattingen over de Heer en
Zijn leer. Over de geboden die Hij ons gegeven heeft zei de Heer: "Wanneer Ik een
gebod gegeven heb, dan moet er toch een reden voor zijn, waarom het gebod
uitgevoerd en nagevolgd moet worden. Zo moet er dus ook een reden bestaan,



waarom Ik dit gebod van de liefde aanwees als het voornaamste gebod in Mijn
schepping...”

"Waarom Ik nu als Schepper de door Mij geschapen en op Mij lijkende wezens
als eerste gebod de liefde voorschrijf, die zij tegenover hun Schepper moeten
hebben...”

Daaraan lag de liefde ten grondslag. Men moet natuurlijk wel weten wat dan eigenlijk
“liefde” is. In de periode van Jezus op aarde bestond dit gebod van de liefde niet als
liefdesgebod, maar als wet. Het is maar aan enkelen voorbehouden de stem van de
Heer bij hun onderzoekingen naar hun innerlijk leven, te vernemen.

De Heer zegt: ‘In_ieder atoom ligt een adem van liefde van Mijn goddelijke Ik
verborgen, dat eveneens wacht op zijn verdere ontwikkeing volgens de wetten der
liefde".

‘Beide wetenschappen, de astronomie en de natuurwetenschap, zijn de mens
gegeven om zijn trots te dempen... en beide wetenschappen zullen naar de liefde tot
God leiden...” De verzoekingen van de materiéle wereld moeten eerst overwonnen
zijn. Tenslotte zei de Heer: “Zo moeten jullie Mij als God liefhebben en deze liefde
aan de naaste bewijzen, opdat jullie de ware afstammelingen van Diegene mogen
zijn, die in alles zo vele wonderen heeft gelegd.

Een wereld kan alleen dan bestaan, wanneer liefde haar grondwezen en haar
bestaansdrang is en ook de drang naar vervolmaking.

De genezing van een verlamde (hoofdstuk 44 van 53)

De Heer heeft in het begin alle geschapen goddelijke geesten Zijn goddelijkheid
gegeven in de vorm van een goddelijke vonk, gelegd in ieder menselijk zielenhart en
daarom heeft ook ieder mens recht om een kind van God te worden.

Het religieuze verval van de mensheid vindt jammer genoeg maar al te vaak plaats in
de uiterlijke ceremonien en het geloop naar de tempels of de bedehuizen en de
spreuk wordt bewaarheid met: "Wie Mij wil aanbidden, die moet Mij in de geest en
waarheid aanbidden!”

De Heer genas een LAMME en Hij zei VOORAF: “Jouw zonden zijn je vergeven!’
Wat was de aanleiding tot deze verlamdheid, zoals elke ziekte of kwaal een
verborgen achtergrond kent? De Heer zegt daarover: “Zijn ziekte was ontstaan door
zonden tegen zijn eigen organisme. Ik vergaf hem die zonden; want hij wist niet, dat
hij zich dit kwaad door de jacht naar zinnelijke lusten zelf had aangedaan’.

De Heer zegt hier dat een zinnelijk leven niet het eigenlijke leven van de mens
uitmaakt, maar: “dat er nog iets hogers, meer geestelijker in de mens is, dat hem



naar mooiere regionen wil brengen, waarin andere genietingen dan louter smadelijke
prikkelingen van de zinnen hoofdzaak zijn".

"Het gevolg van deze geestelijke verlamming is een verkeerde opvatting over materie
en geest.”

De Heer zei verder: "De zieken, zwakken, lammen, blinden en de met allerlei kwalen
belaste zielen zoek Ik op en doe Mijn best om hen te genezen, doordat Ik hun eigen
zonden tot hun school maak, waaruit zij mogelijk gesterkt en krachtig vandaan
zullen komen”.

“Zo moeten ook jullie, die Ik vanuit velen bevoorrecht en met Mijn leer vertrouwd
gemaakt heb, met de genezing bij jullie zelf beginnen. Daartoe zend Ik jullie die
omstandigheden, waaronder jullie zielkracht beproefd en geoefend moet worden;
want ook nu moet Ik de zieken opzoeken”.

Er zijn nog vele kreupelen, blinden en lammen, zegt de Heer. Zij allen moeten
gezond worden. "Daartoe zijn bekwame arbeiders nodig in Mijn wijngaard, en deze
arbeiders moeten tegen iedere arbeid opgewassen zijn, willen zij hun dienst
vervullen. Dit is pas dan mogelijk, wanneer ook zij de school van kennis en inzicht,
die zij anderen willen bijbrengen, doorlopen hebben”.

De koninklijke bruiloftsmaaltijd (hoofdstuk 45 van 53)

De Heer zegt over de betekenis van een bruiloft: "Het eerste beeld betekent de
vereniging van twee tot één geestelijk wezen, ook al zijn ze gescheiden in twee
lichamen...waarin gelijkgezinden elkaar vinden en verenigd dat volbrengen, wat voor
de enkeling niet mogelijk geweest zou zijn". Verder: "Zie, dit bruiloftsmaal betekent
de hele periode vanaf de schepping van de mens tot aan de zondvloed".

De zondvloed moest een einde maken van de toen levende mensheid, maar de Heer
bleef ook in latere tijdens steeds weer uitnodigingen sturen om het “verenigde” feest
met z'n allen te mogen vieren. Bij alle uitgenodigden was er een enkeling die zich
niet stoorde aan de kleding en hij zag er niet uit. De Heer daarover: "En deze
enkeling, die Mij, de Koning, zo brutaal het hoofd wou bieden, is niemand anders dan
de door Mij sinds lang verstoten geest Lucifer of satan, die als gepersonifieerd kwaad
principe de tegenpool van Mijn eigen Ik uitmaakt.

Hij werd overgelaten aan de duisternis van zijn eigen gemoed, totdat een in hemzelf
opkomende verbetering zijn terugkeer mogelijk maakt.”

De Heer zegt, dat zolang er bij Lucifer geen vrijwillige ommekeer hem waardig maakt
om Mij te naderen, blijft hij uitgesloten van de Koningsmaaltijd, want velen zijn
geroepen, maar weinigen uitverkoren.



"Voor alle geesten van Mijn schepping waren en zijn de poorten van Mijn grote
geestrijk open, maar slechts weinigen zal het lukken om in die ruimten binnen te
dringen waar eeuwige vrede en zaligheid heersen’. "Nog altijd houd Ik niet op met
boden uit te zenden...” Maar de meesten stoppen hun oren toe om de stem van de
liefde en vrede niet te horen.

Daarom zal de Heer een catastrofe over de mensen laren komen en dat is Zijn
lichtwaarheid. "Wanneer dan overal licht zal zijn, rest de duisterlingen niets anders
dan te vluchten voor deze glans en zich te verbergen in de binnenste duisternis van
hun eigen zwakheden’.

“Ook nu zullen sommigen zich vertoornen over dit geweldige licht..Mijn rijk is een rijk
van licht. Ofwel (voor de duistere mensen) in de eeuwige duisternis van de eigen ziel,
die gelijk is aan de dichtste materie, een lang reinigingsproces voor zich zien. (dat wil
zeggen opnieuw weer vele miljoenen, zo niet miljarden jaren de materieronde doen
van bikkelharde steen, mineraal, plant, dier en tensotte een mensenziel.)

"Bij Mijn naderende komst moeten evenzo alle harten licht hebben of toch minstens
ontvankelijk gemaakt voor het licht, opdat het bruiloftsfeest gevierd kan worden”.

De genezing van de stervende zoon van de hoveling  (noofdstuk 46 van 53)

Jezus heeft op meerdere plaatsen in de Bijbel en de NO voorzegd dat de Joden eens
over de gehele wereld verstrooid zullen worden. "Reeds op een andere plaats zei Ik
tegen de Joden, dat alles van hen afgenomen en aan de heidenen geschonken zal
worden, omdat juist zij, de in eerste instantie uitverkorenen, zo koppig waren om Mij
en Mijn zending niet te erkennen; - dat deze zegen hen ontnomen en aan de
heidenen gegeven zou worden, omdat bij dezen Mijn leer een betere akker zou
vinden’.

De Heer zegt verder: "Hadden jullie een juist begrip van Mijn grootte en Mijn
heiligheid, dan zouden jullie ook de waarheid van Mijn woorden vaststellen, die Ik
jullie in de evangelien gegeven heb in antwoord op jullie vaak eenvoudige vragen’.

“Alleen, jullie zijn nog lang niet tot het inzicht gekomen, wat een Schepper en Heer
van het universum is, daarom vragen jullie vaak teveel...” "Maar het zou jullie beter
staan om er wat dieper over na te denken, waartoe de vele woorden dienen, die Ik
jullie tot nu toe door Mijn schrijver gegeven heb. Jullie moeten ze niet alleen lezen,
overschrijven en in boeken laten inbinden, neen, jullie moeten er naar streven om ze
jullie eigen te maken.”.

We zullen en mogen overal onze Vader herkennen, die ofschoon groot, Zich in het
kleinste en in het geringste juist het machtigste vertoont.



De Heer heeft Zelf het voorbeeld gegeven van de grootste deemoedigheid. "Dat is
neergedaald in een nietige mensengestalte om jullie het bewijs van de grootste en de
grootste zelfverloochening te geven’.

Wat is de boodschap van de hoveling, die Jezus smeekte zijn zoon te redden van de
dood. De Heer zegt hierover: "Leer van de hoofdman in het evangelie, wat het wil
zeggen om vertrouwen in Mijn te hebben....Allereerst moeten jullie en alle latere
uitverkorenen, zoals eens Mijn discipelen, met het goede voorbeeld voorgaan,
wanneer jullie willen, dat iemand jullie zal volgen”.

De ontrouwe slaaf (hoofdstuk 47 van 53)

De engelen van de Heer mogen niet gekrenkt worden. Daarover zei de Heer verder:
“Zo moeten ook de gemoederen die rijk zijn aan kinderlijke eenvoud niet vertoornd
worden...” "Wanneer een hartstocht de ziel van een mens beheerst, het beter is
deze proberen te overwinnen, dan dat de hele ziel door deze ene hartstocht
verloren gaat’.

De Heer gaf en geeft nog steeds vele gelijkenissen in beeldende talen, dus zowel
rond de periode van keizer Tiberias (29 n. Chr. En de daarop volgende jaren) als ook
heden, en vooral in het Oosten is de beeldspraak nog zeer gebruikelijk. (Japan,

China).

De Heer zegt dat het beter is om een deel van je “ik" op te offeren, dan je hele
zielmens. In Matth.18:23-35 geeft de Heer een gelijkenis van een slaaf, die nog vele
schulden aan zijn heer te betalen had. De les die we uit dit verhaal mogen begrijpen
is VERGIFFENIS, dus ook KWIJTSCHELDING. Jezus gaf Zijn leerlingen vele
adviezen.

De Heer zei hierover: "Ik gaf hun verder de verzekering, dat wanneer twee zich
verenigd hebben, in hun (geestelijke) opvattingen één geworden zijn en Mij om Mijn
zegen vragen, Ik hen deze niet zal weigeren’.

We dienen de fouten van een berouwvolle broeder niet slechts éénmaal, maar
oneindig vele keren te vergeven, om mogelijk te maken dat hij zich betert.

“Zo bewees Ik hun, waarom Ik Mijn zon laat opgaan over goeden en slechten’.

"Wanneer Ik eenmaal terugkom, kan geen duisternis naast Mij bestaan. Het moet
daarom licht worden in de harten van alle mensen”. De Heer wil deze aarde weer tot
een paradijs maken, zoals zij ten tijde van de eerste mensen (Adam en Eva en hun
nageslacht) was.
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De positie van de Heer tot de overheid (hoofdstuk 48 van 53)

De Farizeeén probeerden Jezus in de val te lokken door Hem tot een antwoord te
dwingen, dat aanleiding moest geven tot een politiek conflict. De Heer zei daarover:
"Vandaar dat het de Farizeeén hoofdzakelijk daar om te was een vraag te vinden,
waar Ik bij een eerlijke beantwoording onmogelijk om de politiek heen kon".

"Dit was een vraag waarbij zij vermoedden, dat Ik hun als antwoord zou geven dat
het offer aan de tempel boven alles gaat en dat de belasting aan de keizer onterecht
is”. Het was een netelige vraag. "Want in het antwoord: “Geef de keizer, wat des
keizers is, en Gode wat Gods is’. "‘Daarmee maakte Ik streng onderscheid tussen de
plichtmatige belasting ten opzichte van de wereldlijke macht tegenover die van de
geestelijke overheid".

De Heer zei verder dat de mensen mogen doen en laten wat ze willen, maar de
belasting moeten zij overal betalen.

"Wat voor jullie bij deze uitspraak aan de Farizeeén duidelijk wordt is, dat ook jullie
de belasting aan de wereld niet mag weigeren, zonder echter het geestelijke van
jullie wezen daarbij in te boeten”. “Vergeet nooit om tijdens jullie hele aardse leven
aan de wereld dat te geven, wat zij rechtmatig van jullie mag verlangen!” Geef de
wereld, wat van de wereld is in je korte aardse pelgrimsleven.

De Heer zegt: ‘Beschouw ook de wereldlijke goederen als geschenken van de
hemel”. "De schatting of belasting moet aan de wereld gegeven worden”. “Zo zullen
ook jullie door de middenweg te gaan er toe bijdragen, dat het materiéle
vergeestelijkt zal worden, opdat Mijn wederkomst op jullie aarde door de
vergeestelijking van jullie en de mensheid gerechtvaardigd wordt’.

De opwekking van Jairus” dochter  (hoofdstuk 49 van 53)

De Heer zegt: "Zie, waar Mij zoveel vertrouwen wordt getoond, daar kan Ik niet
anders dan de vraag van de smekende inwilligen om allen te laten zien, wat men
door een absoluut vertrouwen in Mij kan krijgen”.

"Wat de opwekking van de dochter van de overste betreft, deze was het loon voor
het grenzeloze vertrouwen van de vader...".

"Dit lichamelijk opwekken van destijds komt overeen met het geestelijk opwekken in
de huidige tijd;” “Zo wek Ik menigeen uit zijn geestelijke slaap”. "Velen zijn naar de
schijn verzonken in een geestelijke slaap...Door NOOD maak |k de volkeren
nuchter’. “Zo is de geestelijke slaap, waarin velen werden gesust of zichzelf in
hebben gewiegd, alleen te beschouwen als een grote nalatigheid op de weg naar de
geestelijke ontwikkeling”.
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Verder hier: "Duizenden verdwaalden snellen op de dwaalweg het vroege graf in. Zij
gaan onrijp uit deze wereld en komen nog onrijper aan de andere kant aan. Wat zal
er van hen worden? Hier konden zij niet blijven en daar bevalt het hen ook niet. Oh,
jullie kennen niet de kwellingen van dergelijke zielen, die besluiteloos ronddolen! Het
verloren aardse is voor hen niet meer toegankelijk, en het geestelijke is voor hun
opvattingen en hun wezen niet passend’.

Het vagevuur bestaat niet in materiéle zin, wel geestelijk!!! Dat zijn de mensen zelf.
De Heer zegt hiervan, dat eerst het slechte moet worden WEGGEVAAGD en de
Heer draagt bij door het sturen van allerlei strijd en leed.

De Heer verder: "Daardoor wek Ik de menselijke ziel de sluimerende goede
eigenschappen op, opdat zij zich zal vermannen en overeind komt om het kwade met
energie te bestrijden en alles weg te vagen, wat haar schade kan toebrengen’”.

Het stillen van de storm  (hoofdstuk 50 van 53)

Mattheus beschrijft in hoofdstuk 8:23-27 het stillen van de storm door Jezus.
Toentertijd sprak Jezus persoonlijk tot de Zijnen en het volk, nu moeten wij 2.000 jaar
later het doen zonder Zijn persoonlijke aanwezigheid en met Zijn gegeven woorden.

De Heer zei daarover: "Nu zullen en moeten Mijn woorden voldoende zijn, daar de
tijd van het noodgedwongen geloof voorbij is en er geen wonderen meer gedaan,
noch toegelaten worden door medewerking van andere mensen’.

"Het vergaat de meeste mensen als Mijn discipelen. Zolang het hen niet slecht gaat,
komen zij niet tot Mij".

De Heer bedwong de wind en de zee. Analoog daaraan is het volgende citaat: "Dan
zwijgen de winden van hartstochten en zorgen, en rust en vrede keren met hem in de
buitenwereld terug, want de buitenwereld zelf was niet troebeler, maar alleen de kijk
erop was vertroebeld”. "Want alles wat zich op deze zichtbare aarde voordoet, is
lechts een eenvoudig werk van de liefde, om het ziele-geestelijke in de mens tot zijn
recht te doen komen. Dit proces doet zich ook voor in het leven van dieren, planten
en stenen, maar is daar alleen zichtbaar voor het geestelijk oog’.

De discipelen van Jezus moesten sterk worden, opdat zij in de toekomstige
levensstormen volgens Jezus niet meer zouden twijfelen, maar een vast vertrouwen.

"De mens zal sterker worden in het bewustzijn, dat hij niet slechts een burger van
deze aarde is, maar ook van het heelal. "Daarom, zijn ook jullie ijverig om de
goddelijke vonk in jullie innerlijk op te wekken, te cultiveren en te begrijpen...”
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Het onkruid op de akker (hoofdstuk 51 van 53)

Mattheus 13:24-30 beschrijft een dialoog tussen het goede en het slechte zaad
(onkruid), dat bij elkaar opkomt en aan het einde van de oogst er een schifting moet
plaatsvinden tussen beide. Ook hier doet in dit hoofdstuk de Heer een belangrijke
uitspraak: "‘De gelijkenissen van dit hoofdstuk bevatten de hele geschiedenis van
Mijn leer en de geschiedenis van Mijn schepping van het begin tot het einde”. "En
zoals de indruk, die Mijn woord op miljoenen mensen maakt bij iedereen verschillend
IS, zo is ook het ontwikkelingsproces van elke wereld verschillend van die van een
andere’. "Het bevestigt jullie dat het einde, de oogst het goede van het slechte zal
scheiden en de goeden hun rechtvaardige loon zullen ontvangen, maar de
halstarrigen en slechten zullen de lange weg door de materie moeten doormaken,
totdat zij al het onreine afgelegd hebben en zich in Mijn hemelse rijk van de geest als
een geestelijke toon kunnen voegen in de daar heersende harmonie”.

Verder: "De ontzaglijke menigte afgevallen geesten, die met Lucifer vielen en daarna
als dragers van de materie in haar gebonden werden...” De Heer heeft vanaf het
begin van de schepping, dat wil zeggen, de materiéle aarden, al Zijn geesten
ingeprent, wat hun uiteindelijke doel en hun hele streven moest zijn. Zoals de Heer
Zijn leer eens aan Zijn leerlingen (discipelen) predikte, zo zal de Heer op deze aarde
dit ook slechts aan weinigen bekendmaken.

"Mijn woord, of de uitdrukking van liefde in iedere betekenis, bevat de hele schepping
en bevat Mijn hele leer’. Als de mensen niet op de juiste weg wandelen, dan zullen
Zij pas aan het einde van hun aardse loopbaan erkennen, hoe ver zij zijn afgedwaald
van de eigenlijke weg naar hun zielenheil. De Heer zegt hierover.”In de andere
wereld moet dan deze strijd, die zo velen met hun einde op deze wereld meenden te
hebben beéindigd, weer opnieuw begonnen worden van binnen naar buiten onder
andere omstandigheden, met weinig middelen en grote hindernissen’.

Dan doet de Heer in dit hoofdstuk een opmerkelijke uitspraak, dat bij het einde van al
het materiéle, het einde van alle wereldse verzoekingen, dat nog voor Zijn
wederkomst zal intreden.

"Omdat daarna het geestelijk rijk op jullie aarde zijn aanvang zal nemen...” "Bij Mijn
aankomst als Koning van het licht zal er geen schaduw, geen duisternis meer
aanwezig zijn’.

Extreem materialistisch ingestelde slechte mensen zullen in het geestelijke rijk nog
heel wat voor de kiezen krijgen, waarover de Heer zegt: ~ “Zij worden in het vuur
geworpen, in het vuur van kwelling en lijden. Eerst dan, gelouterd na een langdurige
strijd, zullen zij aan het geestelijk rijk kunnen deelnemen, dat zij voorheen zo sterk
verloochend hebben’.
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"Hun ontwaken (aan gene zijde) zal droevig zijn, - en toch moet Ik hen wekken,
omdat Ik niet één atoom en nog veel minder een mensenziel zou willen verliezen, die
Ik eens zowel innerlijk als uiterlijk naar Mijn evenbeeld geschapen heb’.

De verklaring van het hemelrijk (hoofdstuk 52 van 53)

De Heer vertelt ons wat voor een geestelijk rijk ons allen te wachten staat na het
definitieve levenseinde. Hij zegt: "Om hen (de discipelen, het volk en alle mensen
verder op deze aarde) er verder op attent te maken hoe zij die deelachtig kunnen
worde, maar ook, wat hun lot zal zijn indien zij, handelend tegen de goddelijke
wetten, zich er onwaardig voor maken’.

In het menselijk hart rust verborgen het hele toekomstige geestelijke rijk!

De Heer geeft meerdere gelijkenissen als voorbeeld om de context dieper te
beschouwen. Het hemelrijk wordt met zuurdesem vergeleken, dat wilzeggen dat het
goede van het kwade begint te scheiden in dat proces, een gistingsproces, waardoor
de verschillende elementen van de meelsubstantie in gevecht raken.

De Heer zegt: Ik schilderde hen (de discipelen en het volk) de gevolgen van het niet
in acht nemen van Mijn leer met de uitdrukkingen “in het vuur werpen” en “eeuwige
duisternis”, wat hetzelfde betekent als geestelijke pijnigende verwijten en een
verwaarloosd hart. Mijn Geest moest toch licht en geen duisternis verspreiden”.

“Uiteindelijk zal de schifting plaats hebben en beslist worden, of de mens de
geestelijke zaligheid waardig is, of dat hij pas na lang ronddolen in de duisternis tot
de erkenning moet komen, dat er toch goddelijke wetten zijn, die men niet ongestraft
mag overtreden’.

Daarom zegt de Heer: “Blijf daarom onophoudelijk streven naar vergeestelijking!”

De laatste tijd (hoofdstuk 53 — einde)

In dit allerlaatste hoofdstuk sluit de Heer af met vermanende en troostende woorden.
De Joden hebben gefaald om op deze aarde als het grootste volk met elkaar
verbonden te blijven en hun rijk blijvend te ontwikkelen of te vormen. Het was eens
het grootste rijk op aarde. Maar zij verwierpen de geestelijke leer van Jezus. Wat is
hiervan uiteindelijk nog overgebleven? .

De Heer: "Zoals zij van het begin af aan uitverkoren waren, door hun godsdienst en
hun profeten dat volk te zijn, in wiens midden Ik Mijn komst op jullie aarde kon
bewerkstelligen, zo ondeugdelijk toonden zij zich later deze leer van Mij aan te
nemen en verder te verspreiden’.
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De Heer heeft slechts aan Zijn discipelen en enkele uitverkorenen onder het volk was
het gegeven om het licht der waarheid te erkennen. Korte tijd na Jezus” heengaan is
alles uitgekomen wat Jezus voorzegde.

Zo eindigde met de tempel, die geestelijk weliswaar reeds lang verwoest was, ook de
geschiedenis van het volk, dat Ik uit velen had uitgekozen om drager en uitbreider
van Mijn eeuwige waarheid te werden’.

De cultus van het Jodendom is blijven stilstaan en zij verwachten hun Messias nog
steeds met wereldse ideeén. Alleen zij wilden geen vernieuwing, geen verandering.
De Heer zegt: "Wat de Joden ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem overkwam,
dat zal zich ook als einde van de nu levende mensheid herhalen’. (Het is 2.000 jaar
geleden, dat Jezus met Zijn missie begon in 29 n. Chr. Dan zou het in 2029 precies
VEERTIG x 50 jaren voorbij zijn gegaan, en dat het ongeveer VEERTIG jaar heeft
geduurd dat na Zijn hemelvaart in 32 n. Chr. Jeruzalem geheel werd verwoest!)

"Want de gruwelen van oorlog en verwoesting zullen weer optreden, alleen in andere
vormen...Ook dan zullen trouw en geloof op aarde verdwenen zijn, daar de
mensheid of tenminste het grootste deel van de mensen (tegenwoordig ruim vijf
miljard van de acht miljard), de materie, de wereld en haar genot aanhangen’.

"Alleen door ongeluk en wrange tegenslagen zal het trotse mensenhart murw
worden’. “Blijf daarom onophoudelijk streven naar vergeestelijking! Bewaar uw schat,
uitgerust met de parel van vertrouwen en liefde tot aan de verandering!”

De vraag waarom de Heer precies 53 hoofdstukken in de "Predikingen van de Heer"
heeft geplaatst, in plaats van het rondere getal 52, wat zou overeenkomen met de 52
weken van een jaar, is uitermate fascinerend en leidt ons naar een dieper, geestelijk
inzicht. Dit getal, dat op het eerste gezicht een willekeurige telling lijkt, draagt in
werkelijkheid een transcendente betekenis - een betekenis die ons tot een werkelijk
verlicht inzicht kan leiden.

Als we dus 53 hoofdstukken hebben in plaats van 52, is dit niet zomaar een telling,
maar een symbolische voorstelling van de volmaaktheid en het mysterie dat de Heer
ons wil openbaren. Drieénvijftig preken sluiten niet alleen de leringen van de Heer af,
maar nodigen ons uit om te begrijpen dat dit getal veel meer is dan een loutere
tijdsaanduiding. Het fungeert als een sleutel die ons de toegang opent tot een
diepere dimensie van het goddelijke plan.

Bijzonder opmerkelijk is de verbinding van dit getal met de cycli van het jaar. Als we
de 52 weken van een jaar tellen en dan de 53e week toevoegen, die het begin van
het nieuwe jaar markeert, komen we op 7 januari - een dag die symbolisch kan
worden beschouwd als de dag van de incarnatie van Jezus.
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Dit getal staat in een diepe verbinding met de goddelijke manifestatie van de Heer in
de wereld. Is het niet opmerkelijk dat juist de 53e week, die de jaargrens overschrijdt,
samenvalt met het symbolische begin van het goddelijke plan voor de mensheid?

Maar het getal 53 wordt nog fascinerender als we het in verband brengen met de
Hebreeuwse taal en de numerologie. Het Hebreeuwse woord voor "Tuin" (GaN - 13)
komt overeen met het getal 53. De letters "G" (Gimmel, de kameel) en "N" (Noen, de
vis) dragen een diepere betekenis. De Gimmel symboliseert de weg, het streven en
de reis van de mens naar verlichting, terwijl de Noen de levensstroom voorstelt die
ons allen met elkaar verbindt. De tuin is dus niet alleen een geografische plaats,
maar een symbool voor het paradijs, de ruimte van de goddelijke tegenwoordigheid,
waarin de mens in onmiddellijke nabijheid van God leeft.

In 2 Korintiérs 12:4 wordt de "Tuin" verbonden met een transcendente visie van de
hemel - de plaats van de volmaakte vereniging met God.

De missie van Jezus op aarde was niet alleen het onderwijzen van de mensen, maar
de vervulling van de belofte die Hij in zijn liefde voor de Vader had gegeven. Deze
liefde manifesteerde zich in het offer aan het kruis en in de totale overgave aan het
goddelijke plan. Dit wordt op de meest indrukwekkende wijze beschreven in Jesaja
53: de "Knecht des Heren", die het lijden op zich neemt en plaatsvervangend voor de
mensheid sterft, opdat wij verlossing kunnen vinden. Jesaja 53 is niet alleen een
historische beschrijving, maar een diep geestelijkl erfgoed dat ons de ware betekenis
van verlossing en offer naderbij brengt.

Jesaja 53 spreekt over het lijden van de "Knecht des HEREN", die plaatsvervangend
voor de gehele mensheid lijdt om de kloof tussen de mens en God te overbruggen.
Deze profetie wijst precies op het leven en het offer van Jezus en is niet slechts een
historische referentie, maar een diep geestelijke waarheid die ons ook vandaag nog
aanspreekt. In dit hoofdstuk vinden we het geheim van het lijden en de
offerbereidheid, dat de liefde van God voor ons openbaart.

Jakob zag in een droom God boven aan een ladder staan, waarlangs engelen op- en
neerklommen. We kennen dit Bijbelse verhaal uit 1 Genesis 28:12-13. De steen
waarop Jakob sliep, heet "ABeN" (1ax) en heeft de waarde 1-2-50=%*53xx.

De 53e dag van het jaar is 22 februari, wat overeenkomt met 22-2, en visueel 222
oplevert. 22 staat voor het kruis, en 222 betekent in het Hebreeuws "de
Eerstgeborene”.

Met betrekking tot het getal 222 zijn er enkele interessante associaties in de
Gematria:

102 (Bechor): Dit betekent "Eerstgeborene”. De letters van dit woord hebben de
volgende numerieke waarden:

1 (Bet)=2
> (Kaf)=20

1 (Resch)=200
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Totaal: 2+20+200=%%222 *x

Periode en berekening (zonder schrikkeljaar) met getelde dagen:

1 v. Chr. (8 januari t/m 31 december) 365 dagen-7 verstreken dagen 358

1 n. Chr. t/m 32 n. Chr. (32 volle jaren) 32x365 11.680
33 n. Chr. (1 januari t/m 3 juli)  31+28+31+30+31+30+3 184

Totaal 358+11.680+184 12.222

(0'wn (Mashiach) = 40+300+10+8+70=++3D8xx)

Deze associatie wordt soms gebruikt om een diepere betekenis van het begrip
"Eerstgeborene” over te brengen, waarbij het een boodschap van
verantwoordelijkheid en zorg voor anderen kan inhouden.

Is Jezus de Eerstgeborene? In Kolossenzen 1:15 wordt Jezus aangeduid als "de
Eerstgeborene van heel de schepping”. Dit wordt door theologen doorgaans niet
begrepen als een aanwijzing dat Jezus geschapen werd (wat Hem minder goddelijk
zou maken), maar eerder als:

Zijn Primaat en Autoriteit: Hij is de Belangrijkste en de Heerser over alle schepping.
Zijn Rol in de Schepping: Alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Jezus is de enige "geboren" Zoon in de zin van een eeuwige relatie met God, niet als
een schepsel.

Aanvullende Uitleg en Diepere Betekenis
In Romeinen 8:29 wordt Jezus aangeduid als "de Eerstgeborene onder vele
broeders", wat wijst op Zijn leidende rol en Zijn opstanding uit de dood, die de weg
naar de verlossing voor de gelovigen opent.

Deze aanduiding benadrukt de centrale betekenis van Jezus' rol in de goddelijke
heilsgeschiedenis — als degene die door Zijn offer de mens de toegang tot God en tot
de eeuwige verlossing mogelijik maakt. God wordt beschouwd als de enige
ongeschapen Schepper, de bron van al het Zijn, die Zelf buiten tijd en ruimte bestaat.
Zijn wezen is zonder begin of einde, de eeuwige Alfa en Omega. In tegenstelling tot
alles wat geschapen is, kent God geen herkomst in de zin van geboorte of
afstamming. Hij is het onvoorstelbare Fundament waarop alles rust, de eeuwige Bron
waaruit het leven voortkomt en die tegelijkertijd alles omvat en overstijgt.

In de mystiek van Gods Essentie ligt een paradox die alle menselijke begrippen te
boven gaat. Terwijl wij alles wat wij kennen in de categorieén van oorzaak en gevolg
zien, is God volledig onafhankelijk van elke externe kracht of tijdsbegrip. Hij is niet uit
iets anders voortgekomen en kan nooit "eindigen”. Zijn bestaan is een eeuwige,
onveranderlijke Aanwezigheid, die de wetten van de schepping te buiten gaat. God is
niet alleen de oorsprong van alles, maar ook het uiteindelijke doel. In Hem is alles
samengevat, en Zijn oneindige Wijsheid, Macht en Liefde omvatten alles.

Dit beeld van God als Alfa en Omega leert ons dat wij als mensen slechts een
moment in het grotere geheel van Zijn eeuwigheid vormen. Terwijl wij naar oorsprong
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en einde in onszelf zoeken, is God het tijdloze Centrum, het middelpunt waar alles
samenkomt, zonder ooit te verbleken of te verdwijnen. Hij is de levenskracht die alles
in beweging zet, die alles doordringt, maar Zelf nooit wordt veranderd. In deze
oneindige realiteit ligt een diepe vrede en rust die ons uitdaagt om voorbij de grenzen
van ons begrip te kijken en ons met het Onbegrijpelike, het Onvergankelijke
Goddelijke te verbinden.
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