QD@[leb IL Iull@ﬁ:ﬁ[m

= lﬂ@l?[iﬂ@ ifelntatail

Datum: 15-07-2025. nummer 112 I I

Vrienden van de Jezus-Openbaring, zoals geopenbaard door de schrijfknecht en profeet Jakob
Lorber en Gottfried Mayerhofer, voelen zich verbonden met alle mensen wereldwijd als
schepselen en kinderen van één en dezelfde hemelse Vader. Deze Vader, die Zich ongeveer 2000
jaar geleden belichaamde in Jezus Christus, trad op als Verlosser en Leraar vanaf zijn dertigste
levensjaar gedurende een periode van drie jaar.

De geestelijke vrienden van deze Goddelijke Openbaring erkennen in deze eeuwigdurende
boodschap een hernieuwde en verheven uiting van het Woord van God, zoals ook verwoord in het
Bijbelse evangelie van Johannes. Zij streven naar een vreugdevolle en wereldwijde uitwisseling
van inzichten en ervaringen rondom deze openbaring.
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Predikingen van de Heer

korte aantekeningen

Over het verloren schaap (hoofdstuk 29 van 53)

De Heer treedt soms ook op als taalleraar. Hier betreft het thema “het verloren zijn".
Daarover vinden we uitvoerige informatie in dit belangrijke hoofdstuk en in Lukas 15.
De Heer zegt hierover: "Verloren is ieder ding dat een andere bestemming heeft
gekregen of een andere richting gevolgd is dan hem is toegewezen”.

"Het verlorene heeft dus voor de bezitter eigenlijk een geestelijke waarde, die vaak
verreweg groter is dan de materiéle waarde ervan’.

“Zoals een verdwaald schaap blootgesteld is aan ongelukken en ten prooi kan vallen
aan roofdieren of in afgronden kan storten, welke gevaren het niet vaak kan
beoordelen, evenzo loopt een verdwaald geestelijk ziek mens, die — misleid door de
wereld — van zijn geestelijke bestemming niets weet, het gevaar om zijn eigenlijke
bestemming als lid van een toekomstig, eeuwig rijk geheel mis te lopen, om pas na
lange tijdsruimten door groot lijden en bittere ervaringen daar te komen, waar Ik hem
langs de kortste weg wilde leiden”.

"Niets laat Ik achterwege en zelfs de gehele schepping is er een voorbeeld van, op
welke wijze de verloren zoon geleidelijk weer naar Mij, Zijn Schepper en Vader, moet
terugkeren. Reeds sedert aeonen van tijdsruimten speelt dit proces zich af op andere
werelden’.

“Alles in het hele universum moet zich vergeestelijken, moet omhoogstijgen; maar
jullie, mensen, voor wie Ik zelf naar de aarde kwam, hebt een grotere taak voor je
liggen dan miljoenen andere geesten op andere werelden; want niet zonder reden en
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doel koos Ik jullie aarde uit en op haar Mijn eigen verdeemoediging als voorbeeld
voor Mijn gehele geestenrijk’.

We zijn op aarde ook met meer beproevingen omgeven, dan op de vele andere
sterren.

De sterrenbewoners maken ook louteringsprocessen en veranderingsprocessen
door, maar deze gaan veel langzamer, dan de processen op aarde. De beproevingen
op aarde zijn ook veel zwaarder dan waar ook in de onmetelijke ruimten. De prijs van
een toekomstig bestaan is dan ook een veel grotere dan op andere werelden. De
Heer zegt verder: "Hier op deze kleine aarde moet het proces van vergeestelijking
sneller plaatsvinden’.

We dienen ons te haasten, om al het mogelijke bij te dragen tot dit proces van
vergeestelijkin. Hoe meer we zelf het wereldse kunnen ontberen, het uiterlijke, des te
meer kan het innerlijke in ons vergeestelijken. De Heer zegt hierover tenslotte: “Zorg



er daarom voor dit doel zoveel mogelijk na te komen. Gedenk de vreugde van de
geesten en wezens die aan jullie lot deelhebben”. "Volg daarom de Herder en
verdwaal niet weer op andere wegen...”

De wonderlijke visvangst (hoofdstuk 30 van 53)

De omstandigheden waren bij de visvangst van Petrus erg onrustig. Hij was de hele
nacht bezig en ving zelfs geen enkele vis. Erna geschiedde het grote viswonder. Dit
verhaal vinden we terug in Lukas 5:1-11.

De Heer zegt hierover: "Dat Ik bijna al Mijn discipelen koos uit de visserstand heeft
zijn goede geestelijke grond daarin, dat hun arbeid op het beweeglijke element, het
water en de daarmee verbonden gevaren hen meer aan een God, aan een
voorzienigheidsleer bond en zij daardoor religieuzer, viomer en ook tengevolge
van hun hoofdvoedsel, de vis, vredelievender gezind waren dan andere,
vleesetende mensen’.

De Heer bespreekt in dit hoofdstuk dat aan de toekomstige discipelen voorwaarden
werden gesteld om de familie, het gezin en wat hen aan de wereld bond, te verlaten
en de Heer alleen te volgen: Ik moest deze voorwaarde stellen; want in die tijd
(2.000 jaar geleden) en in verband met het toekomstige leerambt van Mijn discipelen
was het een onmogelijkheid Mij te volgen en gelijktijdig de wereld of zijn familie toe te
behoren”.

Toen Petrus het grote viswonder aanschouwde vernederde hij zich vrijwillig voor
Jezus en dat maakte hem tot de ‘rots”, waarop de Heer Zijn kerk wil bouwen,
waarvan de Heer zei: “Zijn vaste vertrouwen op Mij, reeds bij zijn eerste ontmoeting,
versterkte zich allengs en werd tot een rots van zijn geloof".

"...Maar om aan Johannes gelijk te worden en zijn bijnaam ‘Mijn geliefde” te
verdienen, moeten jullie allereerst de school van Petrus doorlopen, en deze
school is voor jullie de wereld met haar verzoekingen”.

De woorden die Jezus tot Zijn discipelen sprak: "Wees listig als de slangen en
eenvoudig als de duiven’, moet geestelijk opgevat worden. "Want de list van de
slang betekent in geestelijke zin de wereldwijsheid; en de eenvoud van de
vriendelijke duif beduidt de deugd, die niets arglistigs en niets slechts denkt of
uitvoert”.

De Bijbel is volgens de Heer een eeuwige vindplaats, waarin unieke en meest
heerlijke waarheden verborgen liggen. Daarover zegt de Heer verder: "Welke 1k
heb voorbehouden aan diegenen, die, na Petrus’'school te hebben
doorgelopen, bij de liefde van Johannes zijn aangekomen”.



"Wanneer jullie, evenals Simon er toe bestemd zijn geen vissen, maar mensen in
Mijn geloofsnet te vangen, dan _moeten jullie allereerst bij jezelf beginnen en ooit
buiten beschouwing laten dat het geen woorden, maar daden zijn, gedaan met de
edelste bedoeling, die de naasten, jullie broeders en zusters, in Mijn handen leiden”.

Ware gerechtigheid (hoofdstuk 31 van 53)

De Heer legt in dit hoofdstuk uit dat een mens die lijden moet, zich opoffert en veel te
strijden heeft, eens een geestelijke waarde zal toegekend worden. "Er wordt jullie
getoond in hoeverre zijn lijden (van de mens!), zijn opoffering en strijd eenmaal een
geestelijke waarde zullen hebben en hoe hij zijn geweten als weegschaal en
richtsnoer voor alle gedachten, woorden en daden moet gebruiken, wanneer hij
eens Mijn kind genoemd wil worden’.

Als we Zijn liefdegeboden op de juiste wijze onderhouden, en alle beproevingen en
lijden verdragen, staat de mens een hoopvol vooruitzicht te wachten in het hemelse
of geestelijk rijk.

De Heer waarschuwde het volk en Zijn discipelen, dat zij Zijn woord niet alleen
moeten aanhoren en voor zichzelf behouden. "Dat zij het ook aan anderen
moesten meedelen en het zelf door de daad verwezenlijken”.

De leer van Jezus is niet nieuw, maar Hij stelde wel, wat door Mozes en de profeten
werd voorzegd, alles in het ware licht te plaatsen. Zo zijn ook de “Nieuwe
Openbaringen”, door de Heer gegeven aan Jakob Lorber NIET NIEUW, maar deze
zijn OPNIEUW OOK in het WARE LICHT gegeven om de geestelijke waarden
daarvan te herkennen, dat vanaf NU een veel kortere weg kan voorbereid worden
om het grote geestelijke rijk binnen te gaan. De Heer verzekerde dat Zijn woorden
van eeuwige duur zijn.

De complete Bergrede van Jezus, die beschreven staat in Mattheus 5, staat voor de
gemeenschappelijke naastenliefde en de vergeving onderling, of we in de
maatschappij te doen hebben met de goede of de slechte mensen. De Heer zegt:
“Zoals lk als God de zon laat opgaan over goeden en bozen, zoals |k de velden van
rechtvaardigen en onrechtvaardigen bevochtig met zegen brengende regen’.

We dienen dus iedereen met gelijke liefde te helpen, ongeacht of we er wel of geen
dank voor krijgen. Ook de woorden van de Bergrede blijit eeuwige geldigheid
hebben. De Heer: “Zolang Ik, Mijn geestelijke- en Mijn materiéle wereld bestaan”.

De Heer blijft natuurlijk altijd bestaan, maar Zijn materi€éle werelden in de
onnoemelijke uitgebreide etherruimten zullen ooit vergaan. Er blijven slechts de
geestelijke werelden over, na zeer langzame “rijping”.



Over het BELANGRIJKSTE GEBED verwijst de Heer ons naar Mattheus 6:9-13. "Het
onze Vader’. We behoren dagelijks te bidden en de Bergrede steeds in gedachten
houden. Wij mogen geen kinderen van de wereld zijn. “Zij moeten de wereld niet als
een gevaar ontvluchten, maar zij moeten er midden in al haar eigenaardigheden,
genoegens en verzoekingen naar de juiste waarde schatten...”

De Heer zegt verder: "Wie deze voorwaarden niet wil nakomen, diens leven komt
overeen met een fraai ingebonden boek, dat echter alleen witte, lege bladzijden
bevat’. ...'Daarom hoeden jullie je allereerst voor zondige gedachten. Zij
verlagen jullie innerlijke zielmens...Bestrijd de gedachten en jullie zullen eerder
macht hebben over jullie handelen”. “Zo, door voortdurende oefening neemt jullie
kracht toe”. We dienen geen ruimte te geven aan de invloeden van onze eigenliefde!

De spijziging van de vierduizend (hoofdstuk 32 van 53)

Dit was de tweede keer dat de Heer de menigte spijzigde met brood en een paar
visjes. ZEVEN korven vol met brood bleven er over. Daarover zei de Heer: 'De
zeven korven die de tweede keer overbleven, betekenen Mijn zeven
hoofdeigenschappen...: liefde geduld, deemoed, vergeving, standvastigheid,
opoffering en barmhartigheid”.

Bij de Heer geldt alleen het geestelijke, niet het materiéle. Daarover deze woorden:
"Wat bij de mens binnengaat, kan hem niet vals of onrein maken, maar dat, wat van
hem uitgaat, dat is het wat de mens kan verlagen!” Zoals in de trant van: "Dit volk
eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij!”

De mens moet het BROOD van de Heer niet voor de honden werpen. Deze uitspraak
deed 2.000 jaar geleden een Syrophonische vrouw bij Jezus. “Zulke gelovige zielen
kwamen in die tijd slechts sporadisch voor en tegenwoordig zijn ze helemaal hoogst
zeldzaam geworden’, zegt Jezus.

Anderzijds werpen zich veel mensen op tegen de WARE leer van de Heer. “Zij lijken
op de meeste toehoorders uit die tijd. (2.000 jaar geleden). Overal zoeken zij Mij
enkel in de kerken, maar niet op de weg des levens, waar zij door daden moeten
bewijzen, wat zij in de kerken vaak zo plechtig beloven.”

"Dat Mijn toehoorders in die tijd weinig vruchtbare akkers voor Mijn leer waren, wist Ik
wel; Ik wist echter ook, dat Ik niet enkel voor hun, maar voor de hele mensheid na
hen sprak en handelde”.

"Wat Ik daar over de Farizeeén en Schriftgeleerden zei, geldt ook heden ten dage
voor alle schijnheilige kerkgangers en alle over de materie filosoferende geleerden
van jullie tijd. Ook zij zullen geen tekenen zien...”



De Heer benadrukt regelmatig dat we geen twee heren kunnen dienen: het is of de
materie, of de geest! En Hij waarschuwt ons: "Leggen jullie je er op toe, om Mijn
zeven eigenschappen eigen te maken! Denk niet te oppervlakkig over de
geestelijke verzadiging door te geloven, als zou lezen en luisteren reeds
voldoende zijn. Daar is geen sprake van!”

“Streef er daarom naar Mijn directe mededeling waardig te worden, zoals eens Mijn
discipelen! Worden ook jullie, net als deze apostelen, verspreiders van Mijn
woord!Strooi het uit, echter zo, dat het niet op onvruchtbare bodem valt!” "Laat dus
niets van Mijn broden over! Verwerk ze geestelijk!”

Ik verdraag geen schaduw (hoofdstuk.33 van 53)

Toen Mozes op aanraden van de Heer de goddelijke wetten invoerde, werden deze
in latere tijden niet meer nageleefd. Dat was tegen de zin van de Heer en zo kwam
Hij Zelf naar de aarde toe om de geestelijke levensboom weer recht aan te doen en
de overgeleverde godsdienst van de Joden van verval te redden. De leer van Jezus
mag niet zomaar, dus zonder enige voorbereiding, opgedrongen worden, want de
eisen die de Heer daaraan stelt, zijn niet zo gemakkelijk. We dienen sowieso aan
ieder mens het voorbeeld van goede daden te bewijzen.

De Heer zegt: "Voordat Ik kom, moeten alle schaduwen in geestelijk opzicht
verwijderd worden, want Ik ben het Licht en Ik verdraag geen schaduw’.

(Een kleine randbemerking: in Psalm 121:5 staat, dat “"de Heer is uw Bewaarder, de
HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand’. Dit citaat lijkt eigenlijk in contrast te
staan met bovenstaande. Maar eigenlijk staat er: STERKTE, want het Hebreeuwse
woord Tsel komt van EVENBEELD (Tselim). De Heer kan Zich niet in Zijn volheid
tonen, anders zou de mens onmiddellijk sterven. Daarom is Hij vaak omhuld door
een wolk, zoals zijn Woord ook als een WOLK te betrachten is, dat ook een schaduw
afwerpt.)

"Mijn leer is gegeven om alle hoeken in de materiéle en geestelijke schepping
te verlichten’.

“In de geestelijke wereld bestaat geen nacht, behalve die, welke de geesten zichzelf
bereiden. Daar is eeuwig licht, eeuwige warmte, eeuwige liefde en eeuwige
werkzaamheid”. “Kijk maar eens naar jullie ziel! Ook zij slaapt niet, ofschoon zij
aan een aard lichaam is gebonden, maar zij werkt dag en nacht aan uw
geestelijk lichaam om dat zo volmaakt mogelijk in het grote hiernamaals te
brengen’.

De leer van Jezus zal door velen bespot en verdacht gemaakt worden. Maar wij
dienen listig te zijn als de slangen (oplettend) en zo liefelijk en eenvoudig als de



duiven. We dienen dit evangelie vaak te lezen en daarmee ontvangen we als het
ware de sleutel van Zijn woorden. De aarde zal eens weer — en dat BINNENKORT —
tot een paradis worden.

De onrechtvaardige rentmeester (hoofdstuk 34 van 53)

In deze gelijkenis over de onrechtvaardige rentmeester legt Jezus uit: "Wie in het
minste getrouw is, is ook in veel getrouw, en wie in het minste getrouw is, is 00k in
veel onrechtvaardig!”

In Lucas 16:9 staat: "En Ik zeg jullie: Maak jezelf vrienden uit de onrechtvaardige
Mammon, opdat, wanneer jullie zal ontbreken, zij jullie mogen ontvangen in de
eeuwige tabernakelen.” Daarvan zegt de Heer dat dit vers een schijnbare
tegenstelling vertoont. Want daar wordt aangeraden zich vrienden te verwerven door
de Mammon ingeval van nood.

De Heer zegt daarom: “Zou Ik zonder hier rekening mee te houden jullie daden
beoordelen of zelfs bestraffen, dan zou het er met de hele mensheid wel zeer slecht
voor staan..” "Maken jullie vrienden met behulp van de Mammon, dan wil dat zoveel
zeggen als: verlicht de last van diegene die met zonde en gewetenswroeging
beladen is!” "Leer hem, dat Hij Mij niet moet aanzien voor een allerhoogste, strenge
Rechter, maar als een liefhebbende Vader...”

Men kan echter geen twee heren dienen, terwijl het toch geoorloofd is, dat men het
ene benut om in het andere zijn doel volledig te bereiken. De levensweg van een
ander mag niet zwaarder gemaakt worden, dan dat al is.

Verder in dit hoofdstuk: “Jullie kunnen Mij volledig liefhebben, vol liefde zijn
tegenover jullie naasten en midden in de bedrijvigheid van de wereld jullie zedelijke
reinheid bewaren; jullie kunnen Mij volledig dienen, zonder de wereld de rug te
moeten toekeren.” “Zien jullie dan niet, hoe Ik zelf de wereldlijke gebeurtenissen
benut om de mensheid geestelijk op te voeden?

Het verdriet van Jezus over Jeruzalem (hoofdstuk 35 van 53)

Ook in dit hoofdstuk citeert de Heer de evangelist Lucas. Hij weende over de
toenmalige stad Jeruzalem en het joodse volk en voorzag haar definitieve ondergang
en het volledige einde als zelfstandige natie. Hoewel de tegenwoordige Joden — de
hoogste uitverkoren natie - over de gehele wereld verspreid wonen, dat tot op
de huidige dag nog aanhoudt.



De Heer zei: "Er waren na Mijn dood nog geen vijftig jaren verstreken en Mijn
waarschuwing ging al in vervulling. Het uitverkoren volk had opgehouden als
zelfstandige natie te bestaan’. (opmerking: circa 38 jaar na Jezus” Hemelvaart in 31-
32 n. Chr.)

Ook nu weent de Heer over de huidige toestand van de wereld. De Heer zei: "Want
Ik ben nu eveneens bedroefd over het lot van zovele zielen, die Ik zelfs als God niet
kan redden, omdat Ik hun de vrijheid van handelen niet mag ontnemen’.

De Heer zou tegen de mensheid willen zeggen: “Zoals eens tegen Jeruzalem en zijn
inwoners: "“Mocht gij toch begrijpen wat tot uw vrede dient; want er zal een tijd
komen, waarin jullie allen bitter zullen voelen, wat jullie niet beseft hebben in die
tijd, toen jullie door Mijn zegen en Mijn genade werd bezocht’.

Er zal volgens de Heer eens een tijd komen dat alle wetenschappers of
onderzoekers zullen gaan merken, dat er lemand is, die Meester is over alle materie
en geest. De Heer maant: "Hoor de stem, die jullie de ogen wil openen en jullie wil
laten zien, hoe lichtzinnig jullie allen als dronkaards rondwaggelt aan de afgrond van
de eeuwigheid en ieder ogenblik gevaar loopt om voor een lange tijd door deze te
worden verslonden’.

Verder: “Onrijp en ontijdig zullen jullie dan in die tijdloze ruimten slechts door veel
inspanningen en met de grootste moeite dat kunnen bereiken, wat hier in dit aardse
proefleven met zoveel minder moeite te verwerven is!’

Het zal volgens de Heer niet meer zo lang duren voordat onze sociale verhoudingen,
waarvan de mensheid denkt, dat deze voor altijd zullen bestaan, volledig zullen
instorten. Na de volledige verwoesting van Jeruzalem in 70 n. Chr. hield over het
geheel genomen vrijwel de joodse cultus op te houden in haar existentie. De
verwoeste ringmuren van Jeruzalem waren de enige overgebleven restanten. We
dienen ons te behoeden van het algemene wereldse verval en rechtop blijven staan
en niet instorten zoals de muren van Jeruzalem.

Bid zonder ophouden (hoofdstuk 36 van 53)

Ook vandaag de dag worden de Bijbelse geboden van Mozes nog letterlijk genomen.
Het maakt namelijk een groot verschil om een wet naar het woord of de letter te
onderhouden of om deze in geestelijke zin te verstaan en te volgen, zegt de Heer in
dit hoofdstuk.

De Heer over de eigenschap van deemoedigheid: “Alleen diegene, die deze
eigenschap van het kind bezit (de eenvoud en zuiverheid), zal door bidden en
smeken de toegang tot Mijn rijk kunnen afdwingen; men moet altijd bidden zonder
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ophouden, hetgeen betekent dat men alles moet volbrengen met de blik gericht op
Mij en op Mijn twee enige geboden’.

"De zin van het evangelie is er volledig op gericht de menselijke verwaandheid
te matigen, dat men beter zou zijn dan de ander’.

We dienen het vernederen van de eigen natuur om het geestelijk standpunt te
bereiken, dat de Heer als mens ons toonde als eeuwig voorbeeld. Daarom zei de
Heer vervolgens: “Geloof niet dat jullie reeds beter zouden zijn, omdat Mijn woord
eerder ten deel valt dan vele anderen en als het ware uit Mijn eigen mond verneemt
hoe men het moet opvatten en in de praktijk brengen!”

"Bid zonder ophouden, opdat jullie steeds voldoende kracht overhouden om onder
alle omstandigheden en gebeurtenissen niet te wankelen...” "Wie zonder ophouden
vraagt en bidt, die zal Ik verhoren, want ook bij hen zal, evenals bij de blinde, hun
geloof helpen’.

De Heer doet verder in dit hoofdstuk een cruciale uitspraak dat Zijn lijden en
kruisiging en dood op aarde in een mensenlichaam de grootste triomf, de grootste
overwinning van het geestelijke over de menselijke natuur zou zijn en blijven. Hij zei:
"Wat Ik destijds als mens leed, zal nu de mensheid moeten lijden. Het wereldlijke
moet bespot, veracht, gekruisigd worden, wil het geestelijke in de mens opstaan...”

In de opgetekende evangelién ligt de volheid van liefde, waarheid en levenswarmte
verborgen, waarvoor volgens de Heer tot nu toe het geestelijk begrip bij het
merendeel nog ontbrak. Daarover zei Hij verder: "Ik zend jullie deze verklaringen om
de evangelién, die afgesloten zijn, met meer dan zeven zegels, voor jullie te openen
en door deze boeken (de Nieuwe Openbaringen) de weg naar Mij en Mijn hemelen te
bereiden”.

De genezing van een doofstomme  (hoofdstuk 37 van 53)

De Heer moest tijdens Zijn driejarige missie in Palestina wel dusdanige wonderen
doen, die de toenmalige Essenen (de goochelaars en de magiérs) onmogelijk
konden verrichten en het volk gewend was geraakt aan de schijnbare wonderen van
de Essenen. Jezus verbood de genezen doofstomme en de omstanders dit door te
vertellen. Daarover zei Hij: "Want juist door het verbod ontwaakt de drang om te
zondigen nog sterker”.

Paulus zei: "Zou de wet er niet zijn, dan was er ook geen lust om er tegen te
zondigen”.

Over de doven zei de Heer: in het gunstigste geval staan hem, naast gebaren en
tekenen, ongearticuleerde geluiden ten dienste’.
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Verder zei de Heer: "Hoeveel mensen hebben nu hun geestelijke oor nog voor Mijn
schepping en Mijn leer gesloten...” "Hoevelen roep ik toe: ‘Doe jullie oren open...".

In ons als mens ligt een geestelik hoger mens verborgen. Duizenden hebben
zichzelf tot doofstomheid gedegradeerd en daarover zei de Heer: "Alle geestelijke
harmonieén gaan ongemerkt aan hun oren voorbij en hun innerlijk is leeg of alleen
gevuld met indrukken, die uit de laagste sferen van de materie of de zinnelijkheid
afkomstig zijn en hen van mens tot dier verlagen’.

De Heer zegt dat er een tijd komt dat de mensheid via de natuur geconfronteerd
wordt bazuinstoten (zware aardbevingen en hevig onweer). "Ik heb de mensen niet
geschapen om doof te zijn ten opzichte van al Mijn werken, en Ik heb Mijn schepping
niet met zoveel wonderen uitgerust om voor Mijn geestelijke wezens een stom boek
te zijn". "De materiéle schepping zal de basis zijn van het geestelijke zijn en de
geestelijke schepping zal het materi€le vergeestelijken!

“Zo wens Ik, dat jullie Mij de dagelijkse lof toezingen, zodat jullie de gehele wereld
door woord en daad bewijzen, dat jullie tijdens Mijn lessen noch doof noch stom zijn
geweest!”

De barmhartige Samaritaan (hoofdstuk 38 van 53)

ledere keer ontvangen we van de Heer een hemels cadeau, en niet zomaar een,
maar een groot hemels geschenk, dat op aarde is neergedaald voor ieder mens, die
het wil aannemen.

De barmhartige Samaritaan had medelijden met zijn naaste mens. De Heer zegt: “Gij
zult uw naasten liefhebben als uzelf!”. En dit moet geestelijk opgevat worden. Wat is
eigenlijk “naastenliefde” en wie is volgens de Heer onze "naaste”?

Omdat in beide begrippen “de sleutel tot Zijn rijk” ligt heeft de Heer uit alle geboden
de NAASTENLIEFDE tot TWEEDE HOOFDGEBOD’" gemaakt. De LIEFDE veredelt
alle schepselen en de Heer zegt daarover van Zichzelf: “Zonder liefde zou noch Ik,
noch iets dat geschapen is, dat duurzaam zou kunnen worden”. "Deze zich over alles
uitspreidende liefde zal de maatstaf voor de mensenliefde zijn..."

Volgens de Heer stamt ieder menselijk wezen af van een hogere afkomst. In de
hemelse sferen bestaat er alleen maar LIEFDE. (in tegenstelling tot de helse sferen,
waar haat en eigenliefde op de voorgrond staan!) En hierbij de vraag: "Wanneer is
mijn eigenliefde de juiste, zodat hij nuttig is voor mij en de anderen?”

De Heer maakt hier onderscheid tussen “liefde” en “zichzelf’. "Zowel in het materiéle
als in het geestelijke wezen van de mens kan een gebrek of een overvioed aan
eigenliefde aanwezig zijn". “Tegenover dit extreem gebrek aan eigenliefde staat dan
weer een overmaat aan zelfzucht.
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In dit verband beschrijft de Heer in dit hoofdstuk de ware redenen van
zelfmoordenaars, hoe zij ertoe gekomen zijn een einde te maken aan hun leven, dat
nog niet rijp genoeg was om in de geestelijke sferen te vertoeven. EIGENLIEFDE
sluit naastenliefde volledig uit. We dienen eerst onze eigenliefde op orde te brengen.

De Heer: “Gedenk daarom bij iedere handeling, jullie hogere bestemming, en vergeet
daarbij niet dat jullie mensen GEEN goden bent...”

De genezing van de tien melaatsen  (hoofdstuk 39 van 53)

De Heer genas tien melaatse mensen, waarvan er één terugkeerde naar Jezus, om
Hem vanuit zijn hart en geloof te bedanken. In dit boekdeel gaat het over “het
geloven” en het “geloof’ De discipelen zagen de kracht van het geloof bij de
melaatse mensen, die helemaal gezond werden. De Heer zegt over het “geloof’:
Verder: "Wanneer gij gelooft, dan zullen de bergen zich verheffen, en dit geloof
betekent iets heel anders dan wat men gewoonlijk aanneemt, wanneer er
bijvoorbeeld gezegd wordt: "Het geloof maakt zalig!”

De tien melaatsen hadden het werkelijk al begrepen. De Heer zei daarover: "Een
dergelijk geloof begrijpen wij niet! Zo'n vaste onwrikbare overtuiging, zo'n vast
vertrouwen in jullie goddelijke beloften ontbreekt jullie volledig; wij zijn daartoe niet in
staat!” (Opm.: Een waarachtige “gelofte” doen ligt op hetzelfde viak!)

De Heer zegt dat het geloof is gebaseerd op de liefde tot Hem: "Want ofschoon het
niet zo gemakkelijk is te bereiken, omdat er veel beheersing en een grote REINHEID
VAN ZEDEN voor nodig is..."

Verder zei de Heer o.a.:: "Neem dit evangelie dus op als een wegwijzer door het
labyrint van het leven...

Onze geestelijke bestemming  (hoofdstuk 40 van 53)

Dit hoofdstuk bevat uitvoerige uiteenzettingen over de vorm en de wijze hoe we
collectegeld moeten geven, hoe we moeten bidden en volgens de Heer verder de
kerkelijke gebruiken geestelijk en tot nut voor de ziel moeten houden. We heven niet
huis en haard te verlaten om de Heer te volgens, zoals de discipelen dat deden. "We
leven onder andere omstandigheden en we hoeven ons niet van alles te ontdoen om
Mij geestelijk op de aangegeven weg te volgen’.
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“Onder de huidige levensomstandigheden is het zelfs plicht van een ieder om voor
de aardse behoeften te zorgen. Alleen moet deze zorg niet zo ver gaan, dat zij een
mens verhindert zijn geestelijk doel na te streven en zijn medemens goed te doen!”

De Heer zegt verder: "Het hoofddoel van zijn leven moet in ieder geval het Rijk
Gods en zijn hogere, geestelijke bestemming zijn, die na dit korte proefleven in
het hiernamaals geldt’.

Ons vurig smeken in het bidden tot de Heer kan niet altijd worden vervuld. De Heer
heeft het vaak moeten weigeren omdat Hij verder ziet dan wij.

De Heer benadrukt: "Leggen jullie je er dus op toe om het geestelijke inzicht te
verkrijgen, opdat het licht dat bij jullie binnenstraalt in zijn volledige sterkte jullie ziel
kan verlichten, verwarmen en opwekken...” Aan de materiéle dingen wordt hun
geestelijke plaats gewezen.

De opwekking van de jongeling te Nain (hoofdstuk 41 van 53)

In iedere daad van Jezus (2.000 jaar geleden) kunnen we erkennen dat uit Zijn
driejarige leerjaren iets verborgen ligt dat voor alle eeuwigheden geldt. In dit
hoofdstuk gaat het over een gestorven jongeling, de enige zoon van de moeder, die
Jezus opwekte. De Heer: "Zie, ieder sterfgeval is een overgang van het ene
extreme naar het andere...” Er bestaat in de schepping een materieel-schijnbare
en een geestelijk-werkelijke dood”. "Op jullie aarde is momenteel meer ontbinding
an geestelijk leven aanwezig’.
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Stel je voor dat eerst het etherisch lichaam lichaam uit het tot leven gewekte lichaam
het lichaam weer verbindt

Zo staat het met de gehele mensheid voor. Daarover hier: "Ik wek zowel mensen
afzonderlijk als ook hele volken op, door gebeurtenissen en ongelukken van allerlei
aard en laat hun de gevolgen van hun verkeerde levenswandel voelen, omdat zij het
geestelijke totaal verwaarlozen’.

"De mensheid, zoals zij nu is, lijkt vanwege de korte duur van haar proefleven op een
jongeling, die zijn opdracht nog lang niet vervuld heeft’.

De Heer roept de tot ontbinding overgaande mensheid toe: “Sta op, want jullie zijn
niet geschapen om de langdurige weg van de materie te gaan, maar de kortere van
de geest’.
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Er zal ooit weer een tijJd komen op aarde, waarin wij weer als geestelijk "heer mogen
zijn over al het gedierte en over alle elementen in het aardse paradijs, zoals eens
Adam in het paradijs "heer” mocht zijn over alle dierlijke wezens en vegetatief leven.

De sabbatviering (hoofdstuk 42 van 53)

Waarom kwam Jezus speciaal naar het land Palestina van het joodse Israélitische
volk? De Heer zegt daarover: "Vandaar Mijn komst te midden van dit volk, dat reeds
lang een religie bezat, die als onderbouw voor Mijn leer het meest in aanmerking
kwam’.

"Reeds in die tijd (2.000 jaar geleden) werd de viering van de wekelijkse rustdag elke
week verkeerd opgevat; en heden ten dage wordt deze dag evenmin juist gevierd of
— met andere woorden gezegd — aan de geestelijke vorming gewijd als toen. ....dat
ook jullie nog ver verwijderd zijn om deze dag zo te vieren als Mozes het bedoeld
heeft en Ik zelf graag zou zien dat het begrepen wordt’.

De hoogste Heer en Schepper zelf liet Mozes na zesdaagse arbeid de zevende dag
van rust instellen.
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"Ook al was de week toentertijd anders ingedeeld dan in de huidige tijdrekening, toch
is er altijd een dag in de week vastgesteld, die bestemd is om uit te rusten na
lichamelijke inspanningen, om in zichzelf te keren en na te denken over de
geestelijke opdracht van de mens’.

‘De Farizeeen plaatsten de tempel als voornaamste voorop en de christenpriesters
(de pastoors en dominees) hun kerk’. ‘De meeste mensen menen Mij tevreden
gesteld te hebben, omdat zij een paar uur in de kerk zaten, stonden of droomden,
nietszeggende gebeden afstammelden of gemoedelijk ingeslapen...”

Hoe voller de kerk, hoe beter voor de diensleider. De Heer zei daarover: "‘Daarmee is
misschien de eerzucht van de priester gestreeld, daar zij de kerk vol menselijke
lichamen zien; maar de zielen van deze mensen houden zich of met helemaal niets
bezig of met geheel iets anders dan met dat, wat de kerk of door Mij gestichte religue
vereist’.
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"De zon- en feestdag moet een zekere rem zijn....waarop zij zich zullen herinneren
een dag ter overdenking van de eigen geestelijke bestemming; het moet een dag zijn
waarop we de werkzaamheden laten rusten’.

Onze werkzaamheden moeten niet alleen maar materieel zijn, maar ook geestelijk.
Over de zevende dag zei de Heer zelf:

“Volgens de scheppingsgeschiedenis van Mozes stelde Ik zelf als Schepper de
rustdag in op de zevende dag.... .En deze dag, waarop lk de materie tot iets
geestelijks verhief, was de dag van de viering of van de wijding. Daarom moet hij
ook door de mens gevierd worden, wanneer hij — evenals Ik — zes dagen gewerkt
heeft’.

‘Deze dag zal daarom voor hem een gewijde dag worden... en zo moet ieder mens
de zondag vieren als een gedenkdag aan Mijn liefde en aan alles, wat Ik voor hem
gedaan heb... Vergeestelijk alles, uw omgeving, jezelf, je daden en je woorden!’
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