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                            In dit bulletin: 

   Predikingen van de Heer 
Beste broeders en zusters, 

Als het oude jaar zijn laatste adem uitblaast en het nieuwe jaar zich voor ons 

ontvouwt, wil ik mijn hart met jullie delen. Het pad dat we samen bewandelen, 

is gevuld met licht en liefde, en ik ben dankbaar voor elke stap die we samen 

hebben gezet. 

Moge het nieuwe jaar een tijd zijn van groei en verdieping in onze geestelijke 

reis. Moge de kracht van ons geloof ons door de uitdagingen heen leiden en ons 

hart openen voor de zegeningen die voor ons liggen. Laten we elkaar blijven 
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steunen, versterken en inspireren, zodat we in het komende jaar nog dichter bij 

de waarheid komen die ons allen verbindt. 

Ik wens jullie allen een jaar vol vrede, wijsheid en innerlijke rust. Mogen onze 

zonden worden vergeven, onze zonden genezen, en mogen wij in alles wat we 

doen een afspiegeling zijn van de hemelse liefde die ons omarmt. 

Laten we de vreugde van het ware leven omarmen, niet alleen in goede tijden, 

maar vooral in de momenten van beproeving, en elkaar herinneren aan de kracht 

van een verbonden gemeenschap. Gezegend nieuwjaar, vol liefde en geestelijke 

overvloed. G. 

   |||||||||||||||||||||||||||| 

Gottfried Mayerhofer (1807–1877) was een Oostenrijkse mysticus en schrijver 

die bekend werd door zijn bijdragen aan de zogenoemde Nieuwe Openbaring, 

een verzameling geschriften die voortbouwt op de werken van Jakob Lorber. 

Mayerhofer, een voormalig marineofficier, wijdde zijn latere leven aan het 

verspreiden van geestelijke boodschappen die hij beweerde via innerlijke 

inspiratie of "dictaat" van God te hebben ontvangen. 

Zijn teksten, zoals "Predigten des Herrn" (Preken van de Heer), worden door 

aanhangers beschouwd als een aanvulling op de door Lorber geopenbaarde 

werken. Ze behandelen thema's zoals de aard van God, de menselijke ziel, de 

betekenis van het leven en de voorbereiding op het hiernamaals. Mayerhofer's 

geschriften zijn doordrongen van een christelijke en geestelijke boodschap en 

worden vaak gelezen in de context van geestelijke verdieping en zielsverrijking. 

Net als Jakob Lorber wordt Mayerhofer voornamelijk gewaardeerd in kringen 

van mensen die belang hechten aan de Nieuwe Openbaring en die zoeken naar 

alternatieve geestelijke inzichten die verder gaan dan traditionele kerkelijke 

leerstellingen. 

||||||||||||||||||||||||||| 

Visie van een groot ziener voor het derde millennium 
van 1119 n. Chr. 

Inleiding 
Johannes van Jeruzalem gebruikt in zijn teksten de taal van een middeleeuwse 
monnik. Hij citeert vaak de Bijbel en de woordkeuze wijst op het milieu van de ridders 
waartoe hij behoorde. We hebben geprobeerd om het ritme en karakter van de 
profetieën te behouden. 
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De visioen van Johannes van Jeruzalem is zo duidelijk, dat deze geen commentaar 
vereist. Iedereen zal ze begrijpen en dat kunnen interpreteren. Dit is de vrijheid van 
elke lezer. Een profetie hoeft niet de wiskundige strengheid van een stelling te 
bezitten. Het voelt en ziet meer dan dat het bewijst en bevestigt. (Prof. Galvieski) 

De profetieën van een Tempelier uit de twaalfde eeuw voor het derde 
millennium—mysterieus en brandactueel! 

Johannes van Jeruzalem was de zevende van acht ridders die zich in 1119 
verenigden rondom Hugo van Payens om de Tempeliersorde op te richten. 
Gedurende zijn verblijf in Jeruzalem schreef hij het mysterieuze "Boek van de 
Profetieën" met voorspellingen voor ons millennium. Hij liet zes kopieën van het 
boek maken. Drie exemplaren werden vertrouwelijk overgedragen aan de 
Grootmeester van de Tempeliersorde, terwijl Johannes van Jeruzalem de overige 
vier mogelijk bewaarde om ze over te geven aan de meesters van kennis die hem 
toegang tot de mysterieuze toekomst gaven. Het lot van elk van deze exemplaren 
blijft buitengewoon en geheimzinnig. 

"Men begrijpt dat iedereen die dit boek der profetieën door de eeuwen heen gelezen 
of zelfs maar aangeraakt heeft, een soort heilige huivering ervaren heeft, alsof er een 
afgrond voor hem openging." 

De profetieën: 

Wanneer het millennium, dat volgt op het millennium, ten einde komt, zal de man niet 

meer de enige heerser zijn, want de vrouw zal komen om het scepter 
over te nemen. 

Zij zal de grote Heerseres van de toekomstige tijden zijn. 
En wat zij denkt, zal zij de mannen opleggen. Zij zal de 
moeder zijn van het millennium dat na het millennium 
komt. 

Zij zal de zachte zoetheid van een moeder uitstralen na de dagen van de duivel. 
Zij zal de schoonheid zijn na de lelijke tijden van de barbarij. 
Het millennium, dat volgt na het millennium, zal zich omvormen tot een lichte tijd. 
Het zal geliefd worden, gedeeld en gedroomd, en dromen zullen werkelijkheid 
worden. 

Wanneer het millennium, dat volgt na het millennium, ten einde komt, zal er voor de 
mens een tweede geboorte zijn. De geest zal zich meester maken van de massa der 
mensen. Zij zullen één zijn in broederschap. Dan wordt het einde van de tijden van 
barbarij aangekondigd. 

Het zal de tijd zijn van een nieuwe kracht in het geloof, 
Na de zwarte dagen aan het begin van het millennium, dat volgt na het millennium. 
Gelukkige tijden zullen beginnen. De mens zal de weg van de mensen opnieuw 
vinden. En de aarde zal haar orde terugkrijgen. 
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Wanneer het millennium, dat volgt na het millennium, ten einde komt, 
Zullen er wegen zijn van het ene einde van de aarde naar het andere, 
Van de aarde naar de hemel. 

De bossen zullen weer dicht zijn. En de woestijnen zullen worden bewaterd. 
Het water zal weer zuiver zijn. De aarde zal als een tuin zijn. 
De mens zal alles wat leeft achten. Hij zal reinigen wat hij heeft vervuild. 
Hij zal de hele aarde als zijn thuis beschouwen. En hij zal met wijsheid denken aan 
de toekomst. 

Wanneer het millennium, dat volgt na het millennium, ten einde komt, 
Zal iedereen een gelijkmatige stap zetten. Men zal alles over de wereld en zijn 
lichaam weten. Ziekten zullen geheeld worden voordat ze optreden. 
Iedereen zal zijn eigen genezer en die van anderen zijn. 

Men zal begrijpen dat men moet helpen om in stand te houden. 
En de mens zal na de tijden van geslotenheid en hebzucht 
zijn hart en zijn beurs openen voor de armen. 

Hij zal zich als beschermer van de menselijke orde beschouwen. 
En zo zal uiteindelijk een nieuwe tijd beginnen. 

Wanneer het millennium, dat volgt na het millennium, ten einde komt, 
Zal de mens hebben geleerd te geven en te delen.De bittere dagen van 
eenzaamheid zullen voorbij zijn. 

Hij zal opnieuw geloven in de geest. En de barbaren zullen door allen erkend 
worden. Maar dit zal gebeuren na de oorlogen en vuurzeeën. 
Het zal herrijzen uit de verkoolde puinhopen van de torens van Babel. En er zal een 
ijzeren vuist nodig zijn, om orde in het chaos te brengen. En de mens zal de juiste 
weg terugvinden. 

Wanneer het millennium, dat volgt na het millennium, ten einde komt, 
Zal de mens weten dat alle levende wezens dragers zijn van licht. 
En dat zij schepselen zijn die respect verdienen. Hij zal nieuwe steden stichten, 
in de hemel, op aarde en op zee.Hij zal zich herinneren wat ooit was. En hij zal weten 
te interpreteren wat zal komen.Hij zal niet meer bang zijn voor zijn eigen dood, 
Want hij zal meerdere levens in zijn leven geleefd hebben. En hij zal weten dat het 
licht nooit zal doven. 

||||||||||||||||||||||||||| 

 

Maria uit Italië stuurde ons dit prachtige plaatje met een betekenisvolle tekst over het Jezuskind: 
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Alleen uit liefde voor jullie mensen 

en niet uit woede en wraak 

heb Ik jullie aardse vlees aangenomen, 

om Mijzelf persoonlijk aan jullie te openbaren 

in al Mijn diepte en grootheid 

om Mijzelf aan jullie persoonlijk te kunnen openbaren in al Mijn diepte 

en grootheid, 

zonder de mond van een of andere profeet te hoeven gebruiken 

de mond van de ene of de andere profeet te gebruiken, 

om Mijn wil aan jullie mensen bekend te maken. 

(Vergl. GEJ Band 10, 154,1) 
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  Predikingen van de Heer 
korte aantekeningen 

Geestelijke omwentelingen (week 1 van 52) 

De Nederlandse uitgave van ´Predikingen van de Heer´ is zo zuiver mogelijk 

weergegeven bij de vertaling vanuit het Duits, alleen is het jammer, dat de vertaler de 

Heer de lezers met u laat aanspreken. In de originele Duitse vertaling spreekt de 

Heer ieder mens aan met je of jullie, dat vertrouwelijk klinkt en geen afstand tussen 

de Heer en de lezer creëert.  

In de inleiding van dit boek zegt de Heer: ´De tijd nadert, waarop in de hele 

christelijke cultus een verandering zal optreden en misschien de meeste van de tot 

nu toe in zwang zijnde gebruiken en plechtigheden zullen worden opgeruimd, 

zodat bij de samenkomsten van een christelijke gemeente alleen de prediking 

overblijft of de uitleg van Mijn evangelie dat Ik jullie heb nagelaten.´ 

http://www.zelfbeschouwing.info/
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De Heer zegt in deze tekst: MISSCHIEN, in verband met de vrijheid van de vrije wil 

van de mensheid. 

 

In het eerste hoofdstuk benadrukt de Heer ´dat de wereldse gebeurtenissen het 

gevolg zijn van geestelijke omwentelingen´. En dus NOOIT andersom! 

Verder zegt de Heer: ´Zoals eens de Joden door hun overmoed en hun zucht naar 

oproer de val van de tempel en de ondergang van hun eigen bestaan dichterbij 

brachten, zo zal ook nu het gebouw (het Vaticaan) van de onfeilbare op de stoel van 

Petrus te Rome, door overmoed en blindheid van zijn eigen medewerkers (de 

bisschoppen) vallen en weer, zoals vroeger, voor Mijn leer plaats moeten maken!´ 

De oorlogen en revoluties, de vervolgingen van vele mensen en de ziektes, waarmee 

de wereld te kampen heeft, dat hebben de mensen aan zichzelf te danken, zegt de 
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Heer. ´Niet dat Ik deze zend, maar dit lot bereiden de mensen zich helemaal zelf door 

hun niet begrijpen van Mijn goddelijke woorden.´ 

Jezus raadde Zijn aanhangers aan: ´Om met alles matig te zijn, onze zielen en 

lichamen zuiver te houden en niet voor slechte handelingen te misbruiken, opdat wij 

gereinigd voor de Mensenzoon zouden kunnen staan, wanneer Hij zal komen.´ 

We dienen met een kinderlijk gemoed Zijn leer aan te hangen en met gelovige ijver 

er naar te handelen. Het is dus beter om meer bedacht te zijn op de opbouw van ons 

geestelijk leven. (bron: hfdst.1 – Predikingen) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

Er waait een geestelijke wind (week 2 van 52) 

Het is de Heer er niet aangelegen dat de kerken Hem eren met uiterlijke gebruiken 

en rituelen. Dan zullen er geleidelijk meer religieuze ´stromingen´ komen die veel 

waarde leggen op de uitleg van de Bijbel via het boek ´Predikingen´ en weer anderen 

verlicht mogen worden door het ´Nieuwere Evangelie´ dat het ´Oudere Evangelie´ 

steeds meer vervuld. 

We dienen de hemel met geweld aan te grijpen, zodat het onze eigendom zal zijn, 

wat Jezus eens zei over de grote stad van Juda, dus Jeruzalem, geldt nu ook voor 

alle grote steden van de aarde. De Heer zegt hier: ´Zij (de mensheid) kennen de stem 

van de Heer nog niet; zij zijn verdwaalde schapen, die pas na lang ronddolen in de 

duisternis, tot het licht van liefde, van waarheid en van een vrij bewustzijn zullen 

komen.´  

Verder deelt de Heer ons mee over Zijn ´NIEUWERE EVANGELIE´: ´Mijn directe 

bekendmaking aan ENKELEN (bijvoorbeeld Swedenborg, Lorber en Mayerhofer) is 

opnieuw Mijn voorloper.´ ´Er waait al een geestelijke wind als drager van EEN 

NIEUW TIJDPERK.´ ´Nog steeds klampen de mensen zich vast aan ceremoniën en 

gebruiken,- een teken, dat zij in wezen nog zeer materieel zijn, en alleen materiële 

zaken verlangen en begrijpen.´ ´Laat de wereld voor wat zij is; zij kan jullie slechts 

voor enkele momenten gelukzaligheid geven, maar jullie op de lange duur niet 

bevredigen.´ 

Jezus nodigt ons uit door te zeggen: ´Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt!´ 

Ja, belast door alle wereldse spanningen, de problemen in het aardse leven. De 

Heer bedoelt hiermee de noodzakelijke beproevingen van het leven. Want een 

moeilijk belastbaar leven zal de ziel zeker roeren tot in haar binnenste kern. De 

Schepper van alles helpt ons ook om deze last te kunnen dragen. ´Want Mijn juk is 

zacht, en Mijn last is licht.´ (Matth.11:30) (bron, hfdst.2) 
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|||||||||||||||||||||||||||| 

Meerdere Johannessen (week 3 van 52) 

Johannes de evangelist was de allereerste onder de apostelen, die de geestelijke 

doop ontving. En er zijn volgens Jezus meerdere Johannessen werkzaam geweest 

en nog steeds komen, evenals de Johannessen als geliefden van de Heer. En we 

staan volgens HEM aan de vooravond van Zijn tweede komst naar de aarde, 

overigens ook ZIJN LAATSTE KOMST. Want hier en daar verschijnt JEZUS al, zei 

het in een droom, zei het persoonlijk of via een stem in het hart. Maar het is op deze 

aarde nog veel duisterder dan ten tijde van Jezus in PALESTINA. De toenmalige 

Johannes de Doper leefde sober in alles en hij bereidde zijn lichaam voor om de 

geest en zijn ziel te dienen, schrijft Mayerhofer via de Heer. De Heer zei daarom: 

´Jullie aandacht moet erop gericht zijn om geest en lichaam te sterken. Niet vanwege 

de materiële doop, maar om die met geestelijk water te dopen, dan zullen wij dat 

streven waardig zijn!´ (bron: hfdst.3) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

Wakker worden (week 4 van 52) 

Meerdere malen spreekt de Heer over Zijn aanstaande wederkomst. Het boek 

´Predikingen´ is na Jakob Lorber gedicteerd aan Mayerhofer. Zowel Jakob Lorber als 

Swedenborg beschrijft de GEESTELIJKE WEDERKOMST van de Heer via Zijn 

Nieuwe Woorden. Dit houdt in dat de Heer ook daarna lijfelijk op aarde zal 

terugkomen. We weten niet waar, maar zeker niet meer in Israel, het voormalige 

PALESTINA. Hij zal ZICHTBAAR zijn voor alle mensen, die Hem willen zien. Zijn 

lichaam zal waarschijnlijk bekleed zijn met een elastisch etherisch geestelijke vorm.  

De Heer zegt over de huidige mensheid: ´Het is daarom, zoals de mensen nu zijn 

(anno 1875-2030) het nog dringender is, om ze op te wekken en te manen, omdat zij 

nog dieper in de modderpoel van het egoïsme zijn gezonken´ 

Vervolgens: ´Vandaar de gebeurtenissen, ziektes, dreigende sociale omwentelingen 

die nodig zijn om de in vaste wereldslaap verzonken mensheid uit haar traagheid 

wakker te schudden.´ 

Tegenwoordig mag je niemand meer aanraken (ongepast en grensoverschrijdend 

gedrag) en heb je zomaar een proces aan je broek. Dit geldt ook voor de 

meningsuitingen. Johannes de Doper maande de Herodus Antipas over het 

wangedrag van zijn levenswandel, want hij wilde de vrouw van zijn broer Filippus, 

(Herodias) en Johannes keurde dit af. Dit kwam Johannes duur te staan en Herodus 

liet hem gevangen nemen. (Marcus 6:17, Lucas 3:19-20, Matth.14:4) 
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Verder schrijft Mayerhofer: ´Nu zouden de (wereld)heersers eveneens de tongen tot 

zwijgen willen brengen en het volk de gedachten uit het hoofd willen bannen!´ 

Het is volgens de Heer mogelijk om ook de stem van Hem in ons hart te horen, die 

ons verzekert, dat we op de juiste weg zijn om Zijn kinderen te worden. Het schijnt 

dat ten tijde van Adam en Eva en hun directe navolgers nog gelijk waren aan hun 

geest. ´Tegenwoordig is uiterlijk nog wel een vage overeenkomst te zien met de reeds 

lang verdwenen geestelijke schoonheid…´ 

Al ons denken en handelen, alle hartstochten laten hun sporen na op het lichaam, 

vooral op het gezicht end e ogen en de natuurgeneeskunde maak hiervan graag 

gebruik voor diagnostische overwegingen, maar Mayerhofer zegt dat deze ´littekens´ 

of sporen, die achterblijven, niet zomaar kunnen veranderen. De Heer zegt daarom: 

´Streef er dan op zijn minst uit alle kracht om de innerlijke geestesmens weer naar het 

oerbeeld om te vormen!´ 

Ten tijde van Mayerhofer voorspelde de Heer de toekomstige tijd: ´Nu ben Ik het Zelf 

die jullie de vredeshand toereik om jullie behulpzaam te leiden bij de verdrukkingen, 

die langzamerhand over de mensheid zullen losbarsten, omdat ze (de mensheid) 

zo halsstarrig is!´ 

Eigenlijk onthult de Heer een groot geheim in dit hoofdstuk, iets waarover je zomaar 

over heen zou kunnen lezen: ´ …tot ver voorbij die ruimten waarin de laatste 

ster haar stralen verspreidt en het eeuwige geestenrijk zijn begin 

neemt.´ 

Waarom predikte Johannes de Doper in de woestijn? De Heer zegt hierover: ´Hij 

deed dat met opzet, omdat de woestijn, waarin al het plantaardige leven opgehouden 

had te bestaan, de toehoorders geen afleiding gaf!´ 

De Heer waarschuwt de mensheid steeds, zoals Hij dat ook deed lange tijd voor de 

zondvloed van Noach, voor een dreigend onheil, dat de mensen zelf over zich zullen 

brengen. Toen was er een watervloed, nu is er een geestelijke zondvloed op aarde 

en die maat is bijna vol. ´Er zullen, zegt de Heer, slechte tijden aanbreken! Probeer 

voor die tijd een goed mens te worden, opdat jullie in het bewustzijn van de goede 

daad, een schild hebt tegen alle bittere gebeurtenissen.´ (bron: hfdst.4) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

De aarde een vormingsschool (week 5 van 52) 
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De Heer noemt onze aarde een kleine ster. Naar deze allerkleinste ´ster´ of 

aarde liet Jezus Zich hier geboren. Wij noemen dat ´kerstfeest´ (feest van 

Christ(us) of Kerstmis (de wegzending´ van Christus), maar in het Duits komt 

dat veel beter tot zijn recht: WEIHNACHTEN, de gewijde nacht. Dit betekende 

voor de gehele kosmos, dat Jezus in de meest eenvoudigste omstandigheden, 

in de grootste deemoedigheid, op deze kleinste aarde kwam en ons het 

voorbeeld gaf van deemoed.  

De Heer daalde af naar onze duistere aardebol, waarvan Hij zegt: ´Wat die 

aankleding en grootte in Mijn Schepping betreft vergeleken kan worden met de 

plaats van een infusiediertje…´ (allerkleinst microscopisch beestje, met het 

oog gewoonlijk niet zichtbaar!)  

De Heer zegt, dat het op andere ´sterren´, aarden (planeten) of zonnen de 

mensen daar in paradijselijke toestanden leven. Deze bewoners zouden er niet 

aan durven denken om een kind van hun Schepper te worden. Daarvan zegt de 

Heer: ´Dit is slechts voorbehouden aan diegenen, die een dergelijke positie 

door strijd en overwinning moeten verwerven, opdat zij kinderen van God 

kunnen worden.´ 
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Dat zou dus voor hen betekenen dat zij, indien zij dat wensen en willen, op de aarde 

geïncarneerd moeten worden, want de aarde is voor de mensheid een 

´vormingsschool´. De Heer zegt verder over deze deemoed: ´Dat was de reden 

waarom Ik één van de kleinste hemellichamen uitkoos om daar Mijn volle grootte te 

tonen, doordat Ik aan Mijn geestes- en zielenwereld bewees, dat juist alleen in het 

kleinste het grootste mogelijk is en in de grootste vernedering de grootste heerlijkheid 

is te verkrijgen…´ ´Zo was het voorbeschikt, dat de volkstelling door Herodus 

opgelegd werd´.  

Jezus liet Zich kruisigen en de omstandigheden leken Zijn ondergang en dood te 

veroorzaken. De Heer zegt dat de voortekenen van angstwekkende catastrofes bij de 

mensen toenemen en zij daardoor sterven, maar als een Phoenix uit de as als 

geestelijk kind van de geestelijke Vader tevoorschijn komen. Hierbij spelen 

doktertitels, afkomst, rang of standing überhaupt geen rol. 

Want zegt de Heer: ´De gehele wereld is geschapen uit LIEFDE; maar de wijsheid 

heeft haar voorwaarden geregeld. De Liefde schiep, de Wijsheid houdt in stand. En 

de Heer, die voor de tweede keer weer ZICHTBAAR naar de aarde zal komen, zal 

voor de tweede en laatste keer uitspreken, ´wat Hij aan het kruis meer dan duizend 
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jaar geleden (2.000 jaar) heeft uitgeroepen, namelijk: Het is volbracht, - het is 

volbracht, HET GROTE WERK DER VERZOENING!´ (bron, hfdst.5) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

Opdat je niets hoeft te berouwen (week 6 van 52) 

Jezus is gekomen op de aarde om de dwang van de materie te bevrijden. Niemand 

begreep ook de woorden van de eens uitgesproken woorden van Simeon, toen het 

Kindje Jezus in de tempel binnengedragen werd door Maria en Jozef: ´Zie, Deze is 

gesteld tot val en opstanding van het volk Israel en tot een teken van tegenspraak (en 

een zwaard zal jullie ziel doorboren), opdat de gedachten van vele harten openbaar 

zullen worden.´ 

´Tot ´val´: de verwoesting van het joodse rijk vijftig jaar na Mijn heengaan, en tot 

´opstanding´ van vele joden tot christenen…´ 

De Heer geeft aan, dat Hij bij Zijn aanstaande wederkomst op mannelijke leeftijd 

(waarschijnlijk ook weer de gestalte van een jonge dertigjarige man) zal beginnen en 

maant ons: ´Leggen jullie erop toe de dingen te nemen zoals ze zijn en vervul dagelijks 

je taak op deze aarde zolang je levenswandel hier nog is, opdat je niets hoeft te 

berouwen en niets te betreuren, wanneer het ernstige uur van scheiden (sterven) 

aanbreekt.´ 

´Zorg ervoor dat ook in jullie Christus opstaat, zoals Hij is en was, opdat jullie je in de 

toekomst niet hoeft te verwonderen, wanneer jullie Hem anders aantreffen, dan jullie 

verwachten.´ (bron: hfdst.6) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

De opgang naar vergeestelijking (week 7 van 52) 

Ook Jezus moest als MENS Zijn Menszijn ontwikkelen, net als ieder mens, alleen 

ging het bij Jezus allemaal veel sneller. Daarover zei Hij: ´Ik moest zoals ieder kind, 

Mijn ziel geleidelijk aan vormen en Mijn opvattingen en zienswijzen 

ontwikkelen, om deze door Mijzelf ingeblazen ziel aan Mijn geest aan te 

passen…´ 

De Heer wist Zijn ziel te vergeestelijken. Dertig jaar heeft Jezus erover gedaan om 

te rijpen voor het grote werk en over deze laatste drie jaren zei Hij: ´De grondsteen 

moest tot de hoogste, onvergankelijk grote geestesleer worden´.  

En dan zegt de Heer daaropvolgend een verbazingwekkende zin in aansluiting op 

bovenstaand citaat: ´Zonder welke de geestelijke wereld en 
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indirect ook de materiële wereld niet had kunnen 

voortbestaan.´ 

Verderop zegt de Heer, dat alle geesten, ook de gebannen geesten in de materie 

een deeltje hebben van Zijn geestelijke ik, dat eens weer vergeestelijkt naar Hem 

terugkeren zal.  

Ten tijde van Jezus´levenswandel in Palestina gold de tempel in Jeruzalem als een 

school voor het geestelijke. 

Verder: ´Het doel van Mijn komst op aarde was om het grote geestenrijk zuiver 

goddelijk op te richten, om zowel het geheel als het individu zijn ware geestelijke 

waarde te geven en hun zelfs in de materie slechts gebonden geest te leren zien, die 

evenals de geesten zelf – alleen via een lange omweg – de opgang naar de 

vergeestelijking moet doormaken.´ 

De tempel gold ten tijde van Jezus op aarde als school voor het geestelijke. Ook de 

ziel van Jezus moest ´rijp worden´ en tijdens Zijn 3 leerjaren liep Zijn menselijke 

verwantschap ten einde. ´De grote geestelijke verwantschap voor de mensheid 

en voor het grote geestelijke rijk nam zijn aanvang…´ 

Over de knapenleeftijd zegt Jezus: ´Het is het ontwaken van de innerlijke geest, de 

tijd waarin de ziel zich intellectuele kennis tracht te verschaffen en zij het uiterlijke, 

het haar omringende, aan een diepere beschouwing onderwerpt en zij ook niet meer 

doof is voor de stem, die in haar binnenste vaak anders spreekt dan men het wenst.´ 

In dit hoofdstuk legt Jezus de lente en de herfstjaren uit. De lentejaren als de periode 

van gisting en in de herfstjaren zal Jezus als de Maaier het kaf van het koren 

scheiden. 

Daarover zegt Hij verder: ´Bereid je dus voor om in het voorjaar van het geestelijke 

leven – door het gistings- en louteringsproces van een ieder in zijn eigen innerlijk – 

hetzelfde te doen wat Ik in het groot hebt bewerkt. Dat een ieder zijn hart zoveel als 

mogelijk is moge zuiveren van al het wereldlijke, opdat hij de storm en het onweer 

van de daaropvolgende zomer met een sterke geest kan verdragen…´ (bron: hfdst.7) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

De ´hoogste´ tijd (week 8 van 52) 

Jezus bezocht een bruiloft in het bergdorpje Kana, een bekend verhaal uit de Bijbel. 

Jezus legt het accent op de uitleg van het woord bruiloft en hoe deze gevierd dient te 

worden. Want het heeft een grote geestelijke betekenis voor de mensheid. ´Brui-

loft´ met BRUID en BRUIDEGOM, die elkaar een GELOFTE afleggen. Het wordt 
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een eensgezindheid. ´Waarmee de afzonderlijke individualiteit eigenlijk 

ophoudt en een gezamenlijk leven, het gezinsleven wordt geprefereerd.´ 

Maar ook de mensen dienen elkaar geestelijk collectief geestelijk te verbinden, wat 

eigenlijk ook een geestelijke bruiloft is. Jezus noemt dit: De HOOGSTE TIJD´. In 

de Duitse taal is dit het prachtige woord: HOCHZEIT.  

We dienen slechts naar de geestelijke dranken en spijzen te smachten. De bruiloft in 

het Bijbelse Kana had een geestelijke betekenis. Daarvan zei Jezus: ´….Richt jullie 

ogen op de komende religieuze bewegingen en jullie zullen zien hoe gelijkgezinde 

geesten elkaar vinden, elkaar tegemoet gaan, om de BRUILOFTSDAG, de dag van de 

eeuwige verbintenis te vieren, waar allen met elkaar verenigd…´ (bron: hfdst.8) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

Huid weerspiegeling van de ziel (week 9 van 52) 

Het menselijk uurwerk dient afgestemd te zijn met de ziel. De Heer beschrijft de 

besmettelijke melaatsheid. Er kleeft SMET aan de melaatse (mal van malade 

0betekent ziek, gek en dat in zekere zin ´etsend´. De giftige builen op de huid zijn 

onaanzienlijk. De melaatse dient in AFZONDERING te leven en zijn ´zonde´ nader te 

onderzoeken. Melaatsheid kun je niet verbergen. Het spiegelt alle slechte 

eigenschappen, alle kwade hartstochten en gewoontes van de ziel en diens geweten 

wordt als het ware gedwongen haar geweten aan anderen te onthullen. Zij zal bittere 

ervaringen moeten opdoen. Zo staat het eigenlijk in dit hoofdstuk beschreven.  

Mayerhofer schreef via de Heer: ´Evenzo is ook de geestelijke melaatsheid 

besmettelijk, omdat hij (de melaatse!) door zijn slechte principes ook anderen tot 

slechte handelingen verleidt. Zo ontstond, doordat de een de ander besmette, deze 

immorele wereld, zoals jullie die nu zien!´ 

Op stoffelijk vlak is melaatsheid, zo schrijft Mayerhofer, ´manifesteert die ziekte zich 

zo, hetzij door losbandigheid, door een onnatuurlijke levenswijze wat betreft eten en 

dranken, hetzij door onzinnelijkheid, zoveel vreemde giftige stoffen in zijn organisme 

heeft binnengehaald, dat het hele menselijke uurwerk niet meer loopt.´ 

De mens moet zichzelf geestelijk genezen. Daarbij speelt de vrije wilskracht een 

belangrijke rol. Tenslotte vermaant de Heer Jezus ons, om de huid van de ziel en het 

leven grondig te onderzoeken. (bron: hfdst.9) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

Gelijkenissen (week 10 van 52) 
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Een gelijkenis is iets wat op een soortgelijk iets lijkt, een identieke verhouding. Dit 

was volgens Jezus in de Bijbelse tijd gebruikelijker dan nu. De Bijbel is er bekend 

mee: ´Het hemelrijk is gelijk een wijngaard´.  

De fysieke wijngaard kent drie gesteldheden zoals aarde, water, en licht. Deze 

moeten samenwerken om op een hogere trap wat geestelijks voort te brengen. Alle 

dingen in de goddelijke schepping gaan steeds opstijgend en ondergaan allerlei 

trappen. In de geschriften van Mayerhofer staat: ´Zoals de onderste, in de vaste 

materie gebonden geest eerst tot aan de hoogste trede die op aarde mogelijk is, tot aan 

het mens-zijn omhoog steeg, zo moet hij (de mens) in het geestenrijk weer als een 

eenvoudige mensenziel beginnen om tot hoogste engelgeest, ja tot Mijzelf op te 

stijgen.´ 

De Heer zegt dus dat in dit opzicht het hemelrijk met een wijngaard overeenkomt. Hij, 

de Schepper van alles is de hemelse Heer van de geestelijke wijngaard en zoekt alle 

verloren mensen terug te vinden. Want zegt Hij verder: ´Zij die er niet van wisten wat 

hun taak op deze aarde was en wat hun doel verder in de geestelijke wereld zal zijn.´ 

De tijden van het geloof waren de eerste beginselen van een goddelijke leer en 

komen overeen met de kinderleeftijd. De Heer zegt hierover: ´Nu kom Ik terug in de 

periode van de ´ouderdom´ van de mensheid, waarin zij rijp is om spoedig een 

geestelijke verandering tegemoet gaan…´ en ….´jullie, Mijn kinderen, zijn met de 

gehele mensheid vanaf nu de periode van de ´hoge ouderdom´ binnengetreden.  

´De tijd van de ontknoping in geestelijk opzicht nadert. Vandaar de onrust in de 

gemoederen, omdat zij (de mensen) een vaag vermoeden hebben van de spoedige 

verandering in de wereldlijke en geestelijke dingen! Vandaar de haast om nog voor 

die tijd het slechte uit te bannen.´ 

Verder zegt de Heer dat de vlijtige werkers in Zijn wijngaard er veel bij toedragen om 

in de levensavond van de vergrijsde mensheid nog zoveel mogelijk geestelijks op de 

verstarde liefdeloze wereld te veroveren. (bron, hfdst. 10) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

Het zaad is het Woord van de Heer (week 11 van 52) 

De Bijbel en de Nieuwe Openbaringen is het goddelijk zaad dat overal vruchten 

afwerpt, maar het zaad dat op een rotsachtige bodem valt, dat zal onvruchtbaar 

blijven liggen. De Heer vergelijkt dit met de religieuze wereldse geleerden en 

theologen, dat de versteende harten van de mensen typeert en wat in hun 

wetenschappelijk systeem past. 
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De Heer zei: …´Zie, in het zaad ligt de oneindigheid´. ´Het zaad plant zich voort en 

ontwikkelde uit zichzelf. Het Woord van de Heer is het product van Zijn Geest en dat 

verwekt oneindig iets nieuws.´ 

De Heer zegt in dit hoofdstuk dat er van de gehele mensheid een derde 

geen vruchten voortbrengt en van de overige tweederde de een meer dan de 

ander. Hoe komt dat? Daarover zegt de Heer: ´Omdat zelfs de werelden van Mijn 

schepping (alle universa) met hun bewoners niet allemaal op een en hetzelfde 

peil staan en ten tweede, omdat overal de mensen hun vrije wil hebben om te 

doen en te laten wat hun goeddunkt. Vandaar de verschillende geestelijke 

resultaten op alle hemellichamen en bij alle mensen, en vandaar de langere of 

kortere weg, die alle geschapen wezens moeten gaan om tot hun doel, tot 

vergeestelijking van hun ziel komen.´ 

…´Alleen daar, waar Mijn Woord in goede aarde valt, waar de harten reeds 

eerder door Mij worden voorbereid, daar zal het zaad van Mijn Woord 

opkomen, bloeien en vruchten dragen, waaraan anderen dan een voorbeeld 

kunnen nemen.´ 

….´Mijn Woord daar, als zaad, werd en wordt nog dagelijks uitgezaaid om de 

mensen tot ware mensen, Mij waardig, te maken, opdat zij als evenbeeld van 

Mijn goddelijke Ik geleidelijk aan dat worden, waartoe Ik hen bestemd heb.´ 

´Wie oren heeft die hore!´ De Heer zal als Zaaier spoedig komen om de oogst van 

Zijn zaad binnen te halen. Zoals de Heer werd vervolgd, zo zullen wij ook 

vervolgd, veracht en mishandeld worden. De Heer zei eens: ´Aan hun vruchten 

zul je ze herkennen.´ De goede en de slechte mensen! Zoals het ´gezaaide´ rijp is 

geworden, wordt tenslotte het kaf van het koren gescheiden. De Heer: …´Het begin 

van de schifting zien jullie reeds overal. Ik kom om verantwoording te vragen over 

Mijn uitgestrooid zaadloon naar werken!´ 

De Heer raadt aan om onze harten niet te laten verstenen en het niet met onkruid en 

distels te laten groeien. ´Zorg dat ook jullie gereed zijn om in Zijn schuren te worden 

opgenomen, zodat jullie niet met de doornen en distels de langere weg naar 

verbetering moeten gaan!´ (bron, hfdst.11) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

De geestelijke blindheid (week 12 van 52) 

Aan de weg vlak voor Jericho genas Jezus een blinde man, die vol geloof riep naar 

Jezus. (Lukas 18:35 e.v.) In onze tijd vraagt Jezus nu, hoeveel ´blinde mensen´ er 

tegenwoordig rondlopen, die allen het licht nodig hebben. ´De meesten zijn met hun 
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geestelijke blindheid tevreden en zijn er net zo aan gewend geraakt als een 

blindgeborene….´ 

Jezus zegt dat de blinde mensen hun zintuigen en speciaal hun tastzin zo verfijnd en 

geperfectioneerd hebben, dat deze laatste de eerste bijna helemaal vervangt. Want 

ook de blinde man bij Jericho moet zo´n uitzonderlijke tastzin gehad hebben, toen hij 

de omstanders vroeg, welk gezelschap eraan kwam en hem voorbij zou lopen. De 

Heer zegt dat de mensen blind zijn die religieuze ceremoniën huldigen: ´waaraan zij 

méér waarde hechten dan ze werkelijk hebben.´ 

Eigenlijk zijn de mensen aan de grote levensweg ook bedelaars, die om geestelijke 

aalmoezen vragen, zegt Jezus, want….´niet iedereen voelt zich geroepen en 

aangespoord om de smekende te helpen´, dat naar naastenliefde verlangt. In dit 

verband zegt de Heer verder: ´Ik liet jullie zoveel bittere medicijnen proeven om jullie 

des te sneller te genezen van de verkeerde en valse opvattingen, die de wereld in jullie 

gelegd hebben. Door moeilijke omstandigheden voedde Ik jullie op tot voorvechters 

van Mijn leer, zoals deze nu spoedig over de hele aarde als enige erkend zal worden, 

opdat jullie niet alleen door woorden, maar ook door daden bewijzen moet, wat de 

woorden getuigen.´ 

De leer van de Heer, zoals in de Bijbel en nog duidelijker in de NO werd opgesteld, 

geldt blijvend voor de gehele oneindigheid, voor alle denkbare menselijke schepsels. 

De vijand probeert deze leer te vernietigen en daarom was het lange tijd nodig dat 

Jezus in gelijkenissen moest spreken. De vijand wil doorbreken tot de kiem van Zijn 

leer, maar ze komen niet verder dan door aan haar schil te knagen, verklaar de Heer 

in dit gedeelte. Tenslotte dienen we ons voor te bereiden om het licht bij ´blinde 

broeders en zusters´ te verspreiden, als ze daarom vragen. (bron, hfdst.11) 

|||||||||||||||||||||||||||| 

De verzoeking in de woestijn (week 13 van 52) 

In Matth.4:1-11 beproeft satan Jezus als mens drie keer. ´Want hij kon Mijn 

onmetelijke rijk der schepping als geen andere geest met zijn geestelijke ogen 

overzien´,  zegt Jezus hier. ´ …´Want ieder mens doet, die zich op een belangrijke 

stap in het leven voorbereidt, dat deed ook Ik…´…Ook ik moest Mij concentreren en 

Mijn lichamelijk voedsel tot het meest noodzakelijke terugbrengen, omdat Mijn Geest 

met het geestelijke en het eeuwige bezig wilde zijn en niet beïnvloed mocht worden 

door de materie.´ 

(Als mens was Jezus een zeer slanke man, en niet zelden maakten Zijn leerlingen 

zich zorgen over Hem) 
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Tijdens de veertig dagen in de woestijn kreeg Jezus het zwaar te verduren. Daarover 

zei Hij: ´Op die momenten kwamen alle invloeden van de menselijke hartstochten op 

Mij af. Alleen daardoor dat Ik geheel mens werd en het Goddelijke zich in Mijn 

binnenste terugtrok, kon Ik Mijn geesten (aan gene zijde) het voorbeeld geven…´ 

De Heer zei dat de honger in de woestijn Hem als mens het eerst 

hinderde, toen de satan Hem vroeg om van een steen brood te maken. Jezus 

antwoordde satan toen: ´De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder 

Woord, dat komt uit de mond van God.´ 

 

  

  

Bedenk zegt de Heer: ´Dat jullie geschapen zijn ter vervolmaking van je ziel en niet 

om je lichaam te verzorgen.´ 

Het tweede aspect in het ´verzoekingverhaal´ was de verleiding. Satan probeerde de 

goddelijke macht van Jezus te verleiden. Daarover werd gezegd: ´De begeerte kwam 

over Mij om met Mijn goddelijke eigenschappen te gaan pochen…. Satan probeerde 

Mijn menselijke ijdelheid op te wekken…Het derde verzoek was Mijn heerszucht op te 

wekken….´ Daarom zei Jezus tegen hem: ´Ga weg satan; er staat immers 

geschreven: De Here uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen!´ Wat betekent 

dit? Jezus zei: ´Weg met deze lage hartstocht van heerszucht, die alle andere 

hartstochten tot gevolg heeft, zoals hoogmoed, wraakzucht, toorn en vergelding! Het 

menselijke in de mens gebied deemoed, liefde, vergeving en naastenliefde. Het 
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geestelijke, dat God in de mens in het hart heeft gelegd, verlangt van jullie, dat jullie 

zullen afdalen en de kleinste zult worden en alle anderen zullen willen dienen, 

wanneer jullie eens over grote dingen gesteld worden.´ 

´….Er is niets slechters in de wereld, dan steeds de eigendunk…´ Er is slechts één 

waarheid, en wie daartegen zondigt, moet de gevolgen van de leugen voelen!  

De Heer zegt dat Hij het kwaad in de wereld heeft toegelaten. Het bewustzijn op 

aarde is maar beperkt en aan gene zijde heeft het een veel grotere kracht dan hier. 

´Jullie kennen nog voor geen derde deel van je eigen natuur!´ 

Willen we geestelijk op de Heer lijken, dan zullen we ook het geestelijke als het 

hoogste moeten achten. Het komt er op neer dat de mens niet alleen van materiële 

dingen kan leven, maar vooral van het geestelijk voedsel.´ 

|||||||||||||||||||||||||||| 
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