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                            In dit bulletin:
 Eusebius en de Nieuwe Openbaring op dezelfde lijn
                  

  

      
          Gerard

            contacten - nieuws – reacties
www.zelfbeschouwing.info                                     E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com

                         Datum:   15-05-2024,  nummer 99

Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle
mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader
belichaamde Zichzelf ongeveer 2.000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en
Leraar  pas  op  zijn  dertigste  jaar,  gedurende  drie  jaar.  De  geestvrienden  van  de  Goddelijk  Openbaring
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een
gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.  

     ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK

Homepage: www.zelfbeschouwing.info                      E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com
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Bericht uit Portugal

Santa Páscoa

 
Com a chegada da Páscoa, momento de celebração e renovação espiritual, 
convidamos você a se juntar a nós para uma reflexão especial sobre as palavras 
inspiradoras da Escritura Sagrada. Neste boletim, gostaríamos de destacar 
dois versículos que nos conduzem à essência do sacrifício e da ressurreição de 
nosso Senhor Jesus Cristo:
“José de Arimateia foi a Pilatos pedir o Corpo de Jesus.” (Lucas 23:52 )
Este verso nos lembra da compaixão e coragem de José de Arimateia. 
Nicodemos representa o amor oculto para o Senhor, enquanto José de Arimateia
é a fé Nele. A fé é servente do amor, e assim José de Arimateia era servo de 
Nicodemos, que amava secretamente o Senhor.
 
“E o mesmo Jesus começava a ser de quase trinta anos, sendo (como se cuidava)
filho de José.” (Lucas 3:23)
Quem é Ele? O próprio Senhor desde eternidades e sempre O será! Como podia 
contar quase trinta anos se Ele era eterno? O Eterno criou a Si mesmo para uma 
criatura humana, pela primeira e última vez, e como tal também contava o 
tempo que desde eternidades estava Nele.
 
Neste tempo de Páscoa, que possamos nos inspirar na vida e nos ensinamentos 
de Jesus Cristo, renovando nossa fé e esperança na promessa da ressurreição e 
da vida eterna. Que o sacrifício redentor de nosso Senhor nos conduza à 
verdadeira liberdade e paz interior.
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Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês neste período sagrado da 
Páscoa.

Janela aberta para o oriente do alto
 

É nosso desejo que esta “janela” esteja sempre aberta para o Oriente do Alto.

Nesta série apresentamos mensagens retiradas da obra "Cruz e  Coroa" revelada
por Deus ao profeta Jakob Lorber

 

Para ouvir

Heilig Pasen
Met  de  komst  van  Pasen,  een  tijd  van  viering  en  geestelijke  vernieuwing,
nodigen we je uit om samen met ons stil te staan bij de inspirerende woorden
van de Heilige Schrift. In deze nieuwsbrief willen we twee verzen uitlichten die
ons leiden naar de essentie van het offer en de opstanding van onze Heer Jezus
Christus:

"Jozef van Arimathea ging naar Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen."
(Lucas 23:52 )

Dit vers herinnert ons aan het mededogen en de moed van Jozef van Arimathea.
Nikodemus vertegenwoordigt verborgen liefde voor de Heer, terwijl Jozef van
Arimathea geloof in Hem is. Geloof is de dienaar van liefde, en zo was Jozef
van Arimathea de dienaar van Nikodemus, die de Heer in het geheim liefhad.

"En Jezus zelf  begon ongeveer dertig jaar oud te worden,  zijnde (zoals  men
dacht) de zoon van Jozef." (Lucas 3:23)

Wie is Hij? De Heer zelf van eeuwigheid en altijd! Hoe kon Hij bijna dertig jaar
tellen  als  Hij  eeuwig  was?  De  Eeuwige  schiep  Zichzelf  voor  een menselijk
schepsel, voor de eerste en de laatste keer, en als zodanig telde Hij ook de tijd
die sinds de eeuwigheid in Hem was.
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Mogen we ons in deze paastijd laten inspireren door het leven en de leer van
Jezus  Christus  en  ons  geloof  en  onze  hoop  vernieuwen  in  de  belofte  van
verrijzenis  en eeuwig leven.  Moge het  verlossende offer  van onze  Heer  ons
leiden naar ware vrijheid en innerlijke vrede.

Moge God ieder van jullie rijkelijk zegenen tijdens deze heilige paastijd.

Venster van boven open naar het oosten

Het is onze wens dat dit "venster" altijd open staat naar het Oosten van Boven.

In deze serie presenteren we boodschappen uit het werk "Kruis en Kroon" dat
God aan de profeet Jakob Lorber openbaarde.

Luisteren naar

Open de Para ouvir, en de tekst wordt automatisch vertaald in de
gewenste taal.  Klik  anders ook op het  sterretje  in de video.  Een
prachtige bloemlezing van een Portugese priester over het  lijden
van de Heer.

*.*.*.*.*.*.*

Matthias uit Münster schrijft:

BEDANKT, beste Gerard,

Ik  moet  me "verslapen" hebben met  de VRAAG hoe de lezers bij  het  LORBER-
WERK terecht zijn gekomen. Dat zou een wat langer antwoord zijn, maar het kan
ook kort zijn.

Het was op 6 september 1986 bij onze "tweede" - toen nog "officiële" - verloving in
Italië, toen we ons daar verloofden op de trappen van een bron, die toen nog vrij
toegankelijk was, met een verpleegster, die visioenen en audities kreeg. Ze werd
geestelijk gestoord verklaard door de plaatselijke bisschop en privé gecategoriseerd
als een serieus te nemen mystica door de Romeinse paus JOHN PAUL II, die de
LIEFDE  VAN  DE  ZOON  VAN  GOD  JEZUS  CHRISTUS  aan  de  mensheid
verkondigde als de ultieme remedie voor de wereld; haar openbaringen vallen in het
katholicisme onder de categorie "privé-openbaringen".

Volgens de theoloog Karl Rahner uit Münster zijn deze een IMPERATIEF voor de
Kerk over hoe zij  moet handelen in een specifieke hedendaagse situatie, dat wat
verloren is gegaan sinds Constantijn, het "intuïtieve innerlijke charisma" als SPIRIT in
"Moederkerk" ....

https://shoutout.wix.com/so/e2OwJi2rW/c?w=ISlRioc7pbaZbfKr0wYE_2vkMWWB8bD8M3JGGU20Lu0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1RbFFQU1FJSWd6SSZsaXN0PVBMSzlaNHFLRkxBNUZCQ3E2SXVheTdVNWswX3lyTWVnOG0iLCJyIjoiMmQ4MzYzZmQtY2IyMS00NmQyLWQyNWItYmRlZmIyMzA4ZGYzIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiM2I1MDdlN2YtMjA2YS00ZTlmLWE2MGUtYzZjMGM2M2RmMDUxIn0
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Het "Innerlijke Woord", dat waarschijnlijk het meest beknopt was van alle mystici in
Lorber, althans naar mijn mening, maar ik ben niet onfeilbaar... J - is waarschijnlijk
HET EVANGELIUM voor de toekomst....

Hoe ver is het voor jou van MÜNSTER - WESTFALEN? AMSTERDAM is ongeveer 3
uur van hier....

HET ALLERBESTE VOOR JULLIE - BEDANKT VOOR JULLIE DIENST!

IN JEZUS LIEFDE,

EEN DIOS, EEN DIEU

Matthias

PS : Zodra het mogelijk is of ik er aan toe kom, zal ik ook een bescheiden bijdrage
leveren aan jullie kosten...  

DANK U UIT DE GROND VAN MIJN HART

AL HET BESTE

 

ANTWOORD

Beste broeder Matthias,

de afstand van Münster naar mijn huisadres is slechts 150 minuten. Soms passeer ik
Münster, maar ik wil direct naar mijn bestemming rijden. Ik heb een hond en dat
maakt het wat moeilijker om je te bezoeken. Als de gelegenheid zich voordoet, zal ik
proberen jou  en je  studio  te  bezoeken.  Ik  dank je  voor  je  betrokkenheid  bij  het
Lorber-werk en hoe je ertoe gekomen bent, zoals sommigen het ook voor jou mooi
beschreven hebben. (Ik ben overigens 76 jaar en autorijden geeft me de laatste tijd
wel veel stress!)   Moge de zegen van de Heer over ons allen zijn. Gerard

PS: de afstand van Münster naar mij is ook 150 minuten. Wie de schoen past, trek
hem aan! ....

*.*.*.*.*

Marie uit Duitsland schrijft:

Beste Gerard,
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Hartelijk dank voor het versturen van het bulletin - alles is veilig aangekomen. Ik zag
op de laatste pagina dat het volgende bulletin zal gaan over de "Predikingen van de
Heer". Ik neem aan dat dit verwijst naar de predigingen die Gottfried Mayerhofer van
de Heer heeft ontvangen. 
 
Deze  predikingen  zijn  echt  heel  waardevol.  Mijn  moeder  en  ik  hebben  ze  heel
intensief bestudeerd en beseften dat de nieuwere edities die door Lorber-Verlag zijn
uitgegeven, sterk afwijken van de oorspronkelijke tekst van de eerste editie uit 1892. 

Daarom hebben we deze originele tekst gekopieerd en op onze website geplaatst,
waar  de  preken  afzonderlijk  kunnen  worden  gelezen  of  in  hun  geheel  als  PDF-
bestand  kunnen  worden  gedownload:
http://www.gottfried-mayerhofer.info/predigten.html

Als u wilt, kunt u de link in het volgende bulletin opnemen.
 
Ik wens u een vreugdevolle nadering van Pasen en Jezus' rijke zegen!
 
Met vriendelijke groet,

Marie
 
 
Antwoord

Beste Marie,

Ik ben een beetje ontstemd dat blijkbaar niet alle geschriften van Jakob Lorber in de
originele teksten in het systeem van de verantwoordelijke uitgeverij zijn opgenomen.
Want hoe zuiverder of puurder deze teksten zijn, hoe beter de juiste afstemming in
de zielenstaat kan plaatsvinden. En als één boekdeel niet precies in de geschriften is
opgenomen, zijn sommige andere geschriften misschien ook niet helemaal origineel.
Dit  roept de vraag op hoe ik er dan zeker van kan zijn dat we met de originele
teksten te maken hebben, en daarom de dringende vraag hoe ik überhaupt aan de
originele  teksten  van  Jakob  Lorber  kan  komen.  Hartelijk  dank  voor  deze  zeer
waardevolle hint.

Gerard

PS: omdat Pasen eertijds drie maanden later werd gevierd  in Palestina (oogsfeest) is het wel relevant
deze bijdrage dan ook nu te plaatsen.

*.*.*.*.*

Burgunde uit Oostenrijk schrijft:

Geachte heer Gerard,

http://www.gottfried-mayerhofer.info/predigten.html
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Ik wil u bedanken voor uw werk aan het Lorber-werk - in opvolging van Giuseppe
Vesco.

Samen  met  mijn  man  werk  ik  al  jaren  voor  een  kleine  vriendenkring  van  de
Kundgaben en Jakob Lorber in Karinthië/Oostenrijk.

Ik waardeer en weet dat de  openbaarmakingen van onze hemelse Vader aan de
schrijver J. Lorber nu al meer dan 55 jaar door mij gewaardeerd, gekend en geliefd
zijn. 

Het is toe te juichen dat u de mogelijkheid van het internet gebruikt om uw bulletin
beschikbaar  te  maken  voor  mensen  die  geïnteresseerd  zijn  in  deze
bekendmakingen.

Mijn verzoek en suggestie voor deze bulletins zou zijn dat u de originele teksten uit
de werken van Lorber duidelijk markeert. 

Misschien  kunt  u  deze  uitspraken  tussen  aanhalingstekens  plaatsen  om  ze  te
onderscheiden van uw eigen gedachten en commentaar.

Het bulletin-03-2024 bevat een artikel over Bruno Gröning. Het zou raadzaam zijn
deze "genezer" eens nader te bekijken. 

Op: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite kunt u de volgende uitspraken
over deze heer lezen: De "Gröningkugeln", eiergrote ballen van aluminiumfolie, die
op bijeenkomsten werden uitgedeeld [9] of verkocht[10], werden een tijd lang op de
zwarte markt in München verhandeld. 

Volgens een verklaring van Gröning's tijdelijke manager Otto Meckelburg, bevatten
ze  Gröning's  haar,  bloeddruppels  of  teennagels;  volgens  een  andere  bron  had
Gröning ze "besproken". [10] [1]. 

In de loop van de tijd kwam ik tot het besef dat het juiste "geestelijk voedsel" in
handen valt  van iemand die  zich op het  juiste  moment  met  geestelijke  literatuur
bezighoudt; de geestelijke kant zorgt daarvoor. 

Ik merkte boeken op van de auteur die onder het pseudoniem "Samuel E. Surazal"
schreef,  kort  voordat u hem in een bulletin behandelde. In een van deze boeken
vond ik de verklaring van de heer Surazal dat hij de Aartsengel Michael was.

In het hele werk van Lorber en in de Heilige Schrift, voor zover ik weet, is er geen
enkele  plaats  waarin  een  woordontvanger  of  profeet  zichzelf  beschrijft  als  een
(gereïncarneerde) aartsengel. 

Ter vergelijking wil ik de aandacht vestigen op Georg Riehle (1872 - 1962, DE), die
zijn spaarzame leven opofferde aan de hemelse Vader en zijn naaste. Hij was in
staat  om het  Lorber-werk  dichter  bij  honderdduizenden mensen te  brengen door
middel van lezingen op bijeenkomsten. Zijn voorbeeldige bescheidenheid was tegen

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
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het  afdrukken  van  de  openbaringen  die  hij  ontving,  maar  zijn  vrienden  en
metgezellen vonden het essentieel en belangrijk.  Daarom kunnen we er vandaag
nog steeds van "genieten".

[GS.01_038,21,  Die Sphäre  des neunten Geistes,  Ev.  Markus.  -]  :  Waarschijnlijk
staat het in een tekst van de waardige apostel Paulus: "Beproeft alles en behoudt het
goede."

Zie ook: Aarde en Maan 01_01, 71e hoofdstuk, Ware en valse profeten, 22 april
1847. 

De openbaringen aan J. Lorber door onze Hemelse Vader zijn iets zo groots dat het
de plicht is van elke vriend van deze nieuwe openbaring om zeer voorzichtig te zijn
met de verspreiding, op welke manier dan ook.

Met dit in gedachten en in geestelijke verbondenheid groet ik u hartelijk,

Burgunde

 

Antwoord

Beste zuster Burgunde,

Hartelijk dank voor uw weloverwogen woorden. In je schriftelijke bijdrage leg je de
nadruk op het correct citeren van bronnen. Het is heel goed dat je mij hierop wijst. Ik
zal mijn best doen. 

Het Jakob-Lorber-Bulletin-internationaal is eigenlijk bedoeld voor de echte lezers van
de  Jakob-geschriften.  Maar  ik  heb  naar  eigen  zeggen  ook  de  niet-Jakob-Lorber
lezers erin opgenomen. Dit lezerspubliek is getalsmatig groter dan dat van de Jakob-
Lorber-lezers.  Ik  heb eigenlijk  voor  een middenweg gekozen om zoveel  mogelijk
mensen vrijwillig hierin te laten deelnemen. En op deze manier 'zaaien' we voor de
Heer, en wat de 'vruchtopbrengst' betreft, dat laten we het beste maar aan de Heer
over.  Ik  bespeur  echter  ook  een  zekere  'verwondering'  bij  niet-JL  georiënteerde
lezers.

Wat Samuel betreft. Hij doet er goed aan om de leer van Jezus te verspreiden met
zijn lezingen en het schrijven van boeken. Ook ik heb zelfs gelezen dat hij zichzelf
als de terugkerende Elia beschouwt. Op basis van deze bewering heb ik Bulletin nr.
92 gepubliceerd met precieze verwijzingen, waarin we gedetailleerd ingaan op de
ware ELIA. Lorber-lezers die zijn boeken hebben gelezen en ook de citaten over Elia
uit  het  bulletin  van  oktober  2023,  kunnen  hier  zelf  een  duidelijke  mening  over
vormen. Jezus zegt ook dat er wel 'honderden' Elia's zijn teruggekomen, en daarvan
weten we dat het de 'roependen' zijn in een heidense woestijn, waar het overgrote
deel  van de mensheid van deze wereld terecht  is gekomen, en deze roependen
willen deze 'woestijn' mede vruchtbaar maken. 
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Nogmaals bedankt, Burgunde, voor je feedback en ik heb je brief met veel aandacht
gelezen. 

Beste wensen en Gods zegen.

Gerard

PS: het is zeker onder Lorber-lezers gebruikelijk om elkaar in de eerste persoon (je)
te schrijven!

Aanvullende informatie:
We schreven in het Bulletin nr. 92 (15-10-2023):

Zal Elia in deze tijd komen? Ja, zegt de Heer in de geschriften van Jakob Lorber: 'Er
zijn vele Elia's die de komst van de Heer zullen aankondigen, maar de ware
ELIA zal pas komen aan het einde van de wereldse
materie! 
Elia wordt de grootste profeet aller tijden genoemd. (Geestelijke Zon2-78:5). Jesaja
en  Samuël  waren  ook  profeten  van  de  eerste  rang  in  het  Oude  Testament.
(KJ273:7). Zie verder: (GJE2-175:18). Elia vertegenwoordigt de nieuwe ziel. (GJE3-
195:9) 

 
Nog een toevoeging ter verduidelijking:

'Maar Ik sprak met de twee profeten en zei tegen Elia:  "Aan het einde van de
tijden van deze aarde zul je opnieuw in het vlees gezonden worden naar de
mensen op aarde, maar niet langer met een verborgen innerlijk geestelijk huwelijk,
maar dus en nog helderder dan de twee vorige keren onder de namen 'Sehel' en
later 'Elia', en broeder Moisez (Mozes) zal je vergezellen, maar puur in de geest;
want zijn vlees blijft een eigendom van de aarde tot het einde der tijden." [GEJ.05_235,09]

Maar dan zal al het vlees van deze aarde veranderd worden in het geestelijke; maar
jullie zullen het nooit nodig hebben, want Ik heb jullie al een nieuw lichaam gegeven
voor  de  eeuwigheid.  Maar  waak  over  de  kinderen  van  Israël  totdat  Ik  spoedig
terugkeer,  wanneer Mijn grootste werk voltooid zal  zijn!  Dan zal  Ik jullie ook een
vaste plaats geven in Mijn nieuwe koninkrijk. Want zie, de tijd is nu gekomen, die Ik
jullie eens op aarde heb laten zien, wanneer Ik alles opnieuw zal scheppen: eerst
Mijn geestenwerelden, en later zal hetzelfde ook met de materie gebeuren, totdat zij
de juiste graad van volledige gisting heeft bereikt!" [GGJ.05_235,10]

De  Heer  citeert  in  GJE5-235:9  over  Elia:  "Aan het  einde van de  aardse
tijden zul je opnieuw als mens op aarde belichaamd worden,  maar
niet langer met een gesloten innerlijk geestelijk oog, maar zelfs helderder dan in de
vroegere tijden (aardse leven) onder de naam Sehel en later Elia. De geest van Elia
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woonde in Johannes de Doper (GJE5-237:3)  Elia was de voorloper van de
Heer. (GJE6-9:1) 

Sinds Adam zijn er duizend Elia's geweest die op verschillende manieren de komst
van Jezus als de heilige Vader hebben voorbereid en nog steeds voorbereiden. Wij
moeten de Elia in onszelf vinden en dan moet ieder van ons innerlijke contemplatie
doen als een Elia.  Wij  reinigen ons door geestelijk  vasten,  om de komst van de
Vader,  Jezus  Christus,  in  ons  te  ontvangen  en gelouterd  en  met  alle  macht  en
heerlijkheid zijn Rijk binnen te gaan. (HIM3-470.103.3) 

Johannes de Doper was ook dezelfde engelachtige geest die Lucifer in het begin
overwon en later met Lucifer concurreerde op de beroemde berg om het lichaam van
Mozes. Dit was de engel Michaël, die zichzelf op aarde belichaamde als Sehel ten
tijde  van Adam,  en bijna  3000  jaar  later  als  de  profeet  Elia,  en  weer  ongeveer
duizend jaar later als Johannes de Doper.

Sinds Adam zijn er duizend Elia's geweest die op verschillende manieren de komst
van Jezus als de heilige Vader hebben voorbereid en nog steeds voorbereiden. Wij
moeten de Elia in onszelf vinden en ons dan innerlijk als Elia bezinnen. Wij reinigen
ons door geestelijk vasten, om de komst van de Vader, Jezus Christus, in ons te
ontvangen en gelouterd en met alle macht en heerlijkheid zijn Rijk binnen te gaan.
(HIM3-470.103.3) 

Johannes de Doper was ook dezelfde engelachtige geest die Lucifer in het begin
overwon en later met Lucifer concurreerde op de beroemde berg om het lichaam van
Mozes. Dit was de engel Michaël, die zichzelf op aarde belichaamde als Sehel ten
tijde  van Adam,  en bijna  3000  jaar  later  als  de  profeet  Elia,  en  weer  ongeveer
duizend jaar later als Johannes de Doper. 

Maar als mens kon deze Johannes niets weten van zijn hoge geestelijke afkomst.
Net zoals ieder mens in het begin geen idee had wie hij was. (We hebben het hier
niet specifiek over incarnatie en regressie) (GJE1-5:8) 

Sommige  mensen  zijn  voormalige  engelen  in  de  hemel.  Volgens Jezus
kunnen sommige ernstige zonden niet gemakkelijk
bij hen worden begaan. Zelfs niet met Elia, Mozes of
Jesaja. Dit waren voormalige engelen die op aarde
een belangrijke  taak hadden om de geïncarneerde
menselijke zielen op aarde en vele anderen, via de
smalle  weg  in  het  stoffelijke  lichaam,  te
ondersteunen op hun levensweg.  (Ieder  mens  heeft  immers
twee begeleidende geesten).

Maar wereldse, materieel ingestelde mensen zullen van deze liefde wegvluchten en
het pad van de duisternis in de nacht kiezen. (8) We moeten ons deze Elia eigen
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maken.  We  moeten  oppassen  voor  'zo'n  Elia'  zodat  we  niet  door  zijn  grote
(liefdes)vuur vernietigd worden. 

Nu het voorgaande is uitgelegd, is het misschien ook begrijpelijk dat de Elia van het
Oude Testament  destijds  ten  hemel  steeg op  een  vurig  paard  en in  een  vurige
wagen, wat niets anders betekende dan zijn grote liefde voor de Heer. (10)  Een
ware profeet, ook Elia, vraagt niet om geld, goud of
zilver of een honorarium. (Hemelse Geschenken2 420704 3)

Bruno Gröning

Wat  betreft  de  nagels  en  bloedsporen  van  Bruno  Grönig,  daarmee  dienen  we
voorzichtig zijn met het "heilig verklaren" van een bijzonder persoon zoals Bruno.  Er
zit  geen leven meer in Bruno's dode lichaam, geen ziel die zich nog zou kunnen
roeren. Maar zijn atomaire structuur zal zeker nog een jaar of honderd detecteerbaar
zijn, bijvoorbeeld in zijn DNA. Er blijft dus informatie achter in het lichaam of delen
ervan, zelfs in de as. Jakob Lorber schrijft ergens dat zielen in het hiernamaals soms
honderden jaren nodig hebben om de informatie die ze in de materiële aarde van
hun lichaam hebben achtergelaten hebben terug te halen totdat ze een hogere sfeer
kunnen betreden, en dat de ziel tot die tijd zeker nog zalig verder kan leven in de
geestelijke sfeer.

*.*.*.*.*.*

Rudy Vercauteren uit Belgie schrijft:

Frequentie 432 Hz en de mens
In de therapeutische muziekwereld werd/wordt dikwijls gesproken en geschreven over de
frequentie 432 Hz, die de frequentie van de noot A4zou geweest zijn tot vóór de 19de eeuw
en voornamelijk tijdens de Oude culturen van de Egyptenaren en Grieken.  Dit is echter nooit
bewezen geweest omdat de frequentie-eenheid Hertz (Hz) niet bestond vòòr het einde van
de 19de eeuw. Wel  is  het  een feit  dat de noot  A4 in  vroegere tijden lager  klonk dan de
tegenwoordige 440 Hz, want oude muziekinstrumenten zijn op een lagere frequentie geijkt,
gewoonlijk rond een A4 van 435 Hz. 

Maar het is niet zonder reden dat de frequentie van A4 als 432 Hz wordt vooropgesteld als
zijnde  van  groot  belang.  Verschillende  experimenten  hebben  aangetoond  dat  de
toonladders,  die  op  A4 =  432  Hz  zijn  gebouwd,  een  rustiger  effect  op  het  gemoed
bewerkstelligen  dan  de  toonladders,  die  op  A4 =  440  Hz  gebouwd  zijn.  Ook  zijn  er
mathematisch verschillende connotaties, die erop duiden dan de frequentie van A4 = 432 Hz
een veelbetekenende draagwijdte heeft.   Een veel getoonde vergelijking.
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25920 (eclyptische cyclus in aardjaren) / 432 Hz = 60 [een veelvoud van 10nsec2] (vergelijking
1)  geeft  in  feite  niet  weer  vanwaar  de  frequentie  432  Hz  vandaan  komt.   Een  meer
verklarende vergelijking is:

gA x 1 dag / 280m x 7 = 432 Hz (vergelijking 2)

waarin gA = de gravitatieconstante (een versnelling) op onze planeet Aarde (gA = 9,81 m/s2)

1 dag = 3600 sec x 24 = 86400 sec

280 = het aantal eenheden of items dat een volledig stelsel of cyclus bevat (7 x 40); hier in
eenheden van meters [m]

7 = het aantal cylcli van een stelsel, dat mathematisch een afgerond geheel in zijn evolutie
betekent 432 = het aantal impulsen van een cyclus, in 1/sec (1/s) of 1 Hz (Hertz)

De frequentie A4 = 432 Hz heeft dus wel degelijk iets met deze planeet Aarde te maken.  Ook
voor de Zon, waarvan de rotatiesnelheid 25 aarddagen is, geldt deze vergelijking, maar dan
met een factor (G/             x 432) groter; (G/              = 1,618033987..., het getal van de Gulden Snede)
omwille van een G/               -veelvoud van de absolute grootte van de frequentie 432.

(274 m/s2 x 25 x 3600s x 24) / 280m x 7) = 432/s x (G /           x 432)  (vergelijking 3)

Een gelijkaardige vergelijking zoals die van de vergelijking 3 geldt echter niet voor de andere
planeten van ons zonnestelsel.  

Toch is de vergelijking 2 niet exact omdat gA niet overal hetzelfde is aan de oppervlakte van
de Aarde.  Aan de polen heeft gA een waarde van 9,83218m/s2 terwijl die op de evenaar
slechts  9,78032m/s2 bedraagt.  De  gemiddelde  waarde  van  gA moet  berekend  worden
volgens de verhouding  van  de  Gulden Snede  (1/G/     of  0,618033987),  waardoor  we als
gemiddelde van gAof gA gemiddeld bekomen 

9,78032  m/s2 +  (0,05186  m/s2 x  1/  G/ 2)  =  9,78032  m/s2 +  0  ,0198087573  m/s2 =
9,8001287573 m/s2

Ook is het zo dat 1 dag niet exact (3600 sec x 24) is, maar wel iets minder, namelijk23 uur 56
minuten en 4 seconden of (1 dag x 09983392624), omwille van de siderische omlooptijd.
Herberekenen we nu de bovenstaande vergelijking 2, dan wordt de verbeterde frequentie
als volgt:

(9,8001287573 m/s2 x 3600s x 24 x 0,9983392624) / (280m x 7) = 431,29/s (vergelijking 4)

Een bredere context
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De  betekenis  van  deze  speciale  frequentie  heeft  echter  niet  alleen  betrekking  op  onze
planeet  Aarde,  maarstaat  ook  in  verband  met  de  Zon  en  ons  zonnestelsel,  wat  hierna
uitgelegd wordt.

Uit de formule R.VR
2  waarin 

R = de afstand van een planeet van ons zonnestelsel tot de Zon

VR = de omloopsnelheid van die planeet rond de Zon

leren we dat die waarde voor de planeten van ons zonnestelsel een gemiddelde waarde
heeft van ongeveer 132800.1015 m3/s2.  (De verschillen van R.VR

2 van de planeten hebben te
maken met de inaccurate berekeningen van de planeetafstanden tot de Zon omwille van de
moeilijk te beschrijven elliptische omloopbanen van de planeten.) Delen we nu deze waarde
door het kwadraat van de lichtsnelheid (c2), dan bekomen we een golflengte  van ongeveer

 =132800.1015m3/s2 / (299792458 m/s)2 =  1477,599274m

Voor de Aarde is dit:

A = 132850.1015 m3/s2 / (299792458 m/s)2 = 1478,556 m of 1479m
(vergelijking 5)

Gemiddeld mogen we stellen dat de golflengte   = 1479m voor alle planeten dezelfde is
omdat we enkel van de Aarde de meest accurate of de minst inaccurate metingen weten.De
ellipsvormige  planetenbanen  maken  het  heel  moeilijk  voor  astronomen  om  de  juiste
afstanden te meten van de planeten tot de Zon omwille van wisselende planetenbanen, die
niet  alleen ellipsvormig  maar  ook ietwat  onregelmatig in  hun omlopen zijn  omwille  van
aantrekkingen en afstotingen tussen de planeten onderling en eventueel ook omwille van
bijhorende  rondcirkelende  manen,  die  zich  niet  altijd  symmetrisch  verspreid  rond  een
bepaalde planeet bevinden, en ook voorbijvliegende kometen, die gebeurlijke aantrekkingen
kunnen uitoefenen op de planeten. 

Geen toevalligheid

Wanneer we nu terugkomen tot de bijzondere frequentie van 431,29 Hz (van vergelijking 4),
dan valt er ons iets heel merkwaardigs op.  De verhouding hieronder toont dit aan:

c /  x 431,29 Hz x RA

die uitgewerkt met de resp. getalwaarden het volgende resultaat geeft:

299792458m/s / ( x 431,29/s x 149,6.109m) = 1479,003442.10-9 (vergelijking 6)
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Deze waarde is een veelvoud van het getal van de golflengte , alhoewel zonder dimensie.
In  de  vergelijking  6  brengen  we  eigenlijk  de  incongruente  elementen  licht  (c)  en  lucht
(geluidsfrequentie 431,29 Hz) samen, wat uiteraard een onconformiteit met zich meebrengt.
Licht tussen de planeten plant zich voort met een constante lichtsnelheid c omdat het in het
luchtledige  beweegt;  geluid  echter  plant  zich  voort  in  een  wereld  van  lucht  en  dus
moleculen, die op zich 10 keer groter zijn dan atomen.  Het verschil tussen de dimensies van
licht en lucht is dus van de grootte van het molecule, dat in de orde licht van 10 9m; voor
atomen is dit 1010, wat Ångström heeft aangetoond. 

De bovenstaande verhouding kan dus verbeterd herschreven worden als volgt

c x 109m /  x 431,29 Hz x RA

die uitgewerkt met de resp. getalwaarden een logische vergelijking toont

299792458m/s x 109 m/ ( x 431,29/s x 149,6.109m) = 1479,005701m
(vergelijking 7)

en die gelijk is aan de golflengteAvan de Aarde en dus ook die van het zonnestelsel door
toedoen van de Zon.

De vergelijkingen 5 en 7, die beide tot dezelfde golflengte resulteren, leggen het verband
tussen de Aarde en de Zon, maar gelden niet voor de andere planeten van ons zonnestelsel.
De frequentie 431,29 Hz geeftduseen verband weer tussen de Aarde en de Zon, dat een ster
is die licht vanuit de oercentraalzon weerkaatst.  Dit wordt bevestigd inde geschriften van
Jakob  Lorber  (°1800  -  †1864,  Graz,  Oostenrijk)  die  door  Jezus  Emmanuel  doorgegeven
werden (zie voetnoot 1 en 2; GJEIV, 106, 8 en GJE IV, 254, 4).  Daarin staatdat de Aarde uit
de oercentraalster Regulus, in het sterrenbeeld Leeuw en die bij de Oude Egypenaren als de
eerste ster  Ouriza bekend was, voortgekomen is.  Regulus is in feite hét centrum van het
universum.  Deze planeet Aarde heeftbeslist een link, door middel van de frequentie 431,29
Hz  met  het  centrum  van  het  heelal.   Deze  oude  (Egyptische)  wetenschap  werd  in  de
Middeleeuwen verkeerdelijk geïnterpreteerd, namelijk dat de Aarde zelf het centrum van
het heelal zou zijn.Toch heeft deze planeet door de frequentie van 431,29 Hz een resonantie
met Regulus, maar is zeker niet het centrum van het heelal.

1: GJE IV, 106, 8: “...Er is met deze aarde iets heel bijzonders aan de hand. Zij behoort
weliswaar nu als planeet bij deze zon, maar strikt genomen is zij niet afkomstig uit
deze zon zoals alle andere planeten, uitgezonderd die ene tussen Mars en Jupiter, [dit
was de planeet Malona] die echter door bepaalde, kwade oorzaken reeds zesduizend
jaar  geleden  is  verwoest,  of  eigenlijk  door  zichzelf  en  door  haar  bewoners  werd
verwoest.  Deze aarde ontstond oorspronkelijk uit de oercentraalzon en is in een
bepaald opzicht wat de tijd betreft voor jullie onvoorstelbaar veel ouder dan deze zon.
Toch is zij eigenlijk pas begonnen stoffelijk te worden nadat deze zon reeds lang als
een gevormde hemelklomp de eerste omloop om haar centrale zon had aangevangen,
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en zij heeft toen haar feitelijke, stoffelijke lichaam toch hoofdzakelijk uit deze zon
naar zich toe getrokken."

2: GJE IV, 254, 4: “Mathaël, jij kent de sterrenbeelden van de oude Egyptenaren goed,
en Regulus in de grote Leeuw is je welbekend! Wat zie je er van? Een schemerig
puntje, en toch is hij daar waar hij zich in de ruimte bevindt zo'n grote zonnewereld,
dat een bliksem die toch in vier ogenblikken een afstand van 400.000 veldwegen * (* I
veldweg = ongeveer 1/4 uur en iets meer. 10 veldwegen = I Duitse mijl. 400.000:10--
40.000  d.mijl=beweging  van  het  licht  per  seconde.  Noot  van  Jakob  Lorber.  (I
d.mijl=7 ,5 km, dus 40.000 mijl=300.000 km; zie "Robert Blum", deel 2, hfdst. 299,8;
de uitg.) aflegt, volgens de jou, Mathaël, welbekende oude Arabische cijferindelingen
meer dan een triljoen aardse jaren nodig zou hebben om de afstand van zijn noord tot
aan zijn zuidpool af  te leggen! Zijn eigenlijke naam is Urka of liever  Ouriza (de
eerste, of het begin van de schepping van aeonenmaal aeonen zonnen en een bijna
eindeloos grote, omhulsde scheppingsglobe); zij is de ziel of het centrale zwaartepunt
van  een  hulsglobe,  die  echter  op  zichzelf  slechts  één  zenuw vormt  van  de  grote
menselijke vorm der geschapen werelden, waarvan deze denkbeeldige, grote mens er
zoveel heeft als het zand en het gras van de gehele aarde, -maar toch vormt deze grote
menselijke vorm eigenlijk alleen maar één scheppingsperiode van het begin tot aan de
geestelijke voltooiing.”

De mens resoneert met Regulus

Is  deze  natuurfysische  verbinding  tussen  de Aarde  en  het  centrum van het  heelal  door
middel  van een resonantie op de trilling van 431,29 Hz dan gewoonweg toevallig?  Het
antwoord is “neen”, wat blijkt uit het volgende. Sinds de 20ste eeuw hebben wetenschappers
en technici de frequenties van allerlei dingen, waaronder de menselijke organen, kunnen
bepalen.   In de tabel hieronder (van 2017) zien we de frequenties,  die typisch zijn voor
bepaalde  organen,  en  waarvan  in  de  (natuur)geneeskunde  gebruik  gemaakt  wordt  om
bepaalde organen te revitaliseren.  
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In deze tabel valt het ons op dat de pancreas of alvleesklier – die zich met de milt ter hoogte
van de zonnevlecht bevindt - en de bloedsomloop – die pulsmatig in stand gehouden wordt
door het pericard (hartzakje of hartbeschermer) - resoneren op 432 Hz.  Het brein of de
hersenen resoneren op 430 Hz.  De zonnevlecht (in feite de milt), het pericard (in feite het
hart) en de hersenen hebben alle te maken met het zenuwstelsel.  Het zenuwstelsel, dat
rechtstreeks in verbinding staat met de aura, resoneert op een frequentie tussen 432 en 430
Hz.  We hebben echter berekend dat de frequentie 431,29 Hz een bijzondere plaats inneemt
op kosmisch vlak.  Het zou dus nauwkeuriger zijn om de frequentie van 431,29 Hz in plaats
van ongeveer 432 of 430 Hz voorop te stellen omdat die de link legt naar een veel grotere
context.  Deze frequentie bepaalt niet alleen de hartslag en het wezen (via het zenuwstelsel
en de aura) van de mens, maar ook die van de Aarde, die met het centrum van het heelal
(Regulus) resoneert.Op andere planeten in ons zonnestelsel doet zich die resonantie niet
voor. Deze planeet Aarde bekleedt dus een zeer bijzondere plaats in het universum met als
bedoeling dat het de mens van deze Aarde zelf is die een heel bijzondere betekenis heeft in
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de schepping.  Hiervoor verwijzen we naar de vele spirutuele boeken en in het bijzonder de
boeken  van  de  Nieuwe  Openbaringen,  die  door  Jezus  Emmanuel  werden  gegeven  via
verschillende schrijvers, waaronder Jakob Lorber de meeste opgeschreven heeft.  

*.*.*.*.*.*

Maria uit Italië schrijft:

Ik lees het Lorber Bulletin altijd met grote belangstelling, hoewel ik niet
altijd alles begrijp. Ik ben al 78 jaar oud, mijn verjaardag is op 15 maart.
Mijn biologische vader was Duitstalig, maar ik heb hem niet gekend. Mijn
moeder was Italiaans en ik heb pas vanaf mijn 17e als autodidact Duits
geleerd. Daarom maak ik fouten in het Duits, bijvoorbeeld in mijn laatste
brief waarin ik een innerlijke reis wilde delen. Dit is mijn brief met wat
verbeteringen. Er staan waarschijnlijk ook menige fouten in.

´Ontmoeting met Lorber´

50 jaar geleden was ik  secretaresse in Milaan.  Ik moest  40 minuten met de
metro naar mijn werk en was altijd iets aan het lezen. Een collega op het werk
leende me regelmatig zijn misdaadromans om mijn Duits te oefenen en ik las ze
graag in de metro.

Toen raadde een vriend me aan om de Italiaanse mystica Sint Caterina da Siena
te lezen, die in de 14e eeuw de stem van God in haar hart hoorde. Deze jonge
vrouw,  het  veertiende  kind  van  een  goede  familie,  kon  aanvankelijk  niet
schrijven, dus dicteerde ze de woorden van de Heer aan vier monniken.

Ik vond het boek erg mooi, maar ik miste de Duitse leesoefeningen.

Ik was een zeer katholieke vrouw en zei tegen mezelf: ´Als ik de dictaten van de
Heer in het Duits kon lezen! Dat zou het beste zijn´

Een andere vriendin raadde me al maanden aan om een bijzonder boek in het
Italiaans te lezen, maar ze kon me niet precies vertellen wat erin stond omdat
alleen haar man het las en zij geen tijd had.

Uiteindelijk besloot ik dit superinteressante boek te kopen en ik vond het alleen
in het Duits. De titel was: "De Huishouding van God" door Jakob Lorber.
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Dank u Heer Jezus voor dit boek en voor de andere 24 boeken van Lorber! Ze
zijn mijn leven! U, Heer, bent mijn leven! Dank U voor mijn vrienden, voor de
Lorber-vrienden  en  voor  alle  broeders  en  zusters  die  meewerken  aan  de
verspreiding van de N.O.!

´Alles draagt bij tot het welzijn van hen die 
God liefhebben'. (Romeinen 8)

         Een geestelijke omarming voor alle Lorber-vrienden en -lezers.

Maria uit Italië

*.*.*.*.*.*

Eusebius en de Nieuwe Openbaring op dezelfde lijn

toegezonden en geschreven

  door Jan Vreman in 2005

             o.l.v. wijlen Vera Bos uit Warnsveld [NL]

Eusebius  van  Caesarea  [ca.265-330]  was  een  van  de  belangrijkste
geschiedschrijvers van het vroege christendom. Zijn ‘kerkelijke geschiedenis’ bevat
een schat aan gegevens over de eerste christengemeente.

Ook over de opstand van de joden tegen de Romeinse overheersing die al in 66 n.
Chr. begon, doet hij verslag. Deze strijd leidt tot bijna een volledige verwoesting van
de stad Jeruzalem [ca.70 n. Chr.] In deze stad leefden in die periode ook een groep
aanhangers  van  Jezus,  de  eerste  christengemeente,  die  ontstaan  was  na  het
pinkstergebeuren en waarvan het aantal leden constant was toegenomen. Op grond
van bepaalde gegevens zouden het er zelfs enkele duizenden geweest kunnen zijn.
[dr. H. Mulder: de verwoesting van Jeruzalem]

Op de vraag: ‘waar zijn al die volgelingen van Jezus gebleven toen de Romeinen de
stad  bestormden  en  grotendeels  verwoestten?’,  geeft  Eusebius  een  concreet
anwoord. Zij hadden van God het bevel gekregen om Jeruzalem te verlaten nog vóór
de belegering begon en te gaan naar de stad Pella in het Overjordaanse.

Eusebius zegt  niet  alleen in zijn bewering dat Pella  de stad geweest  is  waar de
vluchtende christenen asiel zochten. Ook bij de geschiedschrijver Epiphanius treffen
we eenzelfde veronderstelling aan.
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  De overjordaanse stad Pella

Moderne geschiedkundigen weten het goddelijke bevel om naar Pella uit te wijken
moeilijk te plaatsen, zij twijfelden sterk aan de juistheid van Eusebius’ berichtgeving.
Pella behoorde tot de federatie van Griekse steden, die bekend was als de Decapolis
en lag ongeveer 100 km. ten N.O. van Jeruzalem. Die streek werd voornamelijk door
Grieken en Romeinen bewoond. Hoe konden nu de christenen van Jeruzalem naar
die heidense stad uitwijken, die bovendien op zo’n grote afstand lag?

Het Grote Joh. Evangelie leert ons echter dat het bericht van Eusebius wel degelijk
juist was. In het 10e GJE. trekt de Heer met Zijn leerlingen langs de steden in het
Overjordaanse. Zij verblijven niet alleen in de stad Pella, maar ook in andere daar
gelegen steden, zoals Abila, Golan en Afek. In al deze steden wordt met succes de
leer van Christus gebracht aan de vele daar wonende heidenen en aan de weinige
daar nog levende joden.

In de kleine synagoge van het bergstadje Pella heeft de Heer een gesprek met de
oude rabbi van de joodse gemeenschap daar. In dat gesprek voorzegt de Heer de
komende verwoesting van Jeruzalem en de plaats waar in die tijd de Zijnen een
veilig toevluchtsoord zullen vinden. [GJE10-34:9]

‘….Want Ik ben gekomen om deze stad schoon te vegen opdat, wanneer wellicht
reeds binnen vijftig  jaar  het  duistere Jeruzalem door  de Romeinen tot  de laatste
steen verwoest zal worden, zij een veilig toevluchtsoord zal worden voor allen die Ik
de Mijnen zal noemen! Denk goed na over wat Ik je nu gezegd heb, want Ik heb de
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macht van boven om je dit te zeggen!’  [Redactionele opmerking: vermoedelijk zei
Jezus dit  rond 24 n.  Chr.  en  zou het  nog 46 jaar  geduurd  hebben,  dat  zich  dit
voltrok!] 

Wanneer de reis door het Overjordaanse gebied beëindigd is en de Heer met de
Zijnen ook de stad Afek verlaat, doet Hij nog een uitspraak die ons duidelijk laat zien
dat de mededelingen van Eusebius in de juiste richting wijzen. [GJE10-118:13]:

‘Ten tijde van de grote nood in Jeruzalem en in heel Judea diende de stad Afek ook
als een toevluchtsoord voor de vluchtende joden die Mijn leer volkomen aanhingen,
en allen die daar heen kwamen werden er goed opgenomen!’

De vlucht naar Ostracine

Op de vlucht voor de moorddadige plannen van Herodes komen Jozef, zijn zonen,
Maria en de kleine Jezus na een lange tocht in Egypte aan, in de plaats Ostracine,
waar  ze  dan  enkele  jaren  zullen  verblijven.  [Redactie:  per  schip  ging  Cyrenius
persoonlijk mee]

                       

Met dat Ostracine is iets vreemds aan de hand. De stad bestaat namelijk al vanaf de
zesde  eeuw  na  Chr.  niet  meer.  Verwoestingen,  branden,  aardbevingen  en
overstromingen hebben de stad als het ware van de aardbodem weggevaagd. 

‘Dit echtpaar dan, met deze boreling, leefde aansluitend op hun vlucht uit Bethlehem
ongeveer drie jaar lang in goede welstand in Egypte, en wel in de buurt van het
stadje Ostracine -in oud Egyptisch Austrazhine -wat zoveel wil zeggen als vesting,
een burcht dus, die in de tijd van de farao's voor alle vijanden van het oude Egypte
de dood betekende! In latere tijden hebben machtigere vijanden van het oude Egypte
dit afschrikwekkende vestingplaatsje -zoals ook vele andere -veroverd, en in onze
dagen is er van dat voormalige oord der verschrikking niets anders meer over dan de
naam,  verouderd  en  ontluisterd,  omdat  de  Romeinen  er  uiteraard  een  andere
betekenis aan hebben gegeven dan de oude Egyptenaren.’ [Drie dagen in de tempel,
hfdst.3:7] 

‘Er werd veel gesproken over de gebeurtenissen van Ostracine in Egypte, waar Ik
Mijn kinderjaren had doorgebracht, en moeder Maria had daarbij ook veel over te
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vertellen en beleefde veel genoegen aan de verhalen van de onderkoning van Azië,
zoals men Cyrenius ook wel noemde en begroette.’ [GJE2-25:1]

‘JACOBUS, de zoon van Jozef, die een kundig schrijver was, haalde een tamelijk
dikke rol  uit  een kast en gaf die aan Cyrenius met de woorden: ‘Verheven heer,
hierop heb ik vanaf Zijn geboorte alles opgeschreven tot aan Zijn vijftiende jaar, maar
bijzondere dingen deed hij eigenlijk slechts tot aan Zijn twaalfde jaar. Na het twaalfde
jaar verdween Zijn goddelijke gave zo totaal, dat daarvan ook niet het minste meer te
bemerken viel. Over de drie jaren van Zijn dertiende tot Zijn vijftiende staat er dan
ook niets in; want behalve enkele tamelijk wijze woorden vond er niets bijzonders
meer  plaats,  en  daarom  heb  ik  dan  ook  na  Zijn  vijftiende  het  niet  meer  nodig
gevonden  de  heel  gewone  menselijke  belevenissen,  die  ik  van  Hem zag,  op  te
schrijven. Hiermee kan deze beschrijving van Zijn jeugd als een afgesloten geheel
beschouwd worden.’  [GJE2-25:2]

‘Maar behalve deze aantekeningen van mij bestaan er nog veel onjuiste verhalen,
die waarschijnlijk het werk zijn van oude vissersvrouwen, die niets te doen hadden;
daarom vraag ik aan iedereen om alleen mijn aantekeningen als de enig ware en
complete te zien. Als ik u, verheven heer, daarmee een genoegen kan doen, verzoek
ik u dit geringe werk als een kleine erkentelijkheid mijnerzijds genadig te aanvaarden
voor  de  vele  weldaden,  die  u  ons  heeft  bewezen!’  ‘Met  veel  genoegen  neemt
Cyrenius de rol aan, kijkt er een poosje in en leest het een en ander hardop voor, en
iedereen deed dat veel plezier.  Vooral de bekoorlijke Sarah en ook haar moeder
beleefden er bijzonder veel plezier aan.’ [GJE2-25:3,4]

Ostracine was de naam van het toevluchtsoord in Egypte, waar de H. Familie na
haar vlucht voor de kindermoord te Bethlehem een drietal jaren op wonderlijke wijze
huisvesting vond. (Zie Gaza-strook)  De naam Ostracine zal  de meeste van onze
lezers niet bekend zijn; de stad bestaat namelijk al niet meer sinds de zesde eeuw
van onze jaartelling.  Het  hoogtepunt  van haar  wereldlijke cultuur  lag in  de  vijfde
eeuw, maar daarna is de stad blijkbaar herhaaldelijk verwoest en tenslotte geheel
verlaten.  Grote  branden  hebben  er  plaatsgehad,  zowel  tengevolge  van
oorlogsgeweld als van aardbevingen. De laatste waren er bovendien oorzaak van,
dat  zich  tektonische  aardverschuivingen  voordeden,  waardoor  het  grondwaterpeil
zodanig steeg, dat in de zesde eeuw nagenoeg de gehele stad onder water kwam te
staan.
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In de eeuwen daarna is de grond weliswaar weer gestegen, maar toen kenmerkte
deze locatie zich nog slechts doordat daar een 'teIl', resp. oude puinheuvel boven het
landschap uitstak, met erin en ertussen wat brokstukken van muren en pilaren.

Zoals dat bij  de talrijke tells in het oude oosterse cultuurland blijkbaar gebruikelijk
was, werden ook daar ter plekke herhaaldelijk 'roofopgravingen' door rondtrekkende
Bedoeïenen  gedaan,  waaraan  pas  een  einde  kwam  toen  Israël  het  gebied  had
veroverd en het  ministerie  van oudheidkundige aangelegenheden het  terrein  had
doen  afzetten  en  bewaken.  In  de  jaren  1976  en  1977  hebben  er  vervolgens
opgravingen plaatsgehad door genoemd ministerie met behulp van het leger, waar-
door Ostracine opnieuw aan het daglicht werd gebracht als zijnde een belangrijke
strategisch gelegen burcht, die nadat de Romeinen de plaats hadden veroverd, werd
uitgebouwd  en  versterkt.  Op  de  drukke  karavaanroute  tussen  Mesopotamië  en
Egypte moet de plaats in een sleutelpositie hebben gelegen. Er was een natuurlijke
haven en er lag een Romeinse bezetting.

Op de  beroemde mozaïek  landkaart  van Madaba (ook genoemd Medeba)  in  de
streek van de Decapolis (Jordanië) staat Ostracine vermeld. Deze mozaïek kaart is
de oudst bekende kaart van het oude Palestina en bestrijkt een gebied van Sidon en
Byblos in het noorden tot Alexandrië en Memphis in het zuiden. In de breedte is de
kaart minder weids, nl. slechts van de kust in het westen tot de lijn Amman/Petra in
het oosten. 

                                                   
                 burchtruïne Ostracine

    foto van Christoph Schindler

De eigenlijke ligging van Ostracine is enkele kilometers uit de kust ter hoogte van het
Bardawil meer. De Israëlische opgravingen hebben plaatsgevonden met steun van
Amerika en van de universiteit van Ber Sjeba en brachten interessante details aan
het licht. Behalve de eerder genoemde Romeinse burcht, bleken er ook een tweetal
Byzantijnse kerken te hebben gestaan, alsook enkele industrieën gevestigd te zijn
geweest.  Het  in  het  kader  van dit  evangelie  het  méést  interessante -namelijk  de
oudste  historische  gegevens -bleken  in  de  jaren  1966/1967  niet  direct
achterhaalbaar,  omdat  de  diepste  lagen  van  de  tell  tengevolge  van  het
grondwaterpeil  niet  konden  worden  bereikt.  Daarvoor  zouden  zeer  kostbare
technische pompinstallaties nodig zijn geweest, die echter vanwege de onbestendige
toestand van het (bezette) gebied niet ter beschikking werden gesteld. 
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Momenteel is de situatie ter plaatse wél politiek voldoende stabiel, maar is het gebied
aan Egypte teruggegeven; het is thans nog niet zeker dat Egypte de opgravingen op
korte termijn zal voortzetten.

Niettemin bevestigen de huidige resultaten van het gedane onderzoek alreeds wel
vele geografische gegevens van dit evangelie, en o.i. is dit bijbel-historisch nieuws
van grote importantie! Immers tijdens de jaren 1843-1844, toen dit evangelie werd
teruggegeven aan (resp.  via)  Jakob Lorber,  was van de tell  van Ostracine  niets
bekend, ook al niet doordat de mozaïek kaart van Madaba eerst in 1884 herontdekt
werd door patriarch Gerasimos van Jeruzalem, resp. namens deze patriarch door
een Griekse monnik. 

Niettemin blijken thans vele 'onmogelijke' details ervan op geografisch gebied tóch te
kloppen met de historische werkelijkheid! Voor ons betekenen deze bevestigingen
impliciet  een  bevestiging  van  talrijke  'onmogelijkheden'  op  religieus  gebied,
waartegen nog menige christenen, veelal om 'gevoelsredenen' opponeren. 

Zo  heeft  een  bekende  Belgische  uitgever  (Hovine)  na  een  aanvankelijke  over-
eenkomst  achteraf  toch geweigerd  dit  evangelie  uit  te  geven  omdat  hij  niet  kon
geloven dat Jozef eerder getrouwd was geweest en als weduwnaar reeds vijf zonen
had! Wellicht geloofde hij een aantal traditionalistische vaste klanten te verliezen! De
'maagdelijkheid' van Jozef moet dan ook uitsluitend geestelijk worden verstaan, zoals
héél de christelijke leer een puur geestelijke leer is, en zoals de Kerk van Christus
eigenlijk een puur geestelijke Kerk zou moeten zijn! 

Cyrenius zegt nu tegen Jozef: 'Kijk, hier zijn we bij de ingang van de grote baai; in de
binnenste inham ervan, daar rechts van ons ligt Ostracine, een rijke handelsstad.
[hfdst.42:8, Jeugd van Jezus]

JJ84:18: Cyrenius vertelt  Jezus dat de stad 80.000 zielen kent,   alhoewel die nu
weliswaar al geruime tijd meer een ruïne is dan een stad?'

Jezus zei tegen Cyrenius: ‘Trouwens, in deze tijd zullen meerdere steden door een
dergelijk lot worden getroffen: hier, daar en overal zullen ze verwoest worden. Het zal
niet eens opvallen als deze oude stad binnen een jaar of tien tot ruïne zou verwor-
den!' [JJ85:18]
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’Deze stad is immers toch al meer een ruïne dan wat je een aanzienlijke bloeiende
stad zou kunnen noemen!’ [JJ-148:15]

Tot  in  1976  de  Israëlische  bezetting  van  dit  gebied  geleerden  in  staat  stelde
opgravingen te doen.  Daaruit  bleek onomstotelijk  dat op die plek een strategisch
belangrijke plaats had gelegen, met een burcht, een natuurlijke haven en zelfs twee
byzantijnse kerken. Hoe wist men nu dat men hier met Ostracine te maken had? Wel,
omdat op een mozaïek-landkaart in Jordanië bij Madopaka [of: Medeka] Ostracine
vermeld  staat.  Deze  mozaïek-kaart  werd  pas  in  1884  herontdekt,  twintig  jaar  na
Lorbers  dood.  En veertig  jaar  na  de beëindiging  van Jakobs Jakobus-evangelie.
[Redactie: Jakobus was 45 jaar, toen hij  de boekrol overhandigde; hij  zou dus al
aantekeningen  gemaakt  hebben  vanaf  Jezus’  geboorte.  Tien  jaar  na  Jezus’
hemelvaart in 42 n. Chr. zou Ostracine helemaal verwoest zijn geworden.] 

Het knaapje Jezus genas een jongen, die van een balustrade viel en zijn nek brak.
De ouders wilden Jezus grijpen om dit voorval, maar Hij rukte Zich los en ging naar
de jongen toe en sprak hem aan levend te worden. [JJ290:8] 

Een gelijkend verhaal speelt zich af in het bos, waarin een jonge houthakker zich per
ongeluk het onderbeen en de voet openrijt. [Jeugd van Jezus  292:9-12], waarop
Jezus hem geneest. [Jezus was toen 6 jaar]

Als Jezus zes jaar is, breekt hij  bij  het waterputten een kruik en dreigt het gezin
zonder  water  te  komen  [JJ293:16].  Jezus  vouwt  echter  zijn  manteltje  en  schept
daarin water uit de put en brengt dit naar huis. Twee jaar later zorgt Hij voor een
wonderbaarlijke oogst. [JJ294].

Vreemd is het, waar Lorber meestal veel uitgebreider is dan, dat er bij Thomas een
scene voorkomt, die we bij  Lorber missen. Het betreft een verhaal over de jonge
Jezus in de timmermanswerkplaats van zijn vader. Een aangenomen werk dreigt te
mislukken, maar het heldere inzicht van het kind brengt redding. 

In de beide teksten volgen dan twee verhalen die over een leraar gaan, een toornige
en een vriendelijke. De ouders van de inmiddels tienjarige Jezus vinden dat hij nu
echt wel wat moet gaan leren en zo krijgt hij een nieuwe leraar. Maar dat gaat weer
fout.  Want ook deze arme man wordt  danig door de knaap op de proef gesteld.
Vertwijfeld geeft hij Jezus een oorvijg, waarna de leraar een toeval krijgt en Jezus de
weg naar huis inslaat.

‘Als Ik weer naar school moet, dan verzoek Ik toch wel dringend om een andere
leraar, een die niet in de klas komt met een stok in zijn hand; deze moet nu zijn
misdragingen tegenover Mij uitboeten!’ deel Jezus zijn vader mee. De vriendelijke
leraar, die het ook mag proberen, stuurt Jezus zelf naar huis; diens kennis is groter
dan de zijne.

Voordat  zowel  Thomas  als  Lorber  de  geschiedenis  vertellen  van  de  twaalfjarige
Jezus in de tempel en dus weer binnen het bereik van de Bijbelse evangeliën komen,
verricht  de  jonge  knaap  nog  drie  wonderen.  Bij  het  hout  sprokkelen  wordt  zijn
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stiefbroer Jakobus gebeten door een slang. Jezus heelt de wond en de slang spat uit
elkaar. Als er enige tijd later een zoontje bij de buren sterft wordt deze door Jezus uit
de dood opgewekt. Hetzelfde gebeurt bij een bouwvakker die van een dak valt.

Overigens vinden wij  al deze verhalen, soms wat in afwijkende vorm, ook in een
zogenaamd  ‘Arabisch  Evangelie  van  de  jeugd  van  de  Verlosser’.  Volgens
onderzoekers is hier geen sprake van een opgesierde Thomasvertelling,  maar zij
betreffen  de  oude  verhalen  en  overleveringen  die,  onafhankelijk  van  Thomas,
geboekstaafd zijn.

Een  en  ander  wil  niet  direct  zeggen  dat  we  bij  Lorber  met  het  oorspronkelijke
evangelie te maken hebben, waarvan verkorte versies teruggevonden zijn onder de
namen  ‘de  geboorte  van  Maria  en  het  verhaal  over  de  jeugd  van  Jezus  door
Thomas’.  Het verschil in stijl tussen deze twee apocriefen is wel bijzonder opvallend
en schier onverenigbaar.

Critici zullen schamperen dat het zeer wel mogelijk is dat Lorber deze teksten kende
en vrijelijk bewerkt heeft. Er is echter een eigenaardigheid in Lorbers tekst. Deze was
persoonlijk geschreven ruim 2000 jaar geleden door Jakobus, de zoon van Jozef van
Maria. En dit verloren boekrol is weer ontvangen door Jakob Lorber vanaf 1840. 

Voordat  we de levensloop van Jezus vervolgen,  willen  we even stilstaan  bij  het
delicate mysterie van de maagdelijke geboorte. Want wat Lorber door de kerk ook
verweten mag zijn, zijn weergave van het Jakobus-evangelie loopt geheel in de pas
met  de  orthodoxe  geboorte  van  Maria en  bestrijdt  geenszins  de  kerkelijke
opvattingen  aangaande  de  maagdelijke  geboorte.  Sterker  nog,  de  apokrieve
geschriften  lijken zelfs  een duidelijker   rechtvaardiging te  geven van de door  de
katholieke kerk in 1854 tot dogma verheven ‘onbevlekte ontvangenis’. 

Hebben wij  niet  gelezen dat  de  moeder  van Maria  [Anna]  bevrucht  werd  zonder
tussenkomst  van Joachim.  Nu  zal  de  ‘grootmoeder’  van Jezus  geen maagd zijn
geweest, want het verlangen naar nakomelingenschap was sterk. Wel is haar vrucht,
Maria, niet door menselijk zaad tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat de erfzonde
niet in Anna’s schoot werd ingeplant en Maria dus een reine, zuivere maagd kon
worden.

Daarbij dienen we echter wel te bedenken dat dit allemaal van latere datum is, want
het begrip ‘erfzonde’,  waarvan sommigen een aanzet menen te bespeuren bij  de
apostel Paulus, is pas definitief uitgebouwd bij de kerkvader Augustinus. Als Maria
dan, als maagd, Jezus baart, is ook deze laatste vrij van erfzonde. De erfzonde is
volgens Augustinus door een andere vrouw, Eva, in de wereld gebracht…

 *.*.*.*.*.*

In de joodse oorlogen, boekdeel 4, in het 33e hoofdstuk, lezen wij, dat Vespasianus
zijn zoon Titus met een leger soldaten naar Judea stuurt om de oorlog daar voort te
zetten. Titus werd vooraf met zijn krijgsvolk naar Nikopolis gestuurd, dat maar 24
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stadiën van Alexandrië ligt. Met zijn krijgsknechten voer hij met grote schepen de Nijl
af  tot  aan  Thoni  toe  en  hij  nam  huisvesting  in  de  stad  Thamna.  DE  tweede
legerplaats van zijn reis was de stad Heraklea, de derde Pelusiu en daarna trok hij
door  de woestijn en kwam aan bij  de tempel  Cesius.  Vervolgens sloeg hij  zijn
legerkamp op in OSTRACINE, waar geen water was. Maar de inwoners hadden
in hun – wat  men nog ‘stad’  kan noemen – geen water  ter  beschikking en
moest buiten de stad naar de vergaarbekkens gaan daar water te halen. 

De  Rhinokoluren  [El  Arish]  werd  ook  door  Titus  en  zijn  leger  bezocht  en  deze
bewezen hem veel vriendschap. Titus keerde weer terug uit Egypte en bezocht de
eerstekomende grensstad van het zuidelijkste deel van Syrië, genaamd Raphea. 

In een oude Israëlische gids [Zev-Vilnay 1945],  bemiddeld door Jan Vreeman uit
Nederland,  lazen  we  het  volgende:  Wij  vervolgen  onze  weg  op  een  route  -141
kilometer  lang]  van Nachal-Jam-Kantara  door  een woestijnachtige  streek waar  in
oude  tijden  steden  bloeiden,  wier  ruïnes  nu  begraven  liggen  onder  het  zand.
OSTRACINE  en  Pelusium  waren  twee  van  zulke  steden,  welke  laatste  de
geboorteplaats was van de wiskundige Ptolomeus uit de tweede eeuw v. Chr. 

Nadat je Bir el-Abd voorbij bent en nog ongeveer 50 km hebt afgelegd, zie je links
een weg die naar het natuurgebied Zaranik leidt,  aan het oostelijke punt van het
Bardawilmeer  en  het  vissershaventje  Floesya.  [plaatsnaam  afkomstig  van  het
Arabische woord  filus,  ‘geld’,  waarschijnlijk  omdat  de  Bedoeïenen in  deze plaats
talrijke Romeinse munten gevonden hadden.] Hier bevinden zich de ruïnes van de
Romeinse nederzetting OSTRAKINE en van twee Byzantijnse kerken. 

De  streek  Zaranik,  bevolkt  door  talloze  trekvogels,  is  bijzonder  interessant  voor
vogelobservatie, vooral in de maanden september-oktober of maart-april. Ofschoon
de toegang tot het Barawilmeer erg beperkt is, met het oog op de bescherming van
de  fauna,  kun  je  een  bezoekersvergunning  aanvragen  bij  de  North  Sinaï
Governatorate Environmental Office in el-Arish.

In die streek, waar ook het Kindje Jezus drie jaar woonde, waren veel heidenen, die
het  geloof  hechten  aan  hun  afgodsbeelden.  In  de  val  van  de  goden  wordt  de
voorspelling van de profeet Jesaja 19:1 bewaarheid: ‘Gezeten op een snelle wolk
komt de Heer naar Egypte: Egyptes afgoden beven voor Hem’. Een engel verscheen
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Jozef in een droom en heeft hem opgeroepen terug te keren naar het land Israël
[Matth.2:20, ‘De Jeugd van Jezus’, GJE11-23,24] vanuit Ostracine.

Jan  Vreeman  kwam  in  contact  met  dhr.  Kalis  en  dr.  E.  Oren  via  de  Lorber-
ontmoetingen in Amersfoort. Dhr. Kalis was in de jaren ’60 al bezig met ‘Ostracine’,
hij zocht en vond oude kaarten en schreef naar de Universiteit in Leiden, naar de
hebreeuwse Universiteit in Beersheba en kwam op deze wijze in contact met dr. E.
Oren.  Hij  heeft  hiervan  verslag  gedaan  in  het  Duitstalige  Jakob-Lorber-tijdschrift:
‘Das Wort’  uit  de  jaren 1960.  Dhr.  Kalis  ontving  zijn  verslag  van de (Israëlische
illegale] opgraving ‘Ostracine’ in het Hebreeuws. 

Dit verslag voegt eigenlijk niets toe aan de ‘Jeugd van Jezus’, omdat deze stad, de
naam ‘Ostracine’ al  heel lang geleden heeft bestaan aan het Sirbone-lake, in het
Noord-Sinaï.  Ook  van  dr.  Christoph  Schindler  [Horb,  Dl’d]  ontving  Vreeman  zijn
studie en uiteenzettingen over het verblijf in Egypte van het Kindje Jezus.

Het verdere onderzoek van dr. Eliëzer Oren over Ostracine in de jaren 1976 en 1977
verliep  niet  zoals  gewild.  Na  de  zes  daagse  oorlog  had  Israël  toegang  tot  dit
[veroverde] gebied, tot de teruggave van de Sinaï voor ‘vrede met Egypte’. Er was
nog iemand die al eerder onderzoek gedaan had in de jaren 1914: M. Jéan Clédat
verrichtte opgravingen in die periode in Ostracine. Dit onderzoek is opvraagbaar in
het Belgische Leuven. [1998]

Er is geen twijfel meer over de grafstenen van de ‘begraafplaats’ bij Ostracine, bij el
Hawinat [A 155] komen, zo’n twee kilometer ten zuid-westen van el Feluciat. In het
begin  van  de  vijfde  eeuw schreef  Hiëronymus  [een  kerkvader]  als  verklaring  bij
Jesaja  19:18:  ‘In  de  stad  Ostracine’  en  andere  kuststeden  in  de  Sinaï,  zoals
Rinoucurora en Casion, waar de spreektaal Syrisch en niet Grieks was.

‘Te dien dage zullen er 5 steden in het land van Egypte zijn, die de taal van Kanaän
spreken en die de Heer der Heerscharen zweren; Één zal genoemd worden: ‘Stad
der verwoesting.’ [dat is Ostracine!] (Jes.19:18)

‘Te dien dage zal er een heerbaan zijn van Egypte naar Assur [=Assyrië], en Assur
zal in Egypte komen en Egypte in Assur [de Heer]. Te dien dage zal Israël de derde
zijn, naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Heer de
Heerscharen het gezegend heeft met de woorden: ‘Gezegend zij mijn volk Egypte en
het werk van Mijn handen, Assur, en Mijn erfdeel Israël.’

We kennen ook het bekende verhaal van Jozef en Maria, het Kindje Jezus en de
zonen  van  Jozef,  dat  zij  moesten  vluchten  uit  Bethlehem voor  de  wrede  koning
Herodes naar Egypte. Deze vlucht hebben zij niet te voet afgelegd naar het Zuiden,
maar zij liepen onder leiding van het Kindje Jezus naar het noordelijk gelegen Sidon
in  Syrië  en  kwamen  aan  bij  de  Romeinse  opperbevelhebber  Cyrenius  [met  een
begeleidbrief  van Cornelius] en deze bracht hen persoonlijk  PER SCHIP naar de
plaats Ostracine.
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De vondsten in de kerken van Ostracine en andere liggingen aan de kust van het
Bardaville-meer laten zien, dat in deze periode het Christendom inburgerde in Noord
Sinaï,  waarschijnlijk  door  aanmoediging  van  de  kerkgenootschap  in  Egypte.  De
inwoners van Ostracine waren ‘nieuwe Christenen’, die de christelijke architectuur
overnamen. 

Er  bestaat  nog  een  Duits  artikel  uit  het  ‘Das  Wort’,  dat  gepubliceerd  werd  in
juli/augustus 1978, en dat gaat over Ostracine: ‘Blik in de tijd’. In het ‘Grote Evangelie
van Johannes’ voorspelde Jezus, dat er aan het ‘einde van de tijden’ nog heel wat
documenten over Zijn aardse leven tevoorschijn zullen komen. 

Onze Lorbervriend dr. Christopher Schindler heeft jaren geleden de voormalige stad
Ostracine een paar keer bezocht, waarvan nu nog her en der brokstukken, deels
onder het zand door verstuivingen, deels zichtbaar verspreid daar braak liggen. Hij
zou voor de derde keer er naar toe gaan, nodigde daarbij een aantal Lorbervrienden
uit, maar de omgeving van Ostracine en de ruïnestad zelf staat nu geheel onder zeer
helder water en zou je mogelijkerwijs vanuit  een roetboot de vermeende militaire
ruïne kunnen bewonderen, waar eens 2000 jaar geleden de gouverneur Cyrenius
zijn residentie heeft gehad, waar ook eens de H. familie te gast mocht zijn.

*.*.*.*.*.*.*

In de Nieuwe Openbaringen staat over Luzifer geschreven: 'De een geworden geest.'
Wat  is  er  dan sinds  de  val  met  deze  hoge  geest  gebeurd?  Zijn  ziel moet  dan
onverbiddelijk de verschrikkelijk lange materieweg volgen van mineraal tot mens. Dat
wil zeggen, zijn ziel moet verdeeld worden in ontelbare materiële deeltjes. Je zou
dan kunnen zeggen dat alle materie, zon, maan, sterren en aarden zijn ware ziel is,
die na vele eeuwigheden oplost om de gevallen scheppende geesten [van haar!]
uiteindelijk, zonder dat zij dit beseft, weer terug te brengen naar de Vader.

Maar is deze eens geworden boze geest dan ook 'boos' gebleven? De toorn, de
boosheid zullen altijd wel bij hem blijven, zolang de liefde boven haar staat, daarom
staat dus deze 'boosheid' op de onderste trap in de rangschikking, maar het kan de
ziel bij de mens geen schade toebrengen. Alle materiële deeltjes blijven zijn lichaam
en die van de mensen steeds voorzien van alle noodzakelijke mineralen zoals o.a.
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ijzer en zink, maar ook om alle dierlijke eigenschappen tjdens dit evolutieproces mee
te nemen bij de vorming van zijn ziel om als mens geboren te worden. 

Luzifer  heeft  maar  één  geest.  Zijn  belichaming  bestaat  nogmaals  uit  alle
zonnestelsels, planeten en aarden, in het bijzonder uit onze aarde, wat nagenoeg
ook zijn woonplaats is. Deze vele belichamingen is feitelijk zijn ziel, omdat de materie
hem 'bezield'. 

Je zou je kunnen afvragen of deze luciferische geest wat zijn ‘ziel’ betreft, ook wel als
deeltje van een ‘geworden mens’ een ‘goede’ inboezem heeft ontwikkeld?! Zijn geest
werd echter door de weg van de materieontwikkeling betreffende zijn ziel,  steeds
begeleid  en  daardoor  werd  de  mogelijkheid  gecreëerd  om  tot  het  goede
getransformeerd te worden. Maar hoe is deze geest  dan gelouterd of verbeterd?
Wanneer heeft hij het boze, waarmee hij geïnfecteerd werd, afgelegd?  Namelijk via
de materie!

Maar moest deze eens 'boze geest' Jezus als Verlosser accepteren en zich helemaal
aan Hem (Jezus Christus) overgeven? Ja, maar dat wil(de) hij niet vrijwillig doen! We
weten veel over hem in de de 'Huishouding van God' en in 'Het Grote Evangelie van
Johannes.’

Jezus  belichaamde Zich  in  Maria  zonder  conceptie  en  daarom stond  Jezus  ook
tijdelijk vrijwillig onder de stoffelijke natuurwetten en tegelijkertijd stond Hij boven de
materie, omdat Hij namelijk Zelf de materie geschapen heeft.

*.*.*.*.*

Met het ‘net’ vissen
In 1993 werden drie delen van ‘Hemelse Geschenken’ voor het eerst  en officieel
uitgegeven in de Duitse taal, hoewel Jakob Lorber deze woorden al ontvangen had in
1840. Het heeft precies 153 jaar geduurd dat de mensheid dit lezen kon. Dit deed
denken  aan  de  153  vissen  in  de  Bijbel  waarover  wij  al  eerder  schreven.  Het
Hebreeuwse getal 153 vertegenwoordigt alle soorten mensen of te wel de gehele
mensheid. Misschien moest het ook wel zo lang geduurd hebben, want het is anders
een raadsel, waarom deze boeken niet eerder werden uitgegeven. 
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De Bijbel vertelt dat er 153 vissen in het net waren en dat kan voor de apostelen een
bijzondere betekenis hebben gehad. Allereerst kende men in de oudheid 153 soorten
vissen. Jezus had al eerder de discipelen tot vissers van mensen geroepen. (Markus
1:17 = 1+2+3+3+4….+17 = 153) maar zij richtten zich uitsluitend op Israël.

Op 15 maart 1840 wordt Jakob Lorber bevolen om de heilige woorden via onze Heer
en  Vader  op  schrift  te  stellen.  In  het  eerste  deel  van  het  boekwerk  ‘Hemelse
Geschenken’ laat  de  Heer  ons  dat  weten.  Lorber  begon  op  15-3-1840  met  de
‘Huishouding van God [3 delen] te schrijven en het derde deel werd op 7-9-1844
voltooid. Tussendoor ontving hij ook andere berichtgevingen, waarvan de informatie
genoteerd en bewaard werd in andere boekwerken. 

Zo  ontving  Lorber  bijna  een  maand  later  op  13-4-1840  ook  goddelijke
berichtgevingen voor zijn vriendenkring, die beschreven en verzameld werden in het
driedelig boekwerk: ‘Geschenken uit de Hemel’.

In het navolgende zien we de precieze volgorde beschreven, die Jakob Lorber van
een engel des Heren op schrift moest stellen, bijna vijf en twintig jaar lang van 1840-
1864.

Deze  en  andere  werken,  werden  door  elkaar  afgewisseld  met  de  hoofdzakelijke
thema’s zoals: 

Huishouding van God: 15-03-1840 tot 07-09-1844
Hemelse Geschenken: 13-04-1840 tot 09-05-1864
De vlieg: 03-09-1840 tot 25-03-1842
De twaalf uren: 28-02-1841 tot 25-03-1841
De Maan: 01-05-1840 tot 05-06-1841
De grote tijd der tijden: 29-03-1841
De planeet Saturnus: 05-07-1841 tot 29-07-1842
De Groszglockner: 30-04-1842 tot 28-05-1842
De natuurlijke Zon: 08-08-1842 tot 21-11-1842
De geestelijke Zon: 22-11-1842 tot 16-12-1843
De jeugd van Jezus: 22-07-1843 tot 09-09-1844
Bijbeltekstverklaringen: 20-12-1843 tot 27-02-1844
Briefwisseling Jezus: 27-03-1845 tot 18-12-1846 [ met koning Abgarus Ukkama]
De planeet Aarde: 28-12-1846 tot 15-05-1847 
Bisschop Martinus: 13-08-1847 tot 13-10-1848
Van hel naar hemel: 27-11-1848 tot 02-01-1851
Geneeskracht zonlicht: 16-07-1851 
Grote Johannes Evang.: 02-08-1851 tot 19-07-1864 [ tien delen]
Aan gene zijde: 31-05-1852 en 24-02-1854 [uitwisseling met bewoners]
Aan gene zijde, iemand: 18-02-1861 tot 31-12-1861
Drie dagen in de tempel: 15-11-1859 tot 13-01-1860
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Satan, de eens geworden boze geest
De Heer zei in verband met de inlegging van de geest in de ziel: ‘Let nu goed op, -
evenzo ongeveer drie dagen voor de geboorte wordt uit  de allerfijnste en tevens
meest solide substantie van de ziel in de streek van het hart een ander oneindig fijn
blaasje gevormd, en in dit blaasje wordt een eens gevallen geest gelegd, die wat zijn
wezen  betreft  een  vonk  van  de  goddelijke  liefde  is.  Ongeacht  of  het  lichaam
mannelijk  of  vrouwelijk  is,  de  geest  is  toch  zonder  geslachtelijk  onderscheid  en
neemt  pas  mettertijd  iets  geslachtelijks  aan,  dat  zich  kenbaar  maakt  door  de
begeerte.

Nu is deze geest nog dood zoals hij  dat in de materie al sinds lange tijden was.
Omdat  de  ziel  een  onweegbaar  substantieel  wezen  is,  enkelvoudig  en  dus
onverwoestbaar, en haar voeding krijgt via de zintuigen van het lichaam door haar nu
geleidelijk aan de volkomen ontwikkelde zintuigen te koppelen. De overeenkomsten
zijn:  de  oren  met  het  denkvermogen,  de  ogen  met  de  rede,  de  smaak  met  het
behagen in de ontvangen indrukken van geluid en licht, de reuk met het waarnemen
van goed en kwaad en het algemene gevoel met het bewustzijn van het natuurlijke
leven, dat in haar teweeggebracht wordt door de gestage evolutie van de sappen en
daarvan weer de geabsorbeerde substanties. Daarom wordt de ziel in staat gebracht
om te kunnen denken, dat eigenlijk tot stand gebracht wordt door de circulatie van de
fijnste  substanties  in  haar  organen  die  met  het  lichaam  overeenstemmen.
[Geschenken uit de Hemel, deel 3, blz.9 – de verlossing:  vs.6,7]

Elders lezen wij bij Jakob Lorber: ‘Op deze wijze werd, zoals je je zult herinneren, de
weg aangegeven waarlangs geesten, te beginnen bij de hardste massa tot aan de
mens, als laatste trede van de materiële schepping, zichzelf steeds meer loutert en
omhoog stijgt. Je herinnert je echter ook dat in de mens, zoals vermeldt, ‘drie dagen
voor  de  geboorte  een  klein  blaasje  van  de  fijnste  en  meest  solide
zielensubstantie zich om de eens slecht geworden geest sluit. In het binnenste
daarvan heeft de eigenlijke godsvonk van liefde toch zelf zijn zetel, en deze laatste
geeft  de  slechte  geestvonk  de  mogelijkheid  zich  ten  behoeve  van  het  goede  te
ontwikkelen, en drijft hem dan ook steeds hiertoe aan’.

‘Welnu, wat hierover gezegd is en wie enigszins daarover nadenkt, moet de vraag in
je opkomen: wanneer die geest in dat blaasje er pas drie dagen voor de geboorte in
wordt  gelegd,  wie ontwikkelt  dan het  lichaam van het  kind tot  dat  moment? Wie
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zorgde er voor zijn inwendige, en wie voor zijn uiterlijke vorm en de gesteldheid als
mens,  zodat  toch tenminste  de  middelen  allemaal  al  voorhanden  zijn  die  ervoor
nodig zijn  om daaruit  een mens naar  Mijn  orde te  maken? Kijk,  hier  moet  Ik  je
antwoorden:  dat alle afvallig geworden en in materie gebonden geesten de materie
zelf uitmaken!’

‘Wie is nu degene die het kind ontwikkelt, vanaf het embryo tot aan het genoemde
tijdstip  van de geboorte? Kijk,  dat  zijn  dezelfde naamloze geestdeeltjes die  -  als
zielenproces, geleid door de ziel van de moeder - zelf de ontwikkeling, het opbouwen
en  inrichten  van  het  kinderlichaam  uitvoeren;  ze  voltrekken  daar  de  materiële
opbouw precies zo als in een plant of enig ander materieel voortbrengsel,  echter
aangepast aan hun soort.’

‘Voor het [kind] geboren wordt heeft het kind een (vegetatieve) bewustzijn van een
plant en geen intellectueel leven of bewustzijn. Het wordt door de geesten voltooid al
naargelang zijn soort, net als ieder dier in het moederlichaam of in het ei. Zodra het
naar buiten treden uit deze innerlijke wereld nadert en het plantenleven van het kind
niet meer voldoet, maar de grote stap gedaan moet worden die de mens van het dier
onderscheidt, dan wordt in dat [hart]blaasje in het voor verdere geestelijke opbouw
klaarliggende  apparaat  de  eigenlijke  pulsator,  opwekker  en  verdere  bevorderaar
gelegd. Dat wil zeggen: een vonk van die grote geest, die hier in het klein het uit de
duisternis van het moederlichaam komende onmondige kind, ‘van de nacht naar het
licht’ moet leiden!’

‘Deze vonk van de ooit afvallig geworden grote lichtgeest [Luzifer] heeft beslist de
tendensen  van  zijn  oorsprong  in  zich,  aangezien  de  weg  van  de  mens  steeds
dezelfde is, en wel: voorwaarts te schrijden van het slechte naar het goede. Alleen,
zoals ook in de grote afvallig geworden geest enkel Mijn liefdesvonk lag, die door
hem werd miskend en misbruikt, zo ligt die straal van Mijn onvernietigbare liefde ook
in deze kleine ooit afvallig geworden geestvonk.’

‘Door die liefdesstraal begint dan, met het naar buiten treden van het kind en zijn
scheiding van het leven van de moeder, zijn eigen leven waarin, net als in de grote
Lucifer, de strijd tussen goed en kwaad een aanvang neemt (als menselijk leven) en
wat  enkel  het  product  is  van  de  strijd  tussen  deze  beide  elkaar  tegenwerkende
principes en tendensen.’

‘Op deze manier is het einddoel van het leven en het geestelijk voorwaarts schrijden
dus verzekerd: van de nacht naar het licht! Zo bestaat het, en zo moet de wereld
zichzelf in stand houden.’

‘Dat in het begin, bij de schepping van de eerste mens Adam niet zo te werk kon
worden gegaan is heel natuurlijk.  Want net zoals de eerste plant, het eerste dier
enzovoort  zonder  zaad  en  zonder  geboorte  alleen  direct  uit  Mijn  handen  moest
voortkomen, zo was dat ook bij de eerste mens het geval. Ook hij kwam direct voort
uit Mijn hand, was naar Mijn beeld geschapen, had in deze scheppingsperiode een
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andere organisatie, een andere gestalte en andere geestvermogens en was bestemd
voor een langere levensduur wanneer hij zou leven naar zijn bestemmingen, die Ik
ook voor de geesten en Lucifer ofwel Satana als een ‘zou moeten’ en niet als een
‘moeten’ heb geschetst.’ [bron: Scheppingsgeheimen, hfdst.22:6 e.v.]

Hier is  duidelijk dat de oergeest van de mens bij de val van de engelen eerst weer
door de materie gelouterd en gedeemoedigd moet worden om tenslotte als een mens
met  evenwel  een  dierlijke  ziel  [Hebr.  Nephesh]  een  daarin  gelegde  geestelijke
goddelijke vonk (Hebr. Nesjamah] opnieuw het kindschap van God kan beijveren.
Ook zielen die deze materieweg niet hebben hoeven te nemen, kunnen via de aarde
toch nog door als mens hier te leven en te sterven, alsnog het kindschap van God
ontvangen. We zullen in een van de bulletins daar nog ongetwijfeld op terugkomen.

De geschapen essentiële geest is het echte ik van de mens. Hij kan dus opnieuw
boos worden via een duivelse mens.  We kunnen ons voorstellen dat een mens zich
zal ergeren, of zelfs boos wordt, als hij van iets onterecht beschuldigt wordt en ‘zwart’
gemaakt wordt.  Maar dat is een andere boosheid. Zo’n boosheid is zelfs terecht.
Jezus ergerde Zich soms aan deze en gene en werd in de tempel, het ‘huis van Zijn
Vader’ boos, toornig, omdat de tempeliers deze tempel verontreinigden. Er bestaat
dus een verschil tussen ‘boos zijn’, ‘boos worden’ en ‘een boze geest’.  Een boze
geest  wil  voortdurend  vals  zijn,  intriges  bedenken  voor  een ander.  Luzifer  is  de
hoofdzakelijke boze geest. Hij is weliswaar een zeer GROTE GEEST en heeft nog
veel macht over de helft van deze aarde sinds de kruisiging van Jezus. 

Ergens in de materie, diep onder onze aarde, kan Luzifer nog een klein goddelijk
vonkje  vinden,  die  altijd  zuiver  blijft.  We  lezen  in  Lorber  over  Adam,  hoe  deze
meemaakt, hoe zijn deel uit Luzifer – wat Luzifer zelf is – nog een klein vonkje zag,
wat het licht in hemzelf voorstelt en dat nog niet uitgeblust is. 

Als mens moet je er zelf voor zorgen dat je eigen ziel zich innigst kan verbinden met
je goddelijke vonk, dat in je hartcentrum huist.  Dat is niet  de gevallen geest van
Lucifer, maar een geestkrachtvonkje van GOD ZELF. Wanneer de ziel en de geest
zich beiden verenigen, kan er een ‘wedergeboorte’ plaatsvinden. De ziel van Lucifer
is in ontelbare deeltjes opgesplitst in de materie, dat de ziel van Luzifer voorstelt.

De ziel heeft een vorm of een gestalte, en dat is een wezen, of dat nu een mens of
een dier is, maar het is nooit de geest zelf. De menselijke ziel was op ons eigen
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niveau een ‘gevallen geest’.  Hoe meer de ziel zich toewend aan de hem inwonende
goddelijke vonk, hoe geestelijker de mens op deze aarde kan worden. Zij  samen
moeten één worden en hiertoe dient ons leven op aarde. De goddelijke vonk wordt
meestal  al  kort  voor  de  geboorte  van  de  mens  in  zijn  hart  gelegd.  De  ziel  is
geschapen en deze ziel kan weer samensmelten met zijn goddelijke geest en weer
de oorspronkelijke eenheid vormen.

*.*.*.*.*.*

Over de tekenen des tijds
Jezus zegt in de GJE, dat we op de tekenen van de tijd moeten letten. Dus ook op de
wijze  hoe  de  gehele  wereld  binnen  de  kortste  keer  veranderd  is  in  een  grote
wereldmacht, die zich op de mensheid stort en de mens dwingt zich te voegen naar
deze orde [bijv. de WEF].

Maar Lorber zegt via de Heer: ‘Omdat al deze dingen al voor een ieder zichtbaar zijn
en  iedereen  het  zeer  nabije  einde  van  de  nacht  toch  vast  en  zeker  moet  zien
aankomen,  als  hij  aan de  horizon de  helder  door  de  zon verlichte  wolkjes  ziet!’
[GJE10-29:6-8] 

In nr. 55 van het JLBI publiceerden wij: ‘De tijd van de zuivering is als langste datum
vastgesteld op vier jaar en nog een klein beetje tijd erbij; want er zullen nu maanden
komen, waarin meer zal gebeuren dan in de afgelopen zeven eeuwen. [HIG, deel 3,
blz.361] (In januari 2020 en eigenlijk al een beetje in 2019, is het met de organisatie
van de ‘wereldorde’ al begonnen, die de gehele mensheid opzadelt met ongekende
disciplinaire reglementen. Als je daarbij dan de vier jaar van Jakob Lorber opsomt,
dan  zou  in  de  lente  van  2025  wij  mogelijkerwijs  de  ‘grote  bevrijding’  kunnen
meemaken, maar vooraf zullen we nog veel te doorstaan hebben!)

De Heer zegt dan hier: ‘Deze tijd is nu als een morgenrood voor die dag die komen
zal tot heil van de rechtvaardigen en voor allen die zachtmoedig en goed van hart
zijn en hun broeders en zusters in Mijn naam liefhebben; maar deze dag zal ook
komen voor allen die Mij niet achten en een hart en trots hart hebben en zichzelf als
beter en eerbaarder beschouwen dan hun broeders waarin en waarom dan ook.’
[HIG, deel 3, blz.361]

*.*.*.*.*.*
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In het 100ste Bulletin, een speciale editie, waarin we kunnen
lezen en ervaren over:

1. De analogie van voedsel en organen
2. De eindtijd, geschreven door Johannes
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