
1 

 

                                               In deze uitgave:  
 

      Het grote wereldgebeuren 
 

 

                             
 

                
                     Gerard 
 

                Contacten – Nieuws - Reacties 
   

 
     

                  Datum:   15-12-2024,  nummer 94 

 
Vrienden van de Jezus-Openbaring door de schrijfknecht en schrijfprofeet Jakob Lorber voelen zich met alle 
mensen van de wereld verbonden als schepsels en kinderen van één en dezelfde Vader. Deze hemelse Vader 
belichaamde Zichzelf ongeveer 2.000 jaar geleden in de Jezus Christus en manifesteerde Zich als Heiland en 
Leraar pas op zijn dertigste jaar, gedurende drie jaar. De geestvrienden van de Goddelijk Openbaring 
[h]erkennen in deze eeuwige bekendmaking een nieuw en groot Woord van God en beogen te komen tot een 
gezamenlijke vreugdevolle uitwisseling.   

ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK 

                                            E-mail: zelfbeschouwing@gmail.com 
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We willen al onze Jakob Lorber-lezers bedanken 

voor hun financiële bijdragen en hun 

betrokkenheid. Dank ook aan Elke uit Duitsland, 

Martial uit Nederland en Relana uit Nederland. 

 

Het bulletinteam wenst jullie allemaal een 

gezegende Kerst ter herinnering aan de Godheid, 

Die Zich incarneerde in het Kind van Maria. 
  

  
 

 

Helmut uit Oostenrijk schrijft: 
 
Beste Gerard, 

 

Wat vind je ervan om de lezers te vragen hoe ze tot het Lorberwerk zijn gekomen, en zo het 

lezerspubliek sterker aan het JLB te binden door het persoonlijker te maken? Een manier om 

elkaar te leren kennen en hen als het ware te laten participeren? 

 

Antwoord 
 
Goede vriend Helmut, 

 

Het is een goed idee om ons lezerspubliek te vragen wanneer en hoe ze bij Jakob Lorber 

terecht zijn gekomen. Ik hoop dat deze geestelijke vrienden zich nog intensiever met de JLB 

zullen verbinden, en als ze dat willen, wordt het een wederzijdse persoonlijke relatie. Dus de 

vrienden van de Nieuwe Openbaring worden hierbij uitgenodigd om er meer over te vertellen.  

Gerard 
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Uwe Sonnenkind uit Duitsland 
 

Beste geestesbroeder Gerard...., 

Het onderwerp van Jezus' geboortedatum is door jou nu meerdere malen uitvoerig behandeld, 

bij mijn weten voor het laatst in het Jakob Lorber Internationaal Bulletin van 15-09-2022 (nr. 

79), waar 9 v.Chr. werd vermeld. 

 

Als ik nu kijk naar uw uitleg in het Jakob Lorber International Bulletin van 15 augustus 2023 

(nr. 90), krijg ik de indruk dat u er nu (dus 11 maanden later) van uitgaat dat Lucas (met zijn 

verwijzing naar Tiberius) nu toch gezaghebbend is, d.w.z. dat Jezus volgens onze kalender 

(dus in het jaar nul of 1 v.Chr.) geboren is.   

 

Laat het me alsjeblieft kort weten. 

  

Met vriendelijke groet, 

Uwe 

 

Antwoord 

 
Beste Uwe Sonnenkind, 

Ik zag uw bericht onlangs in de spam. Vandaar de late reactie. Je stelt een gevoelig punt aan 

de orde, namelijk de geboortedatum van Jezus. Zoals beschreven in het punt dat je aansnijdt, 

zegt iets in mij, ook gezien de huidige vreselijke dingen die nu in de wereld gebeuren, dat 

Jezus hier en daar tussen 2022 en 2032 persoonlijk zal terugkeren. Hij zal niet komen om te 

oordelen, maar om de armen en de gelovigen te steunen. Daarom ben ik, gezien de tekenen en 

kreten van de mensheid, geneigd te zeggen dat Hij zal terugkeren aan het einde van deze 

2.000 jaar later, gesproken op de leeftijd van 30-33 in Palestina en mogelijk was dit tussen 30-

32 na Christus.  

 

Hartelijke groet, Gerard 

 
Bettina uit Duitsland  

 
Hallo Gerard,  

 

Hartelijk dank voor het toesturen van het bulletin.  Ik heb twee dingen opgemerkt.  Michael 

Neumann wordt correct Michael Nehmann genoemd. Ook is ´Lebensgeheimnisse´ geschreven 

door Gottfried Mayerhofer en niet door Jakob Lorber.  Dit ter informatie. 

 

Vriendelijke groeten  

 

Bettina Merk uit Konstanz 

 
Antwoord 
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Beste Bettina, 

 

Hartelijk dank voor je opmerkzaamheid. Het was inderdaad Nehmann, ik ben altijd slecht 

geweest met namen.  Maar dat hoeft geen excuus te zijn voor mijn persoonlijkheid (75 jaar 

oud). 

 

Wat betreft de geschriften van Lorber en Mayerhofer, daarin heb je gelijk. Het schrijven in de 

geest is voor mij hetzelfde, want de tekst is alleen van de Heer, en zij waren mede 

instrumenten, waarbij Lorber meestal de hoofdschrijver was.  Bedankt voor het meedenken en 

het corrigeren.  

 

Met vriendelijke groet, Gerard 

 

 

Wilhelm uit Duitsland 

 
Hallo Gerard, 

 

Bedankt voor het bulletin van november. De overleden profeet Michael Nehmann heeft de 

Lorberianen op drie manieren gediend. De Heer was in staat om via hem tijdige openbaringen 

te geven, Hij was in staat om de zesde tuchtmeester en de correspondentiewetenschap te 

introduceren. 

Ten eerste beschreven de doorgevingen, evenals in het Lorber-werk, de kennis die op geen 

enkele andere manier verkregen kon worden. In de doorgevingen werd Michaels vaderland 

nader toegelicht aan de hand van de legende van de Rattenvanger en de Slag bij Oldendorf in 

de Dertigjarige Oorlog. 

 

Ten tweede liet Michael Nehmann door zijn sterven veel mensen zien wat er gebeurt als je 

een goeddoener wordt die de Schepper een knoeier vindt en dus, zoals bij veel Lorberianen, 

de zesde tuchtmeester noemt, die de Nieuwe Openbaringen met pijn verspreidt. 

 

Michael kreeg, nadat hij de wereld met behulp van de Nieuwe openbaringen wilde verbeteren, 

een pijnlijke ziel en ontving, om van de pijn af te komen, als profeet doorgevingen van de 

Heer. Omdat hij daarna geen actie ondernam, werd de pijn lichamelijk en stierf de weldoener. 

Ten derde werd Michael gevraagd om muziek te maken, omdat de Heer via muziek, die in de 

doorgevingen gelijkgesteld kan worden aan de wetenschap van correspondentie, heimelijk 

waardevolle adviezen gaf over hoe de Nieuwe Openbaringen te gebruiken om de ziel te 

trainen in het proeftijdleven. 

 

Groeten aan God 

William 

 
 

  

Hallo Gerard, 

  

In GJE 10 -146 zegt Jezus dat de joden nooit meer een eigen land zullen bezitten. Maar in 

Openbaringen 7 worden de 12 stammen verzegeld. Hieronder is dan ook de stam Juda. Hoe 

moet ik dat zien? En hoe zit het dan met Romeinen 11:24-26? 

Caspar Verhulst 
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In het stuk: ´Woorden van de Heer tot de gehele mensheid´ las ik dat met de Nieuwe 

Openbaringen aan Jakob Lorber dus met het gekomen Licht in de duisternis verstaan moet 

worden als Zijn Wederkomst als Heer op de wolken. Maar er komt toch in de eindtijd het 

moment dat de Heer terugkomt op de wolken, zoals vermeld staat in Handelingen 1 vers 9-

11?   

 

Hierbij een passage uit Bertha Dudde nr. 8743: ´Maar vóórdat het laatste 

vernietigingswerk plaatsvindt  (2 Petrus 3:10 en Mattheus 24:29-31?) zullen de Mijnen 

weggenomen worden en IK Zelf zal komen om ze te halen´.  

Zij zullen MIJ mogen aanschouwen als IK van Omhoog tot hen neerdaal, zij zullen de handen 

verlangend naar MIJ uitstrekken in jubel en in vurige liefde tot MIJ en IK zal ze tot MIJ 

trekken. IK zal ze weghalen en ze ten Hogen heffen en zij beleven een gebeuren dat de wetten 

der natuurgeheel tegenspreekt. Maar de mensen zelf is elk tijdsbegrip 

ontnomen, tot zij weer naar de nieuwe aarde gebracht worden, 

ofschoon zij nog hun oude vleselijk lichaam bezitten dat echter al zeer 
vergeestelijkt zal zijn.  

Dit moet ook vermeld worden om de onjuiste opvatting te weerleggen dat 

de nieuwe aarde enkel door geheel vergeestelijkte wezens bewoond zal 
zijn, want de nieuwe aarde zal opnieuw weer als verblijfplaats van 

het geestelijke voor een ontwikkeling omhoog dienen - daarom 

zullen de oude wetten ook weer voor de nieuwe aarde hun 
geldigheid hebben. 

Dus lijkt die opname toch te komen? In een boek van Jakob Lorber: Een 

ontwikkelingsbeeld der mensheid,  lees ik op pagina 47 dat deze aarde niet zal vergaan en in 

een nieuwe veranderd zou worden, maar…… Als ik Bertha Dudde lees lijkt het erop dat deze 

huidige aarde een gedeeltelijk verwoesting ondergaat en dat Jezus met de aanvang het 

Millennium deze “herstelt”, want Hij spreekt hier over het terugkomen met de 

“opgenomenen” op een NIEUWE AARDE! Volgens mij heeft Jezus dan ook het klimaat 

veranderd naar subtropisch over de heel aarde, want de mensen worden weer oud! 

Gods zegen en gaarne reactie.  NB Hartelijk dank voor al je werk in Gods Koninkrijk! 

Caspar Verhulst 

 

Antwoord  
  

Beste Caspar, 
 
De vraag en vragen over de 12.000 en 14.000 duizend met betrekking tot de Joden, is 
eigenlijk  een gecompliceerd thema, dat zich niet zomaar laat beantwoorden. Anderzijds is 
het kort door de bocht genomen ook weer heel gemakkelijk te raden. Er hangt hiermee 
echter zoveel samen, dat we deze dingen niet letterlijk moeten opvatten, maar veel meer 
geestelijk.  
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De vragen van jou zijn erg interessant maar ook zeer belangrijk, zodat we daar dieper op 
willen ingaan en dit thema meer aandacht zullen gaan schenken. In het voorjaar zal daarom 
hierover een apart onderwerp aan gewijd worden. We bewaren dat even en komen te zijner 
tijd daarop graag terug.   
 
Dank voor je vragen en hartelijke groet, 
Gerard 

 
Christian uit Duitsland 
 
Hallo Gerard, 

 

Ik verlang naar vragen en uitwisseling, zin en begrip. Hoe kan ik schriftelijk bijdragen aan de 

respectievelijke discussies?  Hartelijk dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

Christian 

 
Antwoord 
 
Beste Christan, 

 

Uitwisseling is zeker mogelijk, ook achter de schermen in de privésfeer En als het de lezer 

dient, kan het eventueel in het bulletin worden opgenomen. Ik kon je niet vinden in mijn e-

mailbestand en heb je zojuist toegevoegd aan de Lorber-lezers. Als je het later niet op prijs 

stelt, laat het ons dan weten.   

 

Deze maand is het precies 7 jaar geleden dat er een maandelijks bulletin verscheen over onder 

andere het werk van Jakob Lorber en aanverwante schrijfmedia. Ik ben altijd beschikbaar 

voor vragen, maar of ik ze goed kan beantwoorden is niet het belangrijkste, want de 

vragensteller kan ook iets vragen waar ik bijvoorbeeld het antwoord niet op zou weten. 

Daarom denk ik dat de nadruk op "uitwisseling" het beste is.  

 

Het kost ongelooflijk veel tijd om het maandblad voor de lezers van Jakob Lorber te maken. 

En ik ben een beetje handig met de Duitse taal. Dus ik hoop, met Gods hulp, dat ik het 

maandblad kan blijven uitgeven totdat het niet meer nodig is, en ik denk dat die tijd snel zal 

komen.  

 

Ik kijk erg uit naar onze contacten. Je bent altijd welkom en we kijken ernaar uit om samen te 

werken of ideeën uit te wisselen.   

 

Met heel mijn hart, 

Gerard 

 
Matthias uit Duitsland 
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Dit is Matthias uit Vellern in Noordrijn-Westfalen in de buurt van Münster in Duitsland - en 

ik heb zojuist jouw of uw "BULLETIN" als publicatie gevonden tijdens het zoeken op het net. 

Het feit dat het BULLETIN bestaat is nieuw voor mij, ik heb lange tijd DAS WORT 

ontvangen totdat het tijdschrift werd opgeheven. 

  

Het LORBER-WERK ken ik al zo'n 40 jaar en ik kan onder alle NIEUWE 

OPENBARINGSWERKEN geen werk vinden dat het qua diepgang en vooruitziende blik 

evenaart. Deze mening is misschien te wijten aan mijn zeer beperkte kijk op de wereld ... 

maar dat kan in de loop van de tijd worden uitgebreid....Voor een leuke kleine uitwisseling 

zou ik graag willen weten of jij - of u - de "nieuwsbrief" met bepaalde tussenpozen per e-mail 

naar geïnteresseerden stuurt? Zo ja, dan zou ik het fijn vinden als er van tijd tot tijd een 

"Duitse versie" is, die beter is dan een "deepl" vertaling.   

 

Hoe dan ook, beste Gerard - of mijnheer ??? - Ik heb de naam van uw adres nergens 

gevonden... Dus ik heb geen idee van uw of uw professionele activiteit .... 

 

Behalve dat ik een "kind van God" ben, ben ik verder een nogal magere "katholieke 

huisvader". Ik ben momenteel meer civiel ingenieur dan goudsmid, wat mijn geleerde beroep 

is, en wat ik verder beroepsmatig doe kunt u vinden op de website ATELIER AM DOMHOF. 

Mijn verre contact met LORBER is versterkt door een katholieke kapelaan... 

 

Als je geïnteresseerd bent, voeg dan gewoon een BOEKLINK bij, zij het in het Duits... 

Misschien is het interessant, de inhoud gaat over de Eucharistie van de Heer, de kwestie van 

reïncarnatie.... de vraag of er een "astrale sfeer" bestaat, de kwestie van de "stadia van 

volmaaktheid" - en deze zowel in het leven van JEZUS als in het leven van Maria... 

  

Misschien is dit interessant.....Wat dan ook - BEDANKT. Ik kijk uit naar af en toe een kleine 

uitwisseling...DE HEILIGE VADER BEGENADIGEN JULLIE EN VERWELKOMEN 

JULLIE. 

 

HET ALLERBESTE UIT DE GROND VAN MIJN HART IN JEZUS LIEFDE 

 

Antwoord van Matthias 
 

Beste Gerard, 

 

Beste vriend van de WAARHEID VAN DE LIEFDE, HEEL VEEL DANK voor je open 

woord....DANK je wel voor het vertrouwen dat je stelt in een "kleine broeder" als ik. 

  

Even in het kort: (ingekort door de redactie.) De misschien wat vreemd klinkende 

"combinatie" van LORBER en KATHOLICISME geeft mij een "compleet thuisgevoel", wat 

zich uit in het feit dat ik met beide "geestelijke richtingen" het gevoel heb de BESTEMMING 

te hebben bereikt, en aangekomen te zijn op het PAD DAT NOOIT OPHOUDT... 

 

Antwoord van Gerard 

 
Beste broeder Matthias, 

  



8 

 

Dank je voor je vriendelijke woorden. In 2015 heb ik de Nederlandse vertaling van het Jakob-

Lorber-Bulletin overgenomen van Giuseppe uit Italië. (April-oktober 2015) Helaas is hij 

gestopt met dit bulletin (omdat het de kosten niet optimaal dekte). 

  

Ik vroeg Giuseppe of ik het van hem kon overnemen en kreeg al zijn e-mailadressen, die over 

de hele wereld verspreid zijn. Sinds november 2015 bezorg ik het JLBI (Jak. Lorb. Bull. 

Internat.) maandelijks in drie talen, sinds kort ook in het Frans.  Voor het Engels was tot nu 

toe geen Deepl. gebruikt, zegt mijn Engelse vertaler. Ik gebruik het alleen in het Duits. Maar 

dit wordt weliswaar gecorrigeerd door een Duitse vrouw in Nordhorn met een universitaire 

achtergrond. Persoonlijk vind ik Deepl. een fantastische uitvinding, ik kan niet zonder en het 

heeft me verrassend veel opgeleverd. 

  

Ik ben 75 jaar oud en werk in de natuurgeneeskunde, samen met mijn vrouw. We doen dit 

samen sinds 1975. We zijn in januari gestopt en hebben af en toe nog patiënten.   

 

We hebben een paar uitwisselingen met elkaar gehad. Je tekst moest behoorlijk ingekort 

worden. Natuurlijk gebruiken we ook verschillende vertaalprogramma's en woordenboeken. 

Deze zijn onmisbaar en stellen ons in staat om de kers op de taart te zetten. We hebben ook 

professionele experts om ons heen die ervoor zorgen dat de bulletins in een goede en leesbare 

sfeer gelezen worden. 

 

De Lorber-lezers, waaronder jij, maken het bijvoorbeeld mogelijk dat er af en toe een nuttige 

uitwisseling plaatsvindt, zelfs onder vier ogen, dat wil zeggen een 'onderonsje'. 

 

Elke uit Nordhorn heeft een universitaire achtergrond en bestudeert het Duitstalige bulletin tot 

in de kleinste details. De Fransman Martial uit Nederland, die verantwoordelijk is voor het 

Franstalige bulletin, is leraar in het Frans. Het zijn dus allemaal professionals.  

 

De zeer deskundige Relana, met haar Engelse correcties in Nederland, werkt ook al 7 jaar aan 

het bulletin. Zonder deze gezamenlijke hulp zou dit allemaal niet mogelijk zijn. We zouden 

natuurlijk een vertaalbureau kunnen inhuren, maar dat is erg duur en financieel niet haalbaar. 

Bovendien is het beter als de geestelijke achtergrond het best verankerd is in de persoonlijke 

vertaling. Naast deze lage kosten zijn er ook hoge kosten die we tot nu toe zelf hebben 

gedragen, zoals toner, postzegels, aangetekende post heen en weer van Nederland naar 

Duitsland enzovoort.  

 

Correspondentie en uitwisselingen vinden natuurlijk ook privé plaats buiten het Bulletin om. 

Ik vind het leuk om commentaar te krijgen als er iets mis is en daar sta ik helemaal voor open.  

Voor nu, in een notendop, heb je de informatie die je wenst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard 

 
Klaus Opitz uit Duitsland  

 
Beste Gerard, 

 

Even naar aanleiding van je bericht in het bulletin van 15.11.2023: De genoemde tekst van 

Gerd Kujoth (De wederkomst van Jezus en het grote oordeel) is te lezen in JESUS2030.de. 
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Zie homepage. 

 

Met vriendelijke groet,  

Klaus 

 

Antwoord 

 
Beste Klaus, 

 

Hartelijk dank voor je bericht. Gerd Kujoth heeft me zijn manuscript gestuurd. Ik heb het nog 

niet gelezen wegens "tijdgebrek", maar dat zal ik zeker binnenkort doen. Ik zal dit noteren 

zodat lezers het van je kunnen downloaden. Het idee om zijn boek expliciet te noemen was 

nog niet bij me opgekomen, maar ik wist ook niet of ik een verwijzing naar zijn adres kon 

geven. Overigens heb ik zijn eerdere "versies" van de "Wederkomst van Jezus Christus" al 

gelezen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Gerard 

 

 

Johannes uit Duitsland schrijft 
 

Lieve mensen, 

 

Mijn ervaring en nog een passend woord op dezelfde avond van de dag. Geen toeval. In een 

voorstedelijk treinstation met studenten. Een Moslimstudent naast ons schreeuwt 

herhaaldelijk: "Allah is God. Jezus is een profeet." Zelfs een klasgenoot zei: ´Stilte´. Ik was 

blij dat de leerlingen geïnteresseerd naar me luisterden.  "Waarom komen er zoveel 

buitenlanders naar Duitsland? Omdat Duitsland een christelijk land is, ..... hier geldt het 

principe "Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat staat in de Bijbel."  

   

Een van hen leest Bijbelverzen voor de lol. Zijn stem was goed. Toen las ik 1 Korintiërs 13 

voor. Liefde is vriendelijk... "Als je onvriendelijk bent, moet je je realiseren dat je geen liefde 

of weinig liefde hebt. Liefde denkt geen kwaad. Liefde draagt alles. Dus pest elkaar alsjeblieft 

niet." 

  

"Op de laatste bladzijde van de Bijbel staat waar christenen in geloven. Als je daar vrijwillig 

in gelooft en deze belijdenispagina ondertekent, dan ben je christen en heb je het eeuwige 

leven." God werd mens en dat is Kerstmis en Hij blijft eeuwig als een zichtbare God. Vraag 

thuis eens naar je overgrootvader, oer-overgrootvader. Zij moeten christenen zijn geweest. 

(Tenminste in Saksen)."  

  

Afscheidswensen met Gods zegen. Toen we afscheid namen ... Een moslimstudent, die naast 

ons naar ons gesprek luisterde, zei me opnieuw "Allah is God. Jezus is profeet." Toen zei ik 

dat Jezus God is. "Waarom?"  Het staat in de Bijbel. Jezus zei: "Wie mij ziet, ziet God." 

  

Ik was blij van binnen en verbaasde me over mezelf dat ik geen opwinding van binnen had 

vanwege de moslimstudent. Ik realiseerde me de situatie van de jeugd, ze hebben echt 

stimulators of wegwijzers naar Jezus nodig, zoals Gideon. 
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Ik vermeed de symbolische interpretatie van de halve maan: "Volle maan is volle waarheid. 

Halve maan is stukje waarheid, namelijk naastenliefde." Zoals Maarten Luther zei: "Moslim 

is een variant van het Oude Testament." 

  

Een eindje verderop roept een leerling die naar me luistert: "God zegen je." Ik zei vrolijk: 

"Oh, dank je wel." Hij was een van de 6 Bijbelontvangers. Bij de bushalte vertelde een 

christelijke oudere dame met een glimlach, die getuige was van de Bijbeloverdracht, mij, wat 

de leerling zei nadat hij de Bijbel had ontvangen, wat ik niet had gehoord.  

  

"Oh, een nieuw modieus boek." We lachten en wensten Gods zegen over de studenten. Moge 

stilte en noeste arbeid in de wijngaard alle Gideons zegenen dit kerstseizoen en iedere tijd. 

  

LG John 

  

P.S. Zoals M. tijdens de bijeenkomst zei, is het niet altijd goed om de biechtpagina in detail 

aan te wijzen. Gewoon geven is soms beter omdat je dan een afwijzing krijgt. Tot hier was het 

voor Bijbelvrienden. Nu naar de NO vrienden... 

  

Ik ken ook precies de donkere kant van te veel buitenlanders. Het is een uitdaging. Hoe kun je 

jongeren vertellen over de donkere kant. Het is beter om te vertellen over overwinnen door 

liefde zoals Jezus. Laat de superioriteit van het onderwijs van Jezus zien, geen arrogantie.  

  

Niemand wordt Maria zonder Martha te zijn. Wie zich uitspreekt, zal bemoediging of 

ontmoediging ontvangen. Ieder het zijne. Onze Vader alleen weet het precies. Wie echt Maria 

is geworden, zal maar een kort leven op aarde hebben. Laat je nooit ontmoedigen. 

  

Een passend woord van God van Bertha Dudde op dezelfde avond. Geen toeval, maar Gods 

toeval: "Beschouw jezelf als Mijn afgezanten, jullie allemaal die voor Mij actief willen zijn, 

en weet dat Ik een goede Heer en Vader voor jullie ben, Die elk werk dat voor Hem gedaan 

wordt rechtvaardig en eerlijk beloont en Die jullie vriend is omdat jullie je ter beschikking 

van Hem stellen.... hoeveel getailleerd werk is er nodig om eerst de zielen van je medemensen 

te openen, om ze klaar te maken om te ontvangen, om ze dan naar wens te kunnen uitdelen. 

.... Jullie moeten weten dat zelfs de kleinste geestelijke arbeid nodig is en dat Ik iedereen 

zegen die bereid is een handje te helpen bij de transformatie van het nog zuiver wereldse 

denken.  (Redactie.: Tekst ingekort om redenen van ruimte!) 

 

                  .*.*.*.*.*.*. 
 
       Het grote wereldgebeuren 
 

Boven het zeer onrustige wereldgebeuren staat een almachtige God die de 
gevoelloze heersers nog maar een korte tijd heeft gegeven hun heerschappij bot te 
vieren op de natuur, dieren en de mensen. We mogen nooit vergeten dat alleen het 
aan de mens is gegeven om heerschappij te hebben op de aarde naar de wil van 
God, en niet buiten om Zijn wil te doen, wat hem goeddunkt. Dieren hebben geen 
heerschappij, ook al bestaat er onder de dieren en planten zeker een bepaalde 
hiërarchie. Maar aan de mens is een vrije wil geschonken en aan dieren niet. Alle 
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oorlogssituaties, hoe erg deze ook zijn, wordt door God toegelaten tot een bepaald 
punt, waarop de Heer besluit, dat de menselijke zondemaat vol is geworden en Hij 
besluit daaraan een halt toe te roepen. 
 
Spoedig krijgen we te maken met een wereldwijd eindgericht. Dit werd al ten tijde van 
Jezus in Palestina aangekondigd en ieder mens, goed of slecht, zal er mee te maken 

krijgen. We zijn nu belandt in een zeer uitzonderlijk ernstige tijd, 
waarin het God-Zijn wordt verworpen, en het Anti-God-Zijn wordt 
bejubeld. De oude wereldstructuur van ruim 6.000 jaar zal ophouden te bestaan en 

binnen decennia zal er definitief een eind gemaakt worden door de Schepper aan 
alle onreinheid en slechtheid van de wereld en dit zal voor de overgebleven mensen 
omgebogen worden – met behoudt van hun vrije wil – tot vruchtbare uitwisselingen in 
een paradijselijke sfeer. Waarom is dit zo stellig. We weten niet op welke dag, op wel 
uur of in welk jaar de allergrootste omwenteling van alle tijden komen zal. In de 
geschriften van Jakob Lorber is voorspeld dat wat Jezus 2.000 jaar geleden tegen 
Zijn leerlingen zei, dat de ellende op de aarde ongekend groot zal zijn. 
 
Wat we nu meemaken, dat destijds al besproken en voorspeld was, kan ieder mens 
die een klein beetje rekenen kan, op zijn vingers natellen, dat het grootste gericht 
UITERLIJK en INNERLIJK vóór 2032 zal gaan plaatsvinden. Volgens de evangelist 
Lucas is Jezus ten tijde van keizer Tiberius en de voogd Pilatus met Zijn missie 
begonnen op dertigjarige leeftijd. Als we er van uitgaan dat Jezus tussen 9 v. Chr. en 
1 v. Chr. geboren is, klinkt het logisch, dat er een speelruimte moet zijn van tien jaar. 
Het besprokene met Zijn discipelen moet dus hebben plaatsgevonden tussen 22-32 
n. Chr. en volgens Jezus zouden er nog geen 2.000 jaar voorbijgaan, en de grootste 
omwenteling van alle tijden met een speciaal gericht zal plaatsvinden op de gehele 
bewoonbare aarde van omstreeks acht miljard inwoners.  
 
Daarom zal de aarde binnenkort een ander aangezicht krijgen. Ook de mensen die 
daarna nog zullen leven, zullen met hun innerlijk gelovig gemoed zich weer volledig 
kunnen ontplooien op aarde. Hun gezichten zullen weer stralen als de ´zon´ en 
van zulke aangezichten, daarover zal de aarde zich over verheugen. In de heilige 
Bijbel staan vele waarschuwingen beschreven, maar ook profeterende mensen 
hebben daarover regelmatig geschreven of dit mondeling doorverteld. Niemand zal 
daarom dan ook kunnen zeggen, ´had ik dat maar geweten!´ Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee, luidt het bekende spreekwoord. De mens is zelf verantwoordelijk 
voor zijn goede en slechte daden en hij zal vroeg of laat te maken krijgen met zijn 
eigen ´afrekening´. Hij zal het goede oogsten van zijn goede daden en het slechte 
oogsten van zijn slechte daden. Boekhoudkundig gezien zal hij te maken krijgen met 
zwarte of rode cijfers. Gelukkig zal de Heer het slechte ´beslechten´, want alleen Hij 
weet, hoe Hij de dingen via de vrije wil van de mens ten goede zal kunnen ombuigen, 
mits de mens er ook aan zal meewerken. De ziel zal zeker oogsten wat hij heeft 
gezaaid en wat hij niet heeft gezaaid, dat zal hij ook niet kunnen oogsten. 
 
Het komende gericht bestaat volgens Jakob Lorber eerst niet meer uit LIEFDE en 

BARMHARTIGHEID bestaan, want zei Jezus: ´Ik heb jullie echter al meermalen 

verteld en laten zien, hoe het op deze aarde wordt. Wacht daarom geduldig op de 

zekere verlossing, die beslist zal komen, en wens niet te snel een voortijdig 

wereldgericht! Want wanneer dat komen zal, zal het nog te vroeg zijn voor jullie zelf, 
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en nog meer voor hen die gericht worden; want in het gericht zijn liefde en medelijden 

ver te zoeken, en iedere ziel zal dan aan haar eigen kracht 

overgelaten worden om met bitterheid te ervaren hoe totaal nutteloos de ijdele, 

tijdelijke hulp van wereldse mensen was.´ (GJE6-174:14) 

 
Het gericht zal ook extreem streng en rechtvaardig zijn volgens de Bijbelse 
profeten. Niet alleen zullen de fundamenten van de aarde gaan schudden, 
maar het zal ook zo plaatsvinden in het gemoed van elk mens. We zullen 
volgens de wil van de Heer in deze naderende spoedende eindtijd – ja, zelfs 
in ieder afzonderlijk mens, beproefd worden. Dit kan een vreselijke 
gebeurtenis zijn, een ontegenzeggelijke natuurramp, dat Lorber in details 
beschreven heeft via de Heer. 
 
´Maar wanneer de ziel van een mens zich eenmaal behoorlijk in de donkerste nacht 

van haar zelfgeschapen wereldse waan bevindt, kan ook geen van de engelen van de 

hemel haar een andere richting geven zonder haar innerlijke vrije wil aan te tasten, en 

niemand kan dan zeggen: 'Zie, dat was dus de bestemming van deze mens!' Ja, het 
was ongetwijfeld wel een bestemming, maar die ging niet van God uit, maar 
van de mens zelf.  
  

Van God uit werd het slechts toegelaten, en wel als gevolg van de volkomen vrije wil 

van de mens. En wat Ik nu zei over één mens, dat geldt ook voor een heel volk: Het is 

en blijft zelf de schepper van zijn tijdelijke en eeuwig lot. 

 

Het zou dus een groot misverstand zijn om aan te nemen dat God al van eeuwigheid 

voorbestemd zou hebben dat dit alles, wat Ik jullie nu door de verschijnselen getoond 

en mondeling voorspeld heb, zo zou moeten gebeuren. O nee, dat is geenszins het 

geval! Maar toch zal alles zo gebeuren, omdat de mensen het zo willen, omdat het 

allergrootste en invloedrijkste deel van hen zich heel welbehaaglijk en met enorme 

hardnekkigheid vrijwillig in de totale nacht van de hel bevindt, en nu zelfs na Mijn 

geweldig machtige oproep deze nacht van de dood niet wil verlaten. 

 

Want meer dan wat Ikzelf nu doe, gedaan heb en nog zal doen, kan onmogelijk gedaan 

worden zonder de volkomen vrijheid van de menselijke wil aan te tasten en wiens 

ogen dan niet opengaan en wie zich daar dan nog niet naar richt, diens blindheid en 

onverzettelijke verstoktheid van hart zijn dan door geen enkel middel meer te genezen 

is, waarvan iedereen kan zeggen dat het een waar en goed en zacht middel is. In zo'n 

geval moet dan het gericht komen en als laatste middel werken. Maar opdat het gericht 

los kan breken, moet eerst de maat van het kwaad waardoor het veroorzaakt wordt, vol 

zijn, wat bij dit volk binnenkort -zoals ik gezegd heb -het geval zal zijn. Denk er dus 

nu niet al te angstig over na, want niet Ik, maar de mensen die niet te bekeren zijn, 

willen het zo!' 

 

Toen zei Nikodemus: 'Maar Heer en Meester, dan ziet het er voor de mensheid toch 

wel ontzettend slecht uit! Als God Zelf zulke mensen nooit helpen kan, zelfs niet tegen 

hun domme wil en eigenzinnigheid in, wie zal hen dan nog wel kunnen helpen?' 
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Ik zei: 'Ja, vriend, jij begrijpt heel veel aardse dingen niet, die je toch ziet en kent, - 

hoe wil je dan zuiver geestelijke dingen begrijpen, die je niet ziet of voelt? Ik heb toch 

gezegd dat God de mens met betrekking tot zijn innerlijke, geestelijke ontwikkeling 

niet met Zijn almacht leidend en sturend mag beïnvloeden, vanwege Zijn eeuwige 

ordening. Want als God dat zou doen, dan zou de mens een dode machine worden en 

nooit tot een volkomen vrij, zelfstandig leven kunnen komen.´ (GJE7-52:2-7) 

 

Hier staat dus letterlijk: ´En de tijd van het einde stelt zulke gebeurtenissen 
vast die de menselijke wil niet kan tegenhouden!´ 
 

We horen en zien zelfs ongewone gebeurtenissen en verschijnselen zoals zware 

aardbevingen, ernstige overstromingen, dat veel materieel bezit en mensen het leven 

kost en bedreigt. Zolang de mens nog hunkert naar materieel bezit, geld, luxe, enz. 

en zich gevangen laat nemen in de sterke greep van Satan en hierbij Zijn Schepper 

en Heer vergeet, dan moet de mens zich toch niet verwonderen, dat hij eens ontdaan 

zal worden van al zijn aardse goederen. Dat kan een zeer pijnlijke ingreep zijn maar 

toch een zeer grote zegen voor diens ziel. De Heer die neemt, kan ook weer geven. 

Als de mens bij dit laatste maar zijn hoofd opheft naar zijn Vader en smeekt om te 

helpen. Jezus zegt hier:  

 

´Jullie hebben nooit iets over analogieën gehoord en daarom kennen jullie ook van de 

Schrift alleen maar de grove, natuurlijk concrete betekenis; maar de beelden van de 

profeten bevatten steeds een drievoudige betekenis: ten eerste de natuurlijke 

geestelijke, ten tweede de puur geestelijke en ten derde de zuiver hemelse uit het hart 

van God.´ (GJE5-272:8) 
 
Als een mens belaagd wordt door satanische duivels, (dat zijn veelal mensen met 

psychopathische trekjes, die geen gevoel kennen) dan zal de hemel voor hen 

openstaan, wanneer zij zich tot God wenden. (Red.: onlangs in een ernstig belaagde 

situatie vroeg ik de Heer om een mooie geestelijke droom te mogen ontvangen en 

die kreeg ik kort erna. Ik bevond mij in een wonderbaarlijke sfeer die mij hemels 

voorkwam, een prachtig bergachtig gebied met mooie stromende beekjes, overgoten 

met zalig licht. Het stromende water leek wel vloeibaar goud te zijn. Een niet te 

beschrijven sfeer en ik hoorde mijzelf God loven!) 

 

Als christenen vervolgd worden vanwege hun geloof, ja zelfs tot sterven toe, legden 

zij in vroegere tijden hun leven zingend mee in de Romeinse arena´s. Ze wisten dat 

zij spoedig bij hun Verlosser zouden zijn. Slechte mensen kunnen wel het lichaam 

van iemand doden, maar nooit de ziel. Stefanus getuigde tijdens zijn ondergane 

steniging van een geopende hemel, die hij zag. (Hand.7.59) 
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                    De steniging van Stefanus 
 

Alle vijanden van het licht zullen op korte termijn gebonden worden, en deze raken 
voor eeuwig, voor eindeloos lange tijden, hun vrijheden kwijt.  
 

De Heer zei: ´De mensen zullen ook gewaarschuwd worden door zieners en 

bijzondere tekenen aan de hemel, waaraan zich echter alleen Mijn geringe aantal 

volgelingen zal storen, terwijl de wereldse mensen dat allemaal slechts voor zeldzame, 

natuurlijke fenomenen zullen houden en dat aan iedereen die nog in Mij geloofd, 

zullen willen wijsmaken. Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door 

Mijn tweede komst op deze aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan 

worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene 

schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan 

Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze aarde zal kunnen 

vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze aarde.´ (GJE6-

150:16,17) 

 

In de profetie worden hier opvallende hoekstenen geplaatst. Wat de Heer openbaar, dat 

er straks speciale tekenen aan de hemel zullen verschijnen, die zullen echter door 

wereldse mensen afgedaan worden als zeldzame natuurverschijnselen. Dan zal er een 

grootste openbaring plaatsvinden, voorafgegaan door een zeer streng gericht, gevolgd 
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door een schifting van de mensheid (door vuur en zijn projectielen).  

 

In een paar zinnen lezen we hier de grootste gebeurtenissen van de grootste ´eindtijd´. 

Dat is niet niks. De machten van de hemel zullen volgens Luc.21:25-28 geschud 

worden: ´En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde 
benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot 
geluid zullen geven; En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting 
der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen 
bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, 
met grote kracht en heerlijkheid.28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet 
omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.´ 
 
We zullen te maken krijgen met buitengewone kosmische tekenen als 
aanwijzing. Vooral religieuze ingestelde mensen zullen deze signalen begrijpen. In 
de natuur zal er grote veranderingen plaatsvinden. We zien al duizenden dode 
vissen op de stranden van de zee aanspoelen. Wat er nu gebeurt en wat er nog zal 
komen, kan alleen begrepen worden, als we zulke gebeurtenissen zien plaatsvinden 
tussen het licht en de duisternis.  
 
De voormalige lichtengel en grote geest, is nu in het onderste deel van de aarde 
gebannen. Hij weet dat zijn dagen zijn geteld en nog een korte tijd heeft. Daarom 
probeert hij de aarde te vergiftigen en te vernietigen, zodat de mensen sterven of 
ernstige ziektes krijgen. Ruim 6.000 jaar geleden was hij ook de veroorzaker van de 
vernietiging van de planeet Mallona, die eigenlijk bedoeld was voor de huidige 
mensheid. Haar brokstukken zwerven nog steeds rond de aarde tussen Jupiter en 
Mars. 
 
Satan weet ons te misleiden volgens het Bijbelse boek Openbaring 13. De Heer zal 
gelukkig op tijd ingrijpen, maar toch eerst een dergelijke activiteit toestaan tot de 

rijpheid van een bepaalde tijd. Jesaja is de profeet van de toekomst. En hij 

profeteerde in Jes.24:18-20: ´Want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de 
fondamenten der aarde zullen beven. De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde 
zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden. De aarde 
zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, 
gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet 
weder opstaan.´ 
  
Deze profetie baseert zich over de toekomstige aarde die als een dronken wezen 
waggelt. (poolverschuiving!). We krijgen te maken met een instabiele fase in haar 
baan. Maar dan zal alles uit haar voegen komen met de vreselijkste gevolgen op 
aarde. Dan zal het grootste deel van de mensen dat niet overleven. Ook niet de 
verborgen dorpjes en stadjes, die heimelijk diep onder de aarde zijn gebouwd voor 
een horde elite en hun soldaatslaven, die bang zijn voor een atomaire oorlog, die 
volgens Jakob Lorber niet op grote schaal zal komen. Zulke verscholen dorpjes en 
stadjes zullen echter niet bestand zijn tegen de zware aardbevingen en haar elitaire 
inwoners zullen met de grond gelijk gemaakt en levend begraven worden. 
 
Volgens het Bijbelboek Openbaringen zullen alle bergen en eilanden van hun plaats 
verwijderd worden. De groten en rijken der aarde zullen zich dan verbergen onder de 
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aarde. Maar dat zal hen niet helpen, want alle leegten, holtes en dalen zullen 
opgevuld worden. Zij zullen levend begraven zijn. Openb.6:12-16. 
 
En Open.8:10. beschrijft een ster die op de aarde geslingerd zal worden. Zou dit bij 
Lorber ´de vijand uit de lucht´ betekenen? Alle telefonie en internetverbinding zullen 
er niet meer zijn. De overgebleven mensen op aarde zullen de sterksten zijn van 
geest en lichaam. Zij zullen mogen bijdragen aan een nieuwe aarde. Ook de profeet 
Joel beschrijft het einde van het grote gericht. Het zal ongetwijfeld een tijdje 
donker worden op de aarde, dat ook vergeleken kan worden met de donkere 
gesteldheid van de mensen, die geen geestelijk licht bezitten. 
 

    
 

Jezus zei lang geleden tegen de leerlingen in Palestina: ´En als het aantal zuivere 
en goede mensen zoals in de tijden van Noach sterk zal afnemen, dan zal de aarde 
nogmaals geteisterd worden door een algemeen gericht, waarbij noch de mensen, 
noch de dieren, noch de planten gespaard worden. Dan zullen de mensen niets 
meer hebben aan hun vuur en dood spuwende wapens, niets aan hun vestingen en 
hun IJzeren wegen, waarop ze met de snelheid van een afgeschoten pijl zullen 
voortsnellen; want uit de lucht zal een vijand komen en allen vernietigen die steeds 
kwaad hebben gedaan. Dat zal werkelijk een tijd zijn van ware zuivering, zoals 
destijds in de tempel.´ 
 
´Wat Ik onlangs in Jeruzalem in de tempel met de geldwisselaars en 
duivenhandelaren heb gedaan, dat zal Ik dan op grote schaal doen 
op de gehele aarde. Ik zal alle handelshuizen en geldwisselplaatsen vernietigen 
door de vijand, die Ik vanuit het verre luchtruim naar de aarde zal zenden als een 
bliksemschicht met veel geraas en gekraak. Waarlijk, daartegen zullen alle legers van 
de aarde tevergeefs vechten; maar Mijn weinige vrienden zal de grote, 
onoverwinnelijke vijand geen leed aandoen, hij zal ze sparen voor een geheel nieuwe 
kweekplaats, waaruit nieuwe en betere mensen zullen voortkomen!´ (GJE5-108:2-3) 
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Wat Hij 2.000 jaar geleden deed in de tempel zal Hij nu doen met de gehele aarde, 

die compleet ontaard in haar gedaante voor haar grote Schepper staat. De Heer zal 

alle geldwisselaars verwijderen, ook de beurzen, de geldmarkten en de 

consumentenhandelaren.  

 

De ster die de aarde zal raken zal met veel stofdeeltjes de aarde verduisteren. 

Waarschijnlijk zal de Heer ingrijpen als de mens wil grijpen naar de kernraketten. 

God heeft de mens geschapen voor deze aarde om tot het kindschap te komen, 

samen met hun hemelse Vader te creëren paradijselijke werelden. Satan wil dat al te 

graag belemmeren, maar hij vergeet dat de mens juist de kroon is van Gods 

schepping. 

 

We herinneren aan het ´Lied van de Lindeboom´, die onze wereldsituatie 

kernachtig beschrijft. Kajin blijft nog steeds een toeschouwer van dit vreselijk 

wereldgebeuren. Er wordt gezegd dat in de vredestijd er een totaal andere 

temperatuur zal heersen in West-Europa. Door de wenteling van de aarde zal haar 

centrale poolas waarschijnlijk 1500 kilometer opschuiven naar de Evenaar, dus veel 

zuidelijker. Er zullen kleine gemeenschappen ontstaan en samenleven (wat nu al aan 

het opkomen is, maar nog zonder een beleving van de goddelijke geest!), een tijd 

van voorspoed. De duisternis zal het licht moeten dienen.  

 

In de kosmos is er iets zich aan het voorbereiden, dat elk individueel wezen zal 

moeten voorvoelen en dat zal beïnvloeden. Er zal bij gelovige mensen een lichtje 

gaan branden, dat de veranderingen in de kosmos niet alleen te wijten valt aan het 

verziekte milieu, maar nog veel meer aan de verziekte denkwijze van hooggeplaatste 

mensen, die het roer in handen hebben, maar hierbij vergeten, dat God de feitelijke 
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kapitein is. Het einde van de menselijke goddeloze welvaart is in zicht en het komt 

met grote snelheden ons tegemoet. Het zal zijn zoals het was in de dagen voor de 

zondvloed van Noach, ja zelfs nog erger.  

 

Er zal spoedig binnen afzienbare tijd (nog eerder dan wij kunnen vermoeden) een 

einde zal komen uit deze materialistische inslag van vele ongelovigen (heidenen!). 

Als deze zich niet willen omkeren naar hun Schepper, dan komen zij in het 

hiernamaals in die sferen terecht, waar ze geleidelijk gecorrigeerd worden en in de 

meest hardnekkigste gevallen moeten zij zich overgeven aan het opnieuw gebonden 

worden in de vaste materie, die zij zo liefhadden, en als gevangenen ongekende 

tijden moeten dienen, waarvoor de materie noodzakelijk was. 

 

Satan kan zich op de meest sluwe wijze deels belichamen in wereldse ingestelde 

mensen, die hij macht influistert en dat zal veel invloed hebben op de wereld. Hij zal 

alle grootheden van de aarde manipuleren en de wereld grote welvaart beloven 

onder het mom van een reset. De mensheid wordt voorgehouden dat het straks veel 

beter zal worden met de individuele welvaart. Het communisme zal over de gehele 

aarde oplaaien. 

 

In de Huishouding van God beschrijft de Heer dergelijke situaties ten tijde van Adam 

en Lamech (voor de zondvloed - maboel), maar nu is de wereld daarin niet alleen 

verzeild geraakt, maar dit gaat tegelijk op met een geestelijke zondvloed. De broer 

van Noach heeft een naam die op de Hebreeuwse naam van zondvloed lijkt: MAHAL 

 
(Openb.18:7-11 schrijft: ´Daarom zullen haar plagen op een dag komen, [namelijk] dood, en 
rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar 
oordeelt. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, 
zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen 
zien; Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad 
Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen. En de kooplieden der aarde 

zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer 
koopt´.  
 
De meeste mensen zullen worden vervolgd vanwege hun geloof. ´Wanneer gij dan zult 

zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige 
plaats; (die [het] leest, die merke daar op!) (Matth.24:15) 
 

De Bijbel zegt duidelijk dat wij ons niet moeten laten misleiden, want Hij zal niet 
zomaar komen, eerst dan als de afvalligheid haar hoogtepunt heeft 
bereikt, zal Hij ons een helpende hand aanreiken. Ook in situaties waarin 

het verdienmodel (de oorlogen) en de ´verleidelijke inentingen´ (verdienmodel) ons 
doen geloven in een schijngezondheid. Het tegendeel blijkt bewaarheid te zijn. 
Dwangmaatregelen ontketenen de grootste protesten in de gehele wereld. De 
machthebbers proberen de mensheid op grote schaal te verminderen.  
 
Helderzienden spreken over burgerachtige oorlogssituaties in Europa en het Midden-
Oosten. De mensheid staat onder curatele en deze censuur wordt steeds sterker. De 
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grootmachten bundelen zich samen. In het geheim worden jonge mannen In China 
en Rusland (honderd duizenden!) fanatiek opgeleid en er worden talloze wapens 

gefabriceerd. Let goed op wat de Heer hierover zegt: ´Zie, al Mijn schepselen 
hangen aan Mijn macht, maar Mijn kinderen hangen aan Mijn 
liefde!´ 
 
In de Nieuwe Openbaringen zegt de Heer wat de wereld ons nu te wachten staat. 
We staan er middenin. We hoeven slechts te letten op de tekenen van de tijd. Wie 
dat niet kan inzien, is diep verwikkeld in zijn stoffelijke wereld en hij staat nog veraf 
van Zijn Schepper. Mattheus 24 lijkt speciaal een profetie te zijn voor het jaar 2024? 
 
Er is niet echt CO2-probleem. Dit houdt men de mensheid valselijk voor. De aarde 
zal onvruchtbaarder worden door een verkeerd milieubeleid en de mislukte oogsten 
heeft de mens aan zichzelf te verwijten. Mathael deed in het bijzijn van Jezus een 

toekomstige voorspelling over deze tijd. Hij zei tegen de vicekeizer Cyrenius: ´Maar 

al snel na die tijd zal het er voor het leven van de mensen heel slecht uit gaan zien. De 

aarde zal onvruchtbaarder worden, grote duurte, oorlog en hongersnood zal ontstaan 

en het licht van het geloof in de eeuwige waarheid zal op vele plaatsen verflauwen en 

het vuur van de liefde zal uitdoven en bekoelen en dan zal het laatste vuurgericht over 

de aarde komen!´ (GJE3-33:4) Dit werd hem door de Heer ingegeven.  

 

Jezus zei tegen een waard, een herbergier: ´Ik zeg je: Zolang niet de ware zuivere 

liefde en de aan haar overeenkomstige deemoed de volkeren zal ordenen en leiden, zo 

lang ook zal het over het algemeen duister zijn op de aarde. Dat er altijd enkelen zullen 

zijn die in het licht zullen staan, is zeker en gewis, maar daarvan zullen er altijd maar 

weinig zijn. Want zolang er werelds grote, en onmatig trotse en eerzuchtige heersers in 

de wereld zullen zijn, zo lang ook zal in alle lagen der mensheid het zaad van de 

hoogmoed en van de medeheerszucht doorwoekeren, en nacht, duisternis, zelfzucht, 

nijd, woeker, vervolging en verraad, als zijnde de ware elementen van de hel, zullen 

van de aardbodem niet wijken tot aan de tijd van het grote gericht waarin Ik de aarde 

opnieuw door vuur zal reinigen. Na die tijd zal er geen koning meer over een volk der 

aarde heersen, maar alleen het licht van God. Lichamelijk zullen jullie die tijd niet 

beleven, maar wel helder en overduidelijk geestelijk in Mijn rijk. '  

 

Toen zei de waard: 'Heer, wanneer, in jaren gerekend, zal die gelukkige tijd komen?' 

Ik zei: 'Dat weet alleen de Vader, en na Hem weet het alleen degene aan wie de Vader 

het zal willen openbaren. Mij heeft Mijn Vader het tot nu toe nog niet geopenbaard, 

behalve dat dit zal geschieden. Maar jullie kunnen allen als volledig waar 
aannemen dat er bijna iedere tweeduizend jaar op aarde een grote 
verandering plaatsvindt. En zo zal het ook, vanaf heden gerekend, 
geschieden!’ (GJE6-76:8-10) 

 
Maar er zal daarna ook een gelukkige tijd komen. De aarde zal echter vooraf tot in 
het allerkleinste deel gereinigd moeten worden- dat zal een immense operatie zijn. 
De Heer zegt: ´Ik zal alles van de aardbodem wegrukken.´ De gelijkenis van het 
onkruid van de akker leent zich hiervoor als een prachtig voorbeeld. (Matth.13:37-43) 
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In deze tijd kunnen we grote tekenen verwachten op aarde, op de zee en in de lucht 

volgens de N.O. ´Dan zullen er ook grote tekenen op aarde, op zee en aan de 

hemel plaatsvinden, en Ik zal knechten opwekken die vanuit Mijn woord het 

komende gericht op velerlei wijze zullen voorspellen. Maar de hoogmoed van de 

mensen zal er niet naar luisteren, en zo hij er al naar luistert, zal hij hun woorden toch 

niet geloven, maar hen uitlachen alsof het dwazen zijn. Maar juist dat zal met de 

grootste zekerheid aangeven dat het grote gericht, dat alle boosdoeners door het vuur 

zal verteren, onherroepelijk in aantocht is.´ (GJE6-174:2) 

 

´Wacht daarom geduldig op de zekere verlossing, die beslist zal komen, en wens niet 

te snel een voortijdig wereldgericht! Want wanneer dat komen zal, zal het nog te vroeg 

zijn voor jullie zelf, en nog meer voor hen die gericht worden; want in het gericht zijn 

liefde en medelijden ver te zoeken, en iedere ziel zal dan aan haar eigen kracht 

overgelaten worden om met bitterheid te ervaren hoe totaal nutteloos de ijdele, 

tijdelijke hulp van wereldse mensen was.´ (GJE6-174:14) 

 

Er zullen dienaren opgewekt worden die vanuit het Woord zullen profeteren. Zelfs het 

Kindje Jezus (de belichaamde Godheid) zei, dat er een machtig vuur van boven over 

de BEENDEREN van de goddeloze zal komen en ze zullen vernietigd worden. Let 

op: hier zegt Jezus: BEENDEREN. De kwaadwilligen der aarde worden gezien als 

dierlijke monsters in de gestalte van geraamtes. Zij die zichzelf doden en ook 

anderen meeslepen in die helse duisternis.  

 

´Maar als eenmaal teveel mensen de volle maat van hun kwaad hebben bereikt, 

zal vanwege de nog weinige goeden en uitverkorenen de tijd van hun ongestrafte 

kwade handelen door Mij verkort worden, en dan zal hun eigen gericht en hun dood 

hen verslinden voor de ogen van de weinige rechtvaardigen, zoals dat ten tijde van 

Noach en van Abraham en Lot en ook ten tijde van Jozua gedeeltelijk het geval was, 

en van nu af aan ook nog herhaalde malen het geval zal zijn.´ [GEJ.09_030,05] 

 

´Het begin zullen de Joden weldra meemaken, evenals later andere rijken met hun 

vorsten en volkeren; over niet helemaal 2.000 jaar zal er echter nogmaals een heel 

groot en algemeen gericht komen, tot heil van de goeden en tot verderf van de 

wereldse groten en de volkomen liefdeloze mensen. Hoe dat gericht eruit zal zien en 

wat het zal inhouden, dat heb Ik al Mijn leerlingen, die hier bij Mij aanwezig zijn, al 

verscheidene keren onthuld, en na Mij zullen zij het aan de volkeren van de aarde 

verkondigen. Heil degene die het ter harte zal nemen en zijn leven daarnaar zal 

inrichten, om niet door het gericht gegrepen te worden!´ (GJE9-30:6-7) 

 
De aarde zal NIET vernietigd worden, maar alleen haar basisstructuren zal een 

vernieuwde vorm krijgen. ´Het menselijk geslacht op aarde is niet uit zichzelf zoals het 
is, maar het komt voort uit de aarde en heeft in alles haar natuur en eigenschappen! 
Dientengevolge zou met de volledige verdelging van alle nu op aarde levende mensen 
de eenmaal ingewortelde wanorde niet in het minst verholpen zijn! Want dan zouden 
we toch weer andere mensen uit de materie der aarde moeten laten ontstaan, die na 
korte tijd toch weer zouden lijken op de tegenwoordige, evenals de vruchten van een 
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boom van een voorbij jaar lijken op de vruchten, die diezelfde boom het volgende 
jaar of nog later zal dragen. Men zou bijgevolg ook de hele aarde moeten laten 
verdwijnen en op haar plaats een andere zetten, wat echter een nog grotere inbreuk 
op Mijn orde zou zijn.´ (RB.01_083,03)  

  

´Men kan van een boom, wanneer hij slechte vruchten draagt, wel de schors en 

sommige takken en twijgen afhalen, waarna hij dan weer echt goede vruchten zal 

dragen, maar het merg en de wortels mogen niet worden vernield. Want als men dat 

deed, zou de hele boom spoedig verdorren en nooit meer goede noch slechte vruchten 

opbrengen. De aarde is nu juist de levenskern voor de hele levensboom en is als een 

hoofdwortel voor de hele schepping! Zouden we haar vernielen, dan zouden we 

daardoor niet alleen de aarde, maar de hele zichtbare schepping aan haar uiteindelijke 

ontbinding prijsgeven, wat nog enige deciljoenen aardjaren te vroeg zou zijn.´ (Hel en 

Hemel-183:4) 

 

De oude aarde zal weliswaar een schijnbaar onherstelbare schade oplopen, maar de 

Heer zal de aarde weer in haar oorspronkelijke staat herstellen, en waarschijnlijk nog 

mooier,  zoals Hij dat deed ten tijde van Adam. (Huish.v.God, deel 1, hfdst.9) 

 
De aarde zal kantelen door een vallende ster, bergen zullen in elkaar storten en de 
dalen opvullen. Johannes op Patmos zag 2.000 jaar geleden in een visioen datgene, 

wat zich nu voordoet. ´En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden 

gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud 

gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen. 8 En zij hadden haar als haar 

der vrouwen, en hun tanden waren als [tanden] van mensen. (Openb.9:7.9) 

 
Het Bijbelboek Openbaringen lijkt te verwijzen naar de eerste 3 ½ jaar van de 
losgelaten Satan (met name hfdst.13) op de gehele mensheid. Eerst echter, als de 
Derde Wereldoorlog voorbij zal zijn, zal de grootste beproeving nog over de 
mensheid komen. 

 
Jezus zei: ´Dan zullen er hier en daar tussen de volkeren grote oorlogen voorkomen, en 

het ene volk zal optrekken tegen het andere; ook zal er grote schaarste optreden en 

zullen er allerlei epidemische ziekten uitbreken, zoals die bij de mensen tot dan toe 

nog nooit voorkwamen. Ook zullen er grote aardbevingen aan vooraf gaan, om te 

maken dat de mensen elkaar daardoor tot boete en liefdadigheid zullen aansporen. 

Gezegend degenen die zich daardoor zullen laten leiden! Maar heel velen zullen zich 

daar niets van aantrekken en alles toeschrijven aan de blinde krachten van de natuur, 

en de profeten zullen bedriegers genoemd worden, en velen zal men ter wille van Mijn 

naam in kerkers gooien en hen onder bedreiging met zware straffen verbieden in Mijn 

naam te spreken en een komend gericht aan te kondigen. Wie niet zal doen wat de 

grote hoer van Babel wil, zal het heel moeilijk krijgen.´ (GJE6-174:5,6) 

 

Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld 

tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden 

worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. (Matth.24:21-22) 
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In de Noordzee ligt veel nucleair afval op de zeebodem. Diepzeeduikers hebben dat 
vastgesteld. Alarmerend! Het is een kwestie van tijd en de geschiedenis kent hun 
grootste zelfgemaakte natuurramp. We spreken nog niet van de Russische 
ontmantelde kernreactoren die steeds een paar meter onder de grond begraven 
liggen. Of over de laboratoria waar zeer gevaarlijke biowapens liggen opgestapeld en 
die in een mum van tijd het menselijk leven geruisloos kan vernietigen, als er dan 
een kernbom opgegooid wordt. Het zijn meer dan tikkende tijdbommen. 
 
De Heer zal dan straks ook ´lijfelijk´ op deze aarde komen en met ons zijn en hier en 
daar bekleedt met een elastisch etherisch lichaam. De NO beschrijft de beloning aan 
de ´epicuristen´. Niemand zal straks kunnen zeggen: dit is mijn eigendom, want alles 
zal dan van iedereen zijn zoals in een gemeenschap. Een kadaster zal niet meer 
nodig zijn.  
 
De Heer zal nog, hoe sneller het gericht op ons afkomt, steeds meer ´boden´ 
opwekken om ons te richten op Hem als onze Schepper en het aflaten aan alle 
wereldse geneugten. 
 
Robert Blum beschrijft heel duidelijk dat Jezus in Zijn allerheiligste persoon op 
aarde zal komen, maar eerst dan, als de aarde gereinigd is. Een zekere Rudolf 
aan gene zijde vertelde aan Paulus aan gene zijde, wat hij had gezien in het 
geestelijke Rijk: 
 

´Ik zag laatst een grote beroering in de lucht en er kwam een vurige ruiter naar me 
toe die zei: 'Jullie huis zal verwoest worden achtergelaten en er zal geen steen op de 
andere blijven staan! De aarde zal door vuur en bloed worden gereinigd! Een luid 
weeklagen zal klinken uit de mond der groten; vuur en pest zal de armen bij miljoenen 
wegrukken, en het einde van de wereld zal komen!' Dat waren de schrikaanjagende 
woorden van de vurige ruiter. Toen hij uitgesproken was, werden wij door een grote 
vrees bevangen, zodat we heel angstig begonnen te schreeuwen´. 

 
´Daarop zei de vurige ruiter tegen ons: 'Maar God de Heer zal eerst nog allen 

oproepen, ook de meest verworpenen. De Heer zal Zelf in het geestenrijk komen en zal 
zich kenbaar maken aan allen, die door hun nacht gevangen worden gehouden. Zij die 
zich tot Hem zullen wenden, zal Hij ook behouden. Maar Zijn knechten Petrus, Paulus 
en Johannes zullen Hem voorgaan en zullen de gevangenen het licht verkondigen dat 
uit de naam van de almachtige God komt. Zij die deze naam in hun hart zullen 
opnemen, zullen zelf een nieuwe naam krijgen en de Heer zal hun halfvergane 
vestingen en hun vervallen burchten weer oprichten´. 

 
´Zo zal de Heer ook op aarde komen, weliswaar eerst alleen door het woord uit 

harten en monden van wijzen die Hij opgewekt heeft en waarvan Hij er nog 
verscheidene zal opwekken. Maar dan, als de aarde zal zijn gereinigd, zal Hij ook in 
Zijn allerheiligste persoon komen tot al diegenen die Hem liefhebben en in hun hart 
rein en barmhartig zijn!' Daarop verliet de vurige ruiter ons en reed als een 
bliksemschicht weg, waarna we hem niet meer zagen´. (Hemel en Hel, deel 2.207:2-4) 

 

Ook elders lezen we: ´Omdat de aldus gelouterde mensen in Mijn licht zullen staan en 

voor altijd de geboden van de liefde van binnenuit en waarachtig in acht zullen nemen, 

zal het aardse grondbezit ook zo verdeeld zijn onder de mensen, dat iedereen zoveel 
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zal hebben dat hij met de juiste vlijt nooit nood zal hoeven te lijden. De voorgangers 

van de gemeenten en ook de koningen zullen geheel en al Mijn wil en licht volgen en 

ervoor zorgen dat er in een land nooit enig gebrek bij een volk zal ontstaan. En Ikzelf 

zal nu eens hier en dan weer daar de mensen bezoeken en hen sterken en oprichten, 

daar waar de mensen een zeer sterk verlangen naar Mij en de meeste liefde voor Mij 

zullen hebben´. (GJE8-186:8) 
 
Jezus zei tegen o.a. Nicodemus: ´En zo zal het dan ook in die tijden geschieden. 

Alles wat hoog zal zijn zal verlaagd worden. De toppen der bergen zullen tot een vlak 

en vruchtbaar land moeten worden. Dan zal men niet vragen: 'Wie is koning over dit 

land?' maar 'Wie is de eerste en grootste weldoener van dit gelukkige volk? Laten we 

naar hem toegaan, opdat ook wij zijn wijsheid volgens Gods orde leren kennen! 

Wanneer deze gelukkige tijd zal komen, zullen wolven, beren, lammeren en hazen 

vreedzaam met elkaar uit een bron drinken´. (GJE7-184:9,10) 

 

We krijgen dan ook een paradijselijke toestand op aarde, zoals beschreven in 

Open.21. Onze zonden zal Hij niet meer gedenken. ´Want Ik zal hun 

ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken´. (Jer.31:34)  

 

Ook zullen de mensen in contact zijn met de geestelijke wereld. ´In die tijd 
zullen de mensen dikwijls omgang hebben met de reine geesten uit 
Mijn hemel, die hun leraren zullen zijn en hen zullen onder wijzen in alle geheimen 

van het eeuwige leven in God, zoals dat in het derde verschijnsel aan jullie werd 

getoond doordat er mensen door de twaalf poorten in en uit gingen. De twaalf poorten 

betekenden nu echter niet meer dat de nieuwe stad gebouwd was uit de twaalf 

stammen van Israël, maar uit de twaalf voornaamste grondbeginselen van Mijn leer, 

welke zijn vervat in de tien geboden van Mozes en in Mijn twee nieuwe geboden van 

de liefde; want dat zijn de poorten waardoor de mensen voortaan zullen binnengaan in 

de nieuwe stad van God, die vollicht en leven is´. (GJE7-54: 7,8) 

 

Er zullen 100.000 x zoveel mensen zijn op aarde, als ten tijde van Jezus. Dat is 

extreem veel. Maar het kan. De ´wereldorde´ eist momenteel een reset van de 

mensheid, en er zal ook een reset komen, maar een geestelijke RESET. De schapen 

zullen van de bokken gescheiden worden. 

 
Zacharias, het op een na laatste boek in het Oude Testament, doet een 
toekomstige uitspraak, welke op onze tijd van toepassing is: ´En het zal 

geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid 

worden, [en] den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven*. En Ik zal dat derde 

deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het 

beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik 

zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God´. (Zach.13:8,9) 
 Deze uitspraak doet denken aan de uitspraak van Johannes in Openbaringen dat 

tweederde van de wereld zal vergaan, en de ´overigen´, dus 1/3 door de Heer zal 
geleidt (gezuiverd) worden!  
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De huidige politici lijken letterlijk bezeten te zijn door een geest van oorlogszucht en 
geld. Macht, hoogmoed en arrogantie voeren de boventoon en op deze wijze 
besturen zij het volk. Er wordt niet geluisterd naar de burgers, die er onder gebukt 
gaan.  
 
Maar er zullen betere tijden komen. Geen tijden van overmaat aan voedsel, luxe en 
techniek, maar er zal ruim voldoende zijn in EENVOUD. Er zullen weer kleine 
winkeltjes ontstaan en we zullen alleen maar het meest noodzakelijke kunnen kopen 
of zelf voorziend worden. De economie hoeft niet meer te groeien, want dat is slecht 
voor de mensheid maar behoort constant te blijven, zodat er constant evenwicht blijft.  
 
Juist in tijden van tegenspraak zal ieder voor zichzelf die eigenschap tegenkomen, 
hoe zijn ware menselijkheid is. De ziener Irlmaier zei dat er vóór de derde 
wereldoorlog nog een wereldwijde aardbeving zou zijn. 
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            In de volgende uitgave: weer iets goeds om te delen met elkaar! 

   Je kunt je gewaardeerde bijdrage storten op onderstaand rekeningnummer: 
 
               JLBI Gerard Nordhorn 

Volksbank  BLZ 280 699 56 
Banknummer 101 840 2300 
IBAN   DE 83 280 699 56 101 840 2300 
SWIFT-BIC GENODEF1NEV 
 

Stand Bank-Credit……     op 15 november  2023    +   506,10   € 
Kosten Relana                   in december 2023                -      50,00   € 
Kosten Martial                  in december 2023                            -     50,00  € 
Kosten Elke                  in december 2023                            -     50,00  € 
Bankkosten        op 30 november 2023              -        6,45 € 
Met dank aan Hans Dieter S.. voor de donatie in november 2023     +  1000,00 € 
Met dank aan Jan en Cath.M.M  voor de donatie in november 2023   +      15,00 € 
Met dank aan Dr. Karl G. voor de donatie in oktober 2023 - ik vergat je te bedanken! 
Stand Bankcredit       op 15 december 2023         +  1364,55 € 
  
  
  
   

 
 

 

 


